
Chƣơng IV 

LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƢỢC  

“CHIẾN TRANH CỤC BỘ”, “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH”  

CỦA MỸ-NGỤY, TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY GIẢI PHÓNG QUÊ HƢƠNG  

(1965 - 1975) 

 

I- LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH 

CỤC BỘ”, TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN (1965 - 1968) 

1- Lãnh đạo chống Mỹ - nguỵ hành quân “Tìm diệt” và “Bình định”  

Đầu năm 1965, trước nguy cơ phá sản hoàn toàn của chiến lược "Chiến 

tranh đặc biệt", Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh và quân chư hầu cùng với vũ khí, 

phương tiện chiến tranh vào miền Nam nhằm đẩy mạnh chiến tranh xâm 

lược, chuyển sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và mở rộng 

"Chiến tranh phá hoại" miền Bắc.  

Số lính Mỹ có mặt ở miền Nam cuối năm 1964 là 26.000 đến cuối năm 1965 

lên tới 180.000 và 20.000 lính chư hầu. Đó là chưa kể 70.000 lính hải quân và 

không quân trên các căn cứ Mỹ ở Guam, Philippin, Thái Lan và Hạm đội 7 luôn 

sẵn sàng tham chiến ở miền Nam. Chúng đã huy động: 70% lục quân, 60% lính 

thủy đánh bộ, 40% hải quân và 60% không quân trực tiếp tham gia, cùng với 

22.000 xí nghiệp trên đất nước Mỹ trực tiếp phục vụ. Đồng thời tăng cường quân 

ngụy, đưa hai lực lượng chiến lược này lên 100 vạn rồi đến 120 vạn, cùng với 

những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, kể cả máy bay B52. 

Ở Tây Nguyên, từ tháng 8-1965, Mỹ đã lần lượt đưa các lực lượng tinh nhuệ 

cùng với các trang thiết bị hiện đại lên xây dựng các căn cứ quân sự và chốt giữ tại 

các khu vực trọng yếu trên hai con đường chiến lược 14 và 19. Ở Gia Lai, chúng 

tập trung xây dựng hai căn cứ quân sự chiến lược, đó là căn cứ của Sư đoàn kỵ binh 

không vận số 1 ở Tân Tạo (An Khê) và căn cứ ở Pleiku. Ngoài ra, chúng còn xây 

dựng hệ thống các khu ấp chiến lược và cụm cứ điểm ở Lệ Trung, Lệ Chí, Biển Hồ, 

Plei Mrông, Chư Ngeh, Bàu Cạn, La Sơn... để tạo thành vành đai bảo vệ căn cứ 

Pleiku. Tính đến tháng 6-1966 trên chiến trường Gia Lai có 21.000 lính Mỹ, 10.400 

lính ngụy và nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ. 

Trên địa bàn huyện Đức Cơ (khi đó một phần thuộc địa bàn huyện 4, gồm có 

các xã B8 (nay là xã Ia Krêl), B9 (xã Ia Dơk), B10 (xã Ia Dom), một phần B11 (xã 

Ia Kla) và một phần địa bàn huyện 5, gồm các xã E1 (nay là xã Ia Pnôn và Ia Nan), 

E2 (Ia Kriêng), E3 (Ia Lang), địch tăng cường lực lượng tại các đồn bốt quan trọng 

dọc biên giới với Campuchia: 1 tiểu đoàn đóng tại đồn Chư Ngeh; 1 tiểu đoàn 

đóng tại đồn Đức Cơ. Xây dựng và sửa chữa các sân bay dã chiến Chư Ngeh, Đức 

Cơ để đảm bảo cho việc cơ động lực lượng; lập thêm đồn bốt dọc các tuyến giao 

thông chiến lược, biên giới, các khu vực đông dân cư và trong từng ấp chiến lược. 

Đồng thời, chúng tăng cường bắt lính, củng cố nguỵ quân, nguỵ quyền, phát triển 

mạnh lực lượng đặc biệt, đưa những tên tay sai lưu vong về nắm bộ máy tề xã, ấp ở 

những vùng chúng mới nống chiếm được… để ngăn chặn hoạt động của ta và thực 

hiện bình định, nắm dân. 



Với lực lượng trên, đế quốc Mỹ đã liên tục mở các cuộc phản công chiến 

lược vào hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, vận dụng các thủ đoạn tác chiến 

như: Hỏa lực mạnh; Cơ động cao; Nhảy cóc sâu; Quây vùng rộng… để tìm diệt 

chủ lực ta với tham vọng “bẻ gãy xương sống Việt cộng” và chụp bắt cơ quan đầu 

não kháng chiến của ta ở miền Nam. Đồng thời dùng không quân, hải quân đánh 

phá miền Bắc, với ảo tưởng đưa miền Bắc “trở lại thời kỳ đồ đá” nhằm chặt đứt sự 

chi viện cho miền Nam, bao vây cô lập cách mạng miền Nam. 

Trên địa bàn huyện Đức Cơ, địch liên tiếp tổ chức các cuộc càn quét, ném 

bom oanh tạc, cày ủi và phát quang nhằm đánh dạt dân ra khỏi vùng giải phóng; 

gom xúc dân vào các khu dồn. Trong năm 1966, Mỹ - ngụy tổ chức 15 cuộc càn 

quét quy mô từ trung đoàn trở lên tập trung đánh phá vùng giáp biên giới 

Campuchia để tìm diệt quân chủ lực Mặt trận Tây Nguyên (B3), tìm kiếm tiêu diệt 

các kho tàng của ta và đánh phá hành lang chiến lược Bắc- Nam. Cùng với việc tổ 

chức các cuộc hành quân càn quét dài ngày, chúng tăng cường dùng máy bay ném 

bom, rải chất độc hoá học huỷ diệt cây trồng vật nuôi và pháo kích vô tội vạ vào 

các xã Ia Dơk, Ia Dom, Ia Kla…gây cho ta nhiều thiệt hại. Từ tháng 7-1965 đến 

cuối năm 1966, chúng tập trung gần 10.000 dân huyện 5 và huyện 4 dồn về khu 

dồn Làng Yit rồi đưa 1 đại đội lính ngụy chốt ở đồn Tầm gần đó canh giữ. Chúng 

dồn hàng ngàn dân huyện 5 từ các dinh điền Đức Nghiệp, Lệ Phong, Đức Vinh, 

Đức Hưng (Ia Krêl), Đức Khánh, Sùng Lễ về Thăng Đức và các khu dồn Thanh 

An, Thanh Giáo, Thanh Bình. Riêng khu 4, chúng tập trung gom dân vào 3 khu 

dồn lớn là: khu dồn Plơi Jirăng (tức Chư Ngheh), khu dồn Ia Bi ở phía tây làng 

Hmơrông Yố và khu dồn Ia Tơve. Dân các xã B9, B11, B12 bị dồn vào ấp Chư 

Ngheh. Hơn 6.000 dân thuộc huyện 5, huyện 4 phải bỏ làng chạy dạt sang bên kia 

biên giới Campuchia, một số chạy vào vùng căn cứ hoặc chạy sang vùng địch. 

Nhiều địa bàn trở thành vùng trắng, cán bộ ta hoạt động rất khó khăn. 

Cùng với các hoạt động càn quét, ném bom hủy diệt, lấn chiếm, gom dân, 

xây dựng củng cố và phát triển các ấp chiến lược, bắt lính tăng quân, xây dựng 

củng cố ngụy quân, ngụy quyền và các cứ điểm quân sự... địch đẩy mạnh phát triển 

chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, ra sức khai thác và khoét sâu các thành 

kiến kỳ thị dân tộc, tuyên truyền lừa mị về tư tưởng tự trị giả hiệu, tư tưởng sùng 

bái Mỹ, sợ Mỹ. Chúng tung tiền, hàng hóa Mỹ ra để mua chuộc, dụ dỗ nhân dân, 

lôi kéo được một số tề và lớp trên người dân tộc thiểu số, bọn cầm đầu các đảng 

phái chính trị phản động. Đặc biệt, chúng tập trung tổ chức, nuôi dưỡng và đẩy 

mạnh hoạt động của bọn FULRO, thông qua tổ chức phản động này để nắm dân, 

chống phá phong trào cách mạng trước mắt và lâu dài. Ở những vùng ven các “ấp 

chiến lược”, địch phát triển “tề hai mặt”, nắm những tên đầu sỏ, ác ôn, vừa khủng 

bố, vừa mị dân nhằm tách nhân dân ra khỏi phong trào cách mạng.  

Những hoạt động chống phá điên cuồng của địch về quân sự và chính trị đã 

gây cho ta nhiều khó khăn: Một bộ phận lớn đồng bào bị gom vào các ấp chiến 

lược, một số cơ sở của ta trong vùng địch bị lộ, một số đồng chí bị bắt và bị tra tấn 

dã man, nhiều buôn làng bị tàn phá, huỷ diệt, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân 

dân trong vùng căn cứ, vùng giải phóng bị thiếu thốn nghiêm trọng; một bộ phận 

cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có tư tưởng sợ vũ khí hiện đại, tiềm lực chiến tranh 

của Mỹ, sợ hy sinh, gian khổ, hoang mang dao động... 



Trước những diễn biến mới hết sức phức tạp trên chiến trường miền Nam,  

Đảng ta đã đánh giá tình hình chiến lược mới một cách sáng suốt, tạo nên sự nhất 

trí cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần 

thứ 11 (3 -1965) và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa III (12 -1965), Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng đã phân tích toàn diện, sâu sắc chiến lược mới của 

Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, phân tích rõ chỗ mạnh, chỗ yếu, đề ra 

phương châm chiến lược của chiến tranh giải phóng miền Nam và biểu thị quyết 

tâm đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đề ra nhiệm vụ, chủ trương, 

phương châm thích hợp với tình hình mới. Trên cơ sở đó, Thường vụ Khu ủy V ra 

Nghị quyết động viên toàn Đảng, toàn quân và dân trong khu giữ vững ý chí quyết 

tâm tấn công tiêu diệt địch, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, đặc biệt phải 

kiên trì phương châm hai chân ba mũi giáp công, nắm vững công tác tư tưởng - 

công tác then chốt, chống tư tưởng hữu khuynh, nhất là tư tưởng sợ Mỹ, sợ ác liệt, 

sợ lâu dài. 

Triển khai Nghị quyết của Trung ương Đảng và Khu ủy V, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiệm vụ trung tâm của tỉnh lúc này là chống càn quét lấn 

chiếm, ra sức xây dựng và bảo vệ vùng căn cứ, vùng giải phóng, đẩy mạnh sản 

xuất, xây dựng lực lượng, tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị và đẩy 

mạnh các hoạt động trong vùng địch. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 7-1965) đã tổng kết phong trào cách 

mạng trong tỉnh từ phong trào Đồng khởi (1960) đến thắng lợi trong "chiến tranh 

đặc biệt"; Nghị quyết Khu ủy V mở rộng (5-1965) đồng thời phân tích những 

thuận lợi, khó khăn của ta trước tình hình mới, đã đề ra phương hướng ra sức phát 

huy thế thắng, thế chủ động tiến công địch, quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược 

trong mọi tình huống. Đảng bộ chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng, quán triệt đường lối của Đảng trong tình hình mới, phê phán những biểu hiện 

lệch lạc về nhận thức và tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần 

chúng, động viên quân dân trong tỉnh quyết tâm đánh và thắng Mỹ, hưởng ứng 

phong trào thi đua “Tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt”, “Toàn dân hiến kế đánh 

thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Nhà nhà đón thư Bác, bàn việc đánh Mỹ”...của Khu uỷ 

V và Bộ Tư lệnh Quân khu V phát động; tiếp tục tư tưởng tấn công, không thúc thủ 

phòng ngự, vận dụng phương châm “hai chân, ba mũi giáp công” trong tấn công 

địch, với tinh thần “nắm chắc thắt lưng địch mà đánh”, sẵn sàng chuẩn bị chống các 

cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” của địch trong mùa khô lần thứ nhất 1965-

1966. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, các Đảng bộ của hai huyện 4 và 5 

đã tập trung củng cố lực lượng; phân công cán bộ, đảng viên xuống từng làng, xã 

xây dựng và phát triển phong trào. Tháng 8-1965, Đảng bộ huyện 5 đã tổ chức Đại 

hội đại biểu lần thứ II tại làng Griêng, xã E7 (Ia Bòng). Hơn 50 đại biểu đại diện 

cho lực lượng đảng viên trong huyện  đã về dự. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, 

đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Lê Tam được bầu 

làm bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành (Ui) được bầu làm Phó Bí thư. Sau khi 

đánh giá tình hình chiến trường và phong trào chiến tranh du kích ở địa phương, Đại 

hội đã thông qua Nghị quyết: Kiên quyết “diệt ác”, “phá kèm”, không cho chúng 

dồn dân, lập vành đai trắng, “tát nước bắt cá”; Đoàn kết toàn dân, tăng cường sản 



xuất, tự túc lương thực tại chỗ, ổn định đời sống nhân dân. 

Để tập hợp sức mạnh và quyết tâm đánh Mỹ của toàn dân, các huyện 4, 5 đã 

tổ chức cho nhân dân học tập Lời kêu gọi của Bác Hồ và mở Hội nghị “Nhân dân 

hiến kế đánh Mỹ” đến tận các buôn làng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về 

những sự kiện, tấm gương điển hình, đặc biệt là gương đồng bào Tây Nguyên đánh 

Mỹ, bắn rơi máy bay Mỹ như: cụ Dư, người Bahnar ở làng Su Briêng, xã Bắc (nay 

là xã Kông Bla, huyện Kbang) dùng tên tẩm thuốc độc bắn chết 1 tên biệt kích Mỹ; 

xã đội trưởng Hri của xã Tây Nam (người làng Dong, nay là xã Tơ Tung, huyện 

Kbang) dùng súng carbin bắn cháy chiếc máy bay L.19 do thám của địch... Qua đó 

đã từng bước giải quyết được tư tưởng sợ Mỹ, nhân dân phấn khởi và ngày càng 

tin tưởng vào khả năng đánh Mỹ và thắng Mỹ của ta.  

Để đủ sức chiến đấu với lực lượng quân sự khổng lồ của kẻ thù, bên cạnh 

lực lượng của Mặt trận Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai đã tăng cường lực lượng chiến 

đấu bằng cách phát triển và củng cố lực lượng vũ trang địa phương. Dưới sự chỉ 

đạo trực tiếp của Tỉnh đội, huyện 4 và 5 thành lập ở mỗi huyện một đại đội tập 

trung, có quân số từ 60 người trở lên. Lực lượng du kích được các huyện chú trọng 

xây dựng, hầu hết các đảng viên, đoàn viên ở các thôn, xã được đưa vào du kích. 

Thanh niên, phụ nữ ngày càng giữ vị trí quan trọng trong lực lượng du kích ở làng, 

xã. Ở huyện 4, cán bộ xã đội là nữ chiếm 22%, nữ du kích xã chiếm 18%, nữ du 

kích thôn chiếm 42%, nữ dân quân chiếm 45%...  

Sau khi được củng cố, các lực lượng trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh hoạt 

động, tích cực bám dân, bám địa bàn, tuyên truyền phát động quần chúng, phát 

triển cơ sở chính trị, du kích mật, cơ sở nội tuyến, vận động nhân dân ủng hộ lương 

thực, thuốc men, người và của cho cách mạng. Hệ thống làng xã chiến đấu và các 

thế trận phòng thủ ở các xã căn cứ được tăng cường củng cố. 

Thực hiện chủ trương chiến lược của Trung ương Đảng, Đảng uỷ và Bộ Tư 

lệnh Mặt trận Tây Nguyên mở chiến dịch mùa khô năm 1965, nhằm tiêu diệt một 

bộ phận quân ngụy và buộc Mỹ phải tham chiến để tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, 

trọng điểm là chiến dịch Pleime. 

Đầu tháng 10-1965, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên nhận được điện thông 

qua quyết tâm và kế hoạch chiến dịch Plei Me của Quân uỷ Trung ương và Bộ 

tổng Tư lệnh. Phạm vi của chiến dịch được xác định không chỉ là trung tâm huấn 

luyện biệt kích Plei Me, mà diễn ra trên địa bàn rộng lớn: Plei Me - Bàu Cạn - Đức 

Cơ - Ia Drang trong không gian khoảng 1.200 km
2
.  

Khu vực quyết chiến với quân Mỹ được Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên 

xác định là thung lũng Ia Drăng, cách đồn Plei Me 25 km về phía tây, giáp biên 

giới Việt Nam - Campuchia. Vùng rừng này có đường hành lang chiến lược Bắc - 

Nam của ta đi qua xuống miền Đông Nam Bộ, bên kia Ia Drăng có một binh trạm là 

cơ sở hậu phương trực tiếp của chiến dịch.  

Từ những ngày đầu tháng 10-1965, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã tập trung theo 

dõi tình hình địch, lên phương án tác chiến và tổ chức lực lượng, điều khiển các 

đơn vị hành quân vào khu vực tập kết. Cách đánh được lựa chọn là “vây điểm để 

diệt viện”. Lực lượng B3 tham gia chiến dịch gồm có: Trung đoàn 320, các tiểu 

đoàn pháo binh 200 và 952, cùng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Trung đoàn 66 



được bố trí tại thung lũng Ia Drang. Đây là lực lượng chủ yếu tiêu diệt quân Mỹ. 

Trung đoàn 33 có nhiệm vụ dùng 1 đại đội bộ binh tăng cường và một số hỏa lực 

trong biên chế thực hành bao vây Plei Me, lấy hướng tây nam làm chủ yếu, đông 

nam và đông bắc làm thứ yếu. Yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị lúc này là phải 

tuyệt đối giữ bí mật, giành thế chủ động, bất ngờ trước khi nổ súng tấn công 

địch. 

Phối hợp với lực lượng chủ lực, tỉnh Gia Lai khẩn trương thành lập cơ quan 

chi viện tiền phương và bắt tay ngay vào việc phục vụ chiến dịch. Bộ đội huyện 4, 

huyện 5 cùng dân quân du kích các xã dọc biên giới phối hợp với các đơn vị chủ 

lực chuẩn bị chiến trường. Dân quân du kích các xã Ia Pnôn, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia 

Puch bố trí dày trên tuyến hành lang chiến lược, bảo vệ các khu kho lương thực, 

các trạm phẫu, binh trạm. Để đảm bảo bí mật, huyện uỷ các huyện 4 và 5 chỉ phổ 

biến cho các xã chuẩn bị lực lượng du kích, sẵn sàng phối hợp với bộ đội chủ lực 

từ khâu chuẩn bị chiến trường, trinh sát địa hình, đến huy động vật chất đều thống 

nhất chỉ nói là “để đón đoàn”. Các đơn vị vũ trang trong huyện bám các khu vực 

trọng điểm sát đường 19, 14. Lực lượng dân quân các xã được chia làm 3 nhóm. 

Nhóm thứ nhất gồm những người khỏe mạnh, thông thạo địa hình làm nhiệm vụ 

dẫn đường, trinh sát địch, vận chuyển gạo và đạn dược. Nhóm thứ hai đảm nhiệm 

việc bảo vệ, sơ tán dân an toàn. Nhóm thứ ba làm nhiệm vụ tiếp tế cơm nước, cáng 

thương, giải quyết vấn đề chiến trường.  

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, các huyện 4, 5 chỉ đạo mỗi gia đình ở các 

làng trọng điểm phải đào từ 1 đến 2 hầm trú ẩn, tránh bom pháo. Dọc những con 

đường vào làng và đường liên xã cứ vài chục mét, nhân dân lại đào một hầm trú 

ẩn. Sức người, sức của của nhân dân được động viên đến mức tối đa. Vụ mùa năm 

1965, hầu hết đồng bào vùng căn cứ chỉ để lại lúa giống cho mùa sau, còn bao 

nhiêu đều ủng hộ hết cho cách mạng và hăng hái xung phong đi phục vụ chiến 

trường. Tất cả các buôn làng trên địa bàn huyện Đức Cơ ngày nay đều náo nức 

xung phong đi phục vụ chiến dịch. Nhiều gia đình cả nhà đi dân công. Nhiều địa 

phương huy động cả làng đi gùi đạn, phục vụ chiến dịch. Hàng chục ngàn người, 

đủ mọi lứa tuổi, không kể nam nữ đã tích cực đi gùi gạo, vận chuyển vũ khí, tải 

thương, xay giã gạo. Nhiều cụ già gùi xôi, chuối đi bộ hàng chục km đến thăm, 

động viên bộ đội. Các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích, cán bộ đảng 

viên trong các tổ chức chính trị vừa khẩn trương chuẩn bị chiến trường, vừa trực 

chiến trên các tuyến hành lang, đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các khu vực 

hậu phương của Mặt trận trong suốt thời gian chiến dịch.  

Đêm 19-10-1965, Chiến dịch Pleime mở màn. Các đơn vị có nhiệm vụ lừa 

địch nổ súng uy hiếp cứ điểm Đức Cơ và tấn công vào sân bay dã chiến Tân Lạc. 

Tưởng ta tấn công Đức Cơ, Tân Lạc, địch huy động máy bay thả pháo sáng bắn 

phá xung quanh 2 căn cứ này. Trong ngày 20-10 chúng huy động hơn 200 lần 

chiếc máy bay liên tục ném bom bắn phá các khu vực trận địa vây ép của ta. Bom 

phá, bom bi, phốt pho, na pan trùm kín khu vực chiến sự. Các lực lượng của ta 

triển khai đội hình theo đúng kế hoạch, liên tục tấn công vây ép, tiêu diệt nhiều 

sinh lực địch. Mở màn quân ta tấn công tiêu diệt cứ điểm Chư Ho và tiến hành bao 

vây cứ điểm biệt kích Pleime, buộc địch đưa chiến đoàn 3 thiết giáp cùng 2 tiểu 

đoàn biệt động quân và 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 42 vào chi viện. Lực lượng này 



bị quân ta phục kích chặn đánh gây thiệt hại nặng trên đường đến Pleime. Trước 

tình hình đó buộc Sư đoàn Không vận số 1 của Mỹ ở An Khê phải đổ quân xuống 

thung lũng Ia Drăng, phía sau lưng quân ta để giải vây và tiêu diệt quân ta từ phía 

sau, chúng không ngờ thung lũng Ia Drăng là trận địa ta đã bố trí sẵn. Cuộc chiến 

đấu giữa quân chủ lực của ta và quân Mỹ diễn ra vô cùng quyết liệt, đã diễn ra 

nhiều trận đánh giáp lá cà giữa quân ta và quân Mỹ nên phi pháo của Mỹ không 

phát huy được tác dụng. Ta lần lượt bẻ gãy từng đợt phản công của địch, tiêu diệt 

Tiểu đoàn 1, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 2 thuộc Sư đoàn Không vận số 1 của 

Mỹ..., buộc chúng phải rút khỏi thung lũng Ia Drăng. 

Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ hai 

huyện 4, 5, quân và dân các dân tộc trên địa bàn (trong đó có quân dân huyện Đức 

Cơ ngày nay) đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực B3 loại khỏi vòng chiến đấu 

1.700 tên Mỹ, 1.270 tên ngụy, diệt Tiểu đoàn 1, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 2 Sư 

đoàn Không vận số 1 - "niềm hy vọng lớn nhất của lục quân Mỹ", bắn rơi 59 máy 

bay lên thẳng, phá hủy 89 xe quân sự và nhiều pháo, súng các loại. Sư đoàn Không 

vận số 1 của Mỹ cơ động bằng máy bay lên thẳng (lần đầu tiên xuất hiện trong 

chiến tranh) bị quân giải phóng đánh bại trên chiến trường. Chiến thắng Plei Me đã 

xoá tan tư tưởng ngại vũ khí Mỹ, sợ Mỹ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân; để lại những bài học quý báu về tinh thần quyết chiến quyết thắng từ 

trận đầu và những kinh nghiệm đánh quân đổ bộ bằng đường không của Mỹ. 

Phối hợp với các hoạt động vũ trang, phong trào đấu tranh chính trị, binh tề 

vận của nhân dân trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào đấu tranh 

chính trị, tấn công binh tề vận đã xoáy vào các khẩu hiệu chống địch càn quét; 

chống dồn xúc dân, lập ấp chiến lược, khủng bố, kìm kẹp quần chúng, đòi tự do đi 

lại làm ăn; chống bắt lính, chống bắn pháo, ném bom, chống rải chất độc; chống 

bắn giết gia súc, phá hoại hoa màu, tàn sát người vô tội; đòi trả chồng con về với 

gia đình, đòi bồi thường thiệt hại... diễn ra liên tục và rộng khắp trên địa bàn. Có 

nhiều cuộc, bà con các làng kéo lên biểu tình trước căn cứ Mỹ, mang theo đủ thứ 

mà chúng đã phá hoại như: lúa, ngô non bị gãy nát; heo, gà bị giết chết… để đấu 

tranh trực diện với Mỹ mặc dù ngôn ngữ bất đồng. Các cuộc đấu tranh chính trị 

thời kỳ này đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia, nhất là đồng bào dân tộc 

thiểu số, có cuộc lên đến hàng ngàn người. Cuối năm 1965, địch mang cờ về các 

làng bắt dân treo, các huyện ủy huyện 4, 5 quyết tâm vận động nhân dân đấu tranh 

không treo cờ địch. Kẻ thù khủng bố ác liệt, các huyện  ủy chỉ đạo nhân dân: ban 

ngày treo cờ địch, tối gỡ xuống xé, đốt rồi sáng vào đồn báo với địch là đêm có 

Việt cộng về xé, đốt cờ. Hôm sau chúng lại phát cờ treo và tối lại bị xé đốt. Cách 

làm này đã làm cho địch không thể phát và bắt dân treo cờ của chúng nữa. 

Sau thắng lợi của chiến dịch Plei Me, tháng 11-1965 Đảng bộ huyện 4 tổ 

chức Đại hội đại biểu lần thứ II tại xã B14, với sự tham gia của 53 đại biểu chính 

thức và 3 đại biểu dự khuyết đại diện cho 230 đảng viên toàn huyện. Đại hội đã tập 

trung đánh giá kết quả đạt được trong thời kỳ lãnh đạo chống “chiến tranh đặc 

biệt” và sau một năm chống “chiến tranh cục bộ”. Trên cơ sở phân tích tình hình 

địch, ta, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh trước các hoạt động 

đánh phá điên cuồng của địch sau thất bại Plei Me. Khẩu hiệu “Ba bám” (bám địch 

đánh, bám dân lãnh đạo, bám ruộng rẫy sản xuất) được đề ra tại Đại hội đã được 



các huyện trong toàn tỉnh vận dụng và trở thành khẩu hiệu chung của tỉnh. Đại hội 

đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tuân (Bă 

Bôh) được bầu làm Bí thư.  

Cuối năm 1965, để tăng nhanh tiềm lực mọi mặt cho chiến trường, hai tiểu 

đoàn vận tải của Đoàn 559 và đoàn cán bộ của Tổng cục Hậu cần đã vào đến Tây 

Nguyên thành lập cửa khẩu VQ5 tiếp nhận nguồn hàng của Trung ương chi viện 

qua đường Campuchia và tổ chức mua thêm nguồn hàng tại chỗ tiếp tế cho chiến 

trường. Các đường hành lang C01, C02, C03, C07 thuộc Quân khu 5 cũng được 

giao cho hậu cần Mặt trận Tây Nguyên quản lý. Đường hành lang Bắc - Nam qua 

Tây Nguyên được củng cố thông suốt. 

Nhằm tăng cường khả năng phối hợp với mặt trận Tây Nguyên và lực lượng 

vũ trang tỉnh, năm 1966, đại đội tập trung huyện 4 được thành lập. Lực lượng du 

kích các làng xã được tăng cường củng cố, trở thành lực lượng nòng cốt trong 

chiến đấu chống địch càn quét, bảo vệ thôn làng. Cùng với xây dựng lực lượng vũ 

trang, các huyện 4, 5 chú trọng xây dựng cơ sở. Các đoàn công tác, các bộ mặt trận 

và các đoàn thể, các đội du kích, bộ đội địa phương được cấp uỷ chỉ đạo tăng 

cường bám dân xây dựng cơ sở, tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phối 

hợp với bộ đội chủ lực B3 và bộ đội địa phương đánh bại các cuộc hành quân “tìm 

diệt” và “bình định” của địch. 

Bị thất bại nặng nề trong các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”, nhất 

là sau thất bại trong chiến dịch Pleime, địch điên cuồng càn quét và đánh phá dữ 

dội các xã dọc biên giới. Chúng tăng cường gom xúc dân vào ấp chiến lược, đẩy 

mạnh đánh phá vùng căn cứ, vùng giải phóng, bao vây kinh tế, tung thám báo, biệt 

kích, mật vụ, chỉ điểm đánh phá các kho lương, cơ sở hậu cần của ta... Những trận 

đánh phá ác liệt của địch đã gây cho ta nhiều tổn thất về người và tài sản, một số 

nơi sản xuất bị ngưng trệ, tình trạng thiếu lương thực, thiếu muối diễn ra nghiêm 

trọng ở một số nơi. Ở vùng ta làm chủ, một số dân bị dồn vào ấp chiến lược, một 

số phải ra bất hợp pháp đã tạo khoảng trống giữa vùng ta với vùng địch, ta không 

tiếp cận được với dân vùng địch kiểm soát; chiến tranh du kích ở một số nơi có 

chững lại. 

Trước tình hình trên, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng tháng 

01-1966, Đảng bộ hai huyện 4, 5 đã tập trung phát động tư tưởng, vận động toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững quyết tâm, liên tục tấn công tiêu diệt, tiêu hao 

sinh lực địch; tranh thủ thời gian, lợi dụng thời cơ giải phóng đại bộ phận nông 

thôn, giành dân xây dựng vùng ta làm chủ mạnh về mọi mặt; đồng thời tăng cường 

phát triển lực lượng cách mạng, bồi dưỡng sức dân, động viên phục vụ tiền tuyến; 

khẩn trương xây dựng, phát triển và bảo tồn lực lượng cách mạng, phát triển phong 

trào, đẩy mạnh đấu tranh chính trị, tấn công binh vận, kết hợp chặt chẽ với hoạt 

động vũ trang bao vây, uy hiếp, làm rối loạn hậu phương địch, thúc đẩy, làm tan rã 

lực lượng địch nhiều hơn nữa... 

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ, các cán bộ, đảng viên trên địa bàn 

huyện đã tăng cường bám dân, bám địa bàn xây dựng lực lượng, củng cố và xốc 

lên các phong trào đấu tranh. Sau các cuộc càn quét, đánh phá của địch, các làng 

xã đã nhanh chóng củng cố lại hệ thống bố phòng, củng cố lại trận địa bằng các 

loại chông thò, cạm bẫy dọc các tuyến vành đai, thay đổi trận địa phòng không 



chống địch đổ quân ở các bãi trống từ cách cắm cọc lộ thiên sang làm hầm chông 

ngầm dưới đất có tẩm thuốc độc. Hầm chông cạm bẫy được bố trí thành từng tuyến 

dài chống địch càn quét và nhảy dù. Ở vùng tranh chấp và vùng địch còn kiểm 

soát, các đội công tác được củng cố, bổ sung quân số, tích cực bám ấp phát triển cơ 

sở chính trị, du kích mật, cơ sở nội tuyến, chuẩn bị chiến trường, chống các cuộc 

phản kích, giải tỏa và bình định dành dân của địch.   

Sau khi được củng cố, các lực lượng du kích, bộ đội địa phương của huyện 

đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công tiêu diệt bọn bảo an, biệt kích, bọn bình định 

nông thôn kìm kẹp dân; phối hợp với bộ đội chủ lực tổ chức nhiều trận đánh chia 

cắt giao thông trên tuyến quốc lộ 19 tây, gây cho địch nhiều thiệt hại. 

Sau thất bại trong cuộc phản công lần thứ nhất, đế quốc Mỹ lại tăng quân để 

tiếp tục “tìm diệt” chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở miền Nam và 

leo thang đánh phá miền Bắc hòng cố sức ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc vào 

miền Nam. Đến mùa khô năm 1966-1967, với 98 vạn quân, có 39 vạn quân Mỹ, 

chúng tiến hành cuộc phản công chiến lược lần thứ hai.  

Ở Gia Lai, từ tháng 8-1966, Mỹ tăng thêm lực lượng sư đoàn 4 bộ binh 

và lữ đoàn dù 101 vào Pleiku; tăng cường tiểu đoàn Đại Hàn cắm chốt ở ngã 

ba Chư Hdrung (đường 19 và 14). Trên địa bàn huyện 4, 5, cùng với việc tăng 

quân, tăng cường phương tiện chiến tranh, địch đẩy mạnh càn quét, kết hợp với phi 

pháo đánh phá ta một cách quy mô và toàn diện hơn. Đặc biệt, chúng tập trung 

đánh phá ta về kinh tế, đánh vào đời sống nhân dân, đánh vào nguồn dự trữ của ta 

nhằm kéo dân về vùng chúng kiểm soát, vừa để "tìm diệt" lực lượng ta, vừa thực 

hiện biện pháp "bình định", lấn chiếm và bảo vệ hậu cứ của chúng. 

Tình hình chiến trường miền Nam ngày càng trở nên ác liệt, cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đứng trước vô vàn khó khăn, thử thách. 

Ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi động viên quân dân 

cả nước đứng lên kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Người viết: “Chiến tranh có 

thể kéo dài 5 năm, 10 năm, hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành 

phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không 

có gì quí hơn độc lập tự do!”
1
. 

Để đối phó với cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của địch, tháng 9-

1966, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng xác định: Tăng cường chỉ đạo công tác tư tưởng, 

nâng cao lòng tin, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bất kỳ tình huống nào; thực hiện ba 

bám, chủ động tấn công và tích cực phản công địch, thực hiện kỳ được ba mục tiêu 

trước mắt là: diệt địch, giành dân, giữ lúa.  

Hè - Thu năm 1966, phối hợp với Mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị, Mặt trận 

Tây Nguyên mở đợt hoạt động quân sự trên chiến trường Gia Lai - Kon Tum. Bộ 

đội các huyện 4, 5 phối hợp với bộ đội chủ lực diệt một đại đội Mỹ càn vào Đức 

Vinh; bao vây tiêu diệt 4 đại đội thuộc Lữ đoàn 3 kỵ binh bay ở khu vực làng Yit. 

Trên đường 19 tây, dân quân, du kích luôn tổ chức phục kích đánh bọn gác đường 

và biệt kích đi lùng sục. Học tập kinh nghiệm của Đại đội công binh 18, Kpă Inh là 

Trung đội trưởng du kích xã E3 đã nhiều lần đánh bằng "mâm lựu đạn" vào đồn 

Tầm, chốt 30 của địch trên trục đường 19 Tây làm cho địch khiếp sợ.  
                                                           

1

. Hoà Chí Minh: Toaøn taäp, Sñd, t.15, tr.131. 



Tháng 1-1967, Tỉnh ủy Gia Lai ra Nghị quyết tiếp tục động viên mọi nỗ lực 

của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh cùng chiến trường Khu V và toàn miền 

đánh thắng chiến tranh cục bộ ở mức cao của Mỹ. Trước mắt, dồn mọi cố gắng 

đánh thắng kế hoạch Phản công mùa khô lần thứ hai của Mỹ. 

Những trận càn của Mỹ - ngụy vào vùng ta thường có cả xe cơ giới và phi 

pháo yểm trợ. Phong trào dân quân đánh xe cơ giới phát triển đều khắp trong toàn 

tỉnh mà huyện 4 được coi là điển hình. Trong tuần đầu phát động phong trào đánh 

xe cơ giới, đã có 9 trên 16 xã của huyện diệt 23 xe M113, M118, tiêu diệt 138 tên 

Mỹ. Ngày 29-2-1967 là ngày mở màn cho phong trào. Đội hình xuất phát của xã 

B9 gồm 2 tổ nam, 1 tổ nữ mang theo 3 quả mìn. Đồng chí Phương động viên các 

đồng chí nam du kích ưu tiên cho tổ nữ 2 quả, các chị Rơmah Sao và Rahlan Mek 

mỗi người nhận một quả. Khi đã chọn được địa điểm các anh chị bố trí chôn 2 quả 

mìn của tổ nữ ở 2 đầu, quả mìn của tổ nam chôn ở giữa. Lúc 8 giờ quả mìn đầu tiên 

của tổ nữ nổ diệt 1 xe GMC và gần 30 tên lính Mỹ ngồi trên xe. Từ địa điểm quan 

sát nhìn xuống, chị em rất phấn khởi và thêm vững tin vào khả năng của mình. Bị 

đánh bất ngờ, Mỹ cho dò mìn nhưng chúng không phát hiện được mìn của ta. Đến 

12 giờ trưa, quả mìn tiếp theo (của tổ nam) nổ diệt 1 xe tăng M113. Lúc 15 giờ 30 

phút quả mìn thứ 3 (của tổ nữ) nổ diệt 1 xe M113 trên đường về. Sau trận đánh của 

du kích B9, huyện đã kịp thời tổ chức họp để động viên anh chị em, rút kinh 

nghiệm trận đánh, biểu dương chị Sao và chị Mék, đồng thời cho tuyên truyền 

thành tích của các xã, phát động phong trào học tập gương chiến đấu của tổ nữ du 

kích B9. Với thành tích này, cùng lúc cả 2 chị đã được nhận danh hiệu "Dũng sĩ 

diệt Mỹ cấp ưu tú" và "Dũng sĩ diệt xe cơ giới". 

Học tập tổ nữ B9, trong năm 1967, 19 chị du kích các xã thuộc huyện 4 đã 

đánh 12 trận (có sự phối hợp của nam giới 5 trận), diệt 13 xe cơ giới (trong đó có 8 

xe M113, 1 xe M118), diệt 77 tên địch, trong đó có 52 lính Mỹ, làm bị thương 16 

tên Mỹ khác. Tháng 11-1967, huyện 4 mở Đại hội tổng kết thành tích đánh địch 

trong năm, trong đó có phần trao đổi chuyên đề học tập thành tích các xã có nữ du 

kích trực tiếp đánh địch. Các chị có thành tích đánh địch trong năm đều được mời 

đến dự. Trong Hội nghị này, tổ của chị Sao và Mék được nhận Bằng khen và Huân 

chương chiến công hạng Nhất. 

Tuy ngày càng bị lún sâu vào thế bị động nhưng trong những năm 1966-

1967, địch vẫn cố sức đánh phá, gom dân, lập ấp, lập vành đai trắng ven các thị xã, 

thị trấn nhằm đánh bật lực lượng ta ra xa, tạo tuyến phân cách lớn giữa vùng ta và 

vùng địch, quyết liệt nhất là ở huyện 4 và 5. Ở nhiều làng, đồng bào phải lánh vào 

rừng nên đời sống rất khó khăn.  

Trước tình hình ấy, cán bộ mặt trận và phụ nữ đã vận động một bộ phận 

nhân dân các xã ra sống hợp pháp. Để những người ra sống hợp pháp không bị 

khủng bố, không để mất dân, ta giữ lại toàn bộ thanh niên và một số cốt cán khỏe 

mạnh, chỉ đưa người già, phụ nữ và trẻ em về làng cũ. Trong số những người được 

đưa về trước, ta chú ý chọn những chị em thạo đấu tranh chính trị và binh vận để 

thăm dò thái độ của địch. Khi đã thắng lợi mới tiếp tục đưa dân ra. Có làng, lúc 

đầu phải chấp nhận để dân ra ở ấp chiến lược, rồi mới tìm cách phá ấp trở về làng 

cũ, giữ thế hợp pháp để đấu tranh. 



Cùng với các hoạt động quân sự chống địch càn quét lấn chiếm; đẩy mạnh 

xây dựng và bảo vệ vững chắc căn cứ, phong trào đấu tranh chính trị, binh tề vận 

của nhân dân trên địa bàn phát triển mạnh ở vùng giải phóng và cả trong vùng địch 

chiếm. Các phong trào đấu tranh chính trị, tấn công binh tề vận đã xoáy vào các 

khẩu hiệu chống địch càn quét; chống dồn xúc dân, lập ấp chiến lược, khủng bố, 

kìm kẹp quần chúng, đòi tự do đi lại làm ăn; chống bắt lính, chống bắn pháo, 

chống rải chất độc; chống bắn giết gia súc, phá hoại hoa màu, tàn sát người vô tội; 

đòi trả chồng con về với gia đình, đòi bồi thường thiệt hại... diễn ra liên tục và rộng 

khắp trên địa bàn. 

Trong công tác binh tề vận, các đảng bộ huyện 4, 5 chỉ đạo liên tục phát 

động quần chúng, nhất là đối với các gia đình, người thân binh lính ngụy, vận động 

chồng, con, anh em đang đi lính cho địch bỏ ngũ trở về với buôn làng, với cách 

mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng loa, truyền đơn, thư tay... vào hàng ngũ địch, 

nhằm khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kêu gọi tinh thần dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ 

của một bộ phận đối tượng này. Kết quả, đã có rất nhiều binh lính ngụy, chủ yếu là 

đồng bào dân tộc thiểu số bỏ ngũ trở về với buôn làng. Công tác binh vận trong 

giai đoạn này xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Tiêu biểu như Chị H'Ba ở xã 

E3 (khu 5) trong hai năm 1966-1967, đã vận động binh lính trong đồn Chư Phôh 

lấy được 48 khẩu súng về cho cách mạng, buộc địch phải rút bỏ đồn này. 

Thắng lợi của công tác binh vận đã tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào 

đấu tranh chính trị trên địa bàn phát triển. Lúc này việc phát động quần chúng phá 

ấp, phá kìm, giữ quyền làm chủ tại chỗ hoặc trở về làng cũ trở thành một nhiệm vụ 

trọng tâm. Hoạt động nổi bật nhất của huyện trong những ngày này là phá thành 

công khu dồn làng Yit, một khu dồn  lớn, dài tới 2.000 m, rộng 800 m, với 7.000 

dân (bằng 1/3 dân số toàn huyện ), nằm trên đường 19 kéo dài. Để xây dựng khu 

dồn này thành khu dồn kiểu mẫu ở Tây Nguyên, Mỹ đã tốn 200.000 USD. Ngoài 

lực lượng dân vệ, tề, điệp kìm kẹp dân trong ấp, chúng còn bố trí một đại đội lính 

Mỹ, một tiểu đoàn biệt động và một đoàn “cán bộ bình định” 20 tên thường xuyên 

khống chế khu dồn. Cuối năm 1966 ta đã tổ chức giải tỏa khu dồn này nhưng 

không thành công, Huyện uỷ 5 chủ trương kiên trì trụ bám, phát triển cơ sở nội 

tuyến, tranh thủ nắm tề, dân vệ, tổ chức lực lượng bên trong và bên ngoài, chuẩn bị 

cơ sở sẵn sàng phá ấp khi có thời cơ.  

Tháng 12-1967, huyện 5 huy động 100 du kích các xã, 20 tự vệ mật trong 

ấp, một trung đội bộ đội địa phương huyện làm nòng cốt và cán bộ binh vận, an 

ninh, huyện đội tham gia do ba đồng chí huyện uỷ viên trực tiếp chỉ đạo. Sau 40 

ngày (từ ngày 10-12-1967 đến 20-01-1968) liên tục phát động quần chúng, vừa 

tiến công tiêu diệt lực lượng bảo vệ ấp, trấn áp bọn tề điệp, vừa chuẩn bị di chuyển 

tài sản cho nhân dân, ta đã diệt 172 tên địch, phá hủy 16 xe, (trong đó có 15 xe 

M113), vận động 25 dân vệ về với cách mạng. Ngày 21-01-1968, ta đã phá toàn bộ 

khu dồn, đưa dân trở về làng cũ. Đây là thắng lợi lớn nhất trong chiến dịch “đồng 

khởi vùng yếu”.  

Song song với việc tổ chức chiến đấu, bảo vệ căn cứ, huyện ủy tập trung chỉ 

đạo sản xuất, coi sản xuất như đánh giặc, động viên nhân dân ra sức sản xuất, chăn 

nuôi, trồng nhiều rau màu để đảm bảo cuộc sống và nuôi quân, trong hoàn cảnh 

vùng giải phóng và căn cứ thường xuyên bị địch càn quét, bắn phi pháo và rải chất 



độc hóa học. Đồng bào được tổ chức thành các đội vòng đổi công để sản xuất, có 

phân công du kích canh gác, bảo vệ. Có lúc địch đánh phá ác liệt, đồng bào phải 

sản xuất vào ban đêm, Vùng căn cứ phải làm rẫy phân tán để chống độc hóa học. 

Khi thu hoạch xong, tranh thủ cất giấu chống địch đốt phá. Cán bộ, du kích, lực 

lượng vũ trang phải sản xuất để tự túc. Huyện lãnh đạo đẩy mạnh đấu tranh chính 

trị để quần chúng được đi lại giữa vùng căn cứ và vùng địch, đấu tranh để nhân dân 

được mua những vật dụng cần thiết như muối, vải, quần áo, nông cụ, thuốc chữa 

bệnh, kể cả lương thực...để giải quyết nhu cầu cho dân và một phần cho lực lượng 

cách mạng. 

Trong thời gian này, Tỉnh uỷ cũng khẩn trương chỉ đạo các cấp và các tổ 

chức quần chúng học tập lời kêu gọi của Bác Hồ; mở đại hội "Nhân dân hiến kế 

đánh Mỹ" ở từng buôn, làng để huy động đến mức cao nhất tài lực cho kháng 

chiến. Để có đủ lương thực phục vụ kháng chiến, đáp ứng yêu cầu cấp bách, những 

cán bộ lương thực của huyện  đã phân công nhau đi từng xã để vận động dân làng. 

Đóng góp của nhân dân cho cách mạng ngày càng ổn định. Đây cũng là thời kỳ 

miền Bắc tiếp tế cho miền Nam ngày càng nhiều. Trên các hành lang C09, C08 đi 

qua huyện 5 tấp nập từng đoàn dân công mà phần lớn là đồng bào dân tộc không 

quản ngày đêm vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực từ các binh trạm của Mặt 

trận B3 ở phía tây xuống các huyện  phía đông đường 14. 

Các hoạt động văn hoá - văn nghệ được duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn. 

Để nâng cao chất lượng cán bộ, các huyện 4, 5 thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo 

ở căn cứ tỉnh, đồng thời mở các lớp học văn hóa thường xuyên tại căn cứ huyện; 

mỗi lớp khoảng vài chục học viên, thời gian một khóa học từ 3 - 6 tháng. Ban 

tuyên huấn huyện luôn có từ 5 - 6 người tham gia dạy học, học viên là cán bộ của 

các xã gửi lên. Cả giáo viên và học viên ban ngày đều tham gia sản xuất, ban đêm 

dạy và học. Mục tiêu của các lớp học này là giúp cho học viên có khả năng đọc, 

viết (bằng tiếng Kinh, tiếng Jrai) và làm các phép tính cộng, trừ.  

Những năm 1966-1967, phong trào văn nghệ trong các làng thuộc vùng căn 

cứ và vùng tranh chấp lên mạnh. Khẩu hiệu “Tiếng hát át tiếng bom” có tác dụng 

rất lớn trong việc nâng cao dân khí. Các đội văn nghệ của các làng thường xuyên 

tổ chức biểu diễn cho dân xem, hát cho dân làng nghe những bài ca cách mạng và 

cả những bài hát do các đội tự đặt lời trên cơ sở các làn điệu dân ca Jrai. Các đội 

văn nghệ và văn công không chỉ tổ chức biểu diễn trong vùng căn cứ, trong các 

làng thuộc vùng giải phóng, mà còn thường xuyên vào gần ấp chiến lược hát kêu 

gọi thanh niên đừng đi lính cho giặc. Nhiều buổi biểu diễn đã lôi kéo được cả đồng 

bào trong ấp ra xem và ủng hộ cho cách mạng.  

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong vùng 

căn cứ được đặc biệt chú trọng. Các cán bộ y tế thường xuyên bám sát trận địa cứu 

chữa thương binh và bám sát cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân ăn chín uống 

sôi, giữ gìn vệ sinh thôn buôn và khám chữa bệnh cho nhân dân... 

Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ này tiếp tục được đẩy mạnh. Qua 

nhiều đợt chỉnh huấn, đấu tranh tự phê bình và phê bình, học tập quán triệt các 

nghị quyết, chủ trương của Khu ủy, Tỉnh ủy và của Huyện ủy, tình hình chính trị tư 

tưởng của cán bộ, đảng viên được củng cố, khắc phục được những tư tưởng hữu 

khuynh, sợ địch, ngại hy sinh, gian khổ, không dám bám trụ chiến trường.... Nhiều 



đảng viên đã phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trên nhiều lĩnh vực, có uy tín 

và ảnh hưởng tốt trong việc thu hút, tập hợp quần chúng vào các phong trào cách 

mạng, nhất là các đồng chí đảng viên hoạt động trong vùng địch đã ngày càng tỏ rõ 

bản lĩnh và khả năng hoạt động của mình. Phong trào xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng 

viên 4 tốt do Tỉnh ủy phát động được Huyện ủy quán triệt và chỉ đạo triển khai 

thực hiện chặt chẽ ở các chi bộ. Thông qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, các cấp 

ủy đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp vào hàng ngũ của Đảng những quần 

chúng ưu tú, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, mở rộng ảnh hưởng 

của cách mạng tại các cơ sở.  

Phong trào đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị và binh vận ở địa 

phương thu được nhiều kết quả quan trọng, tháng 7-1967, Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện 4 lần thứ III được tiến hành tại một làng phía tây của xã B6. 55 đại biểu 

chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đại diện cho gần 398 đảng viên trong toàn Đảng 

bộ đã về dự. 

Đại hội đánh giá kết quả phong trào địa phương qua hai năm trực tiếp đánh 

Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện; động viên quân dân trong huyện phát 

huy truyền thống đoàn kết chiến đấu giành thắng lợi lớn trong cuộc đấu tranh 

chống đế quốc Mỹ và tay sai. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. 

Đồng chí Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng Lê) được bầu làm Bí thư, đồng chí Đặng 

Minh Châu (Xiêng) được bầu làm Phó Bí thư. 

Nghị quyết Đại hội được nhanh chóng triển khai xuống các cơ sở. Huyện chỉ 

đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, nâng cao sức 

chiến đấu của các tổ chức Đảng trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Tính đến ngày 

17-7-1967, toàn huyện có 398 đảng viên, trong đó 160 đảng viên đạt tiêu chuẩn 5 

tốt; 48 đảng viên là chi ủy viên; 5 chi bộ đạt 5 tốt. 

Công tác xây dựng và củng cố các đoàn thể quần chúng nhất là trong vùng 

căn cứ, vùng giải phóng được quan tâm đẩy mạnh. Các hội: Phụ nữ giải phóng, 

Thanh niên giải phóng, Nông dân giải phóng.... hoạt động ngày càng có hiệu quả. 

Mặt trận đoàn kết toàn dân chống Mỹ cứu nước được hình thành đã tập hợp và 

động viên rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc đấu tranh chống địch, 

tham gia đóng góp sức người, sức của phục vụ cách mạng... 

Trải qua 2 năm đấu tranh chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ-

nguỵ, quân và dân Đức Cơ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các huyện 4, 5 đã anh 

dũng chiến đấu chống các cuộc càn quét đánh phá của địch, từng bước tiến lên phá 

chốt diệt kèm, tiêu hao một phần sinh lực địch, mở rộng vùng làm chủ, bảo vệ 

vững chắc vùng căn cứ, xây dựng và phát triển phong trào đấu tranh ngày càng 

mạnh, bước đầu làm thất bại kế hoạch “tìm diệt” và “bình định” của địch trên địa 

bàn, tạo thế và lực để bước vào thời kỳ tổng công kích.   

2-Tiến hành tổng tiến công và nổi dậy Tết mậu Thân 1968  

Mặc dù liên tiếp bị thất bại trong hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 

1965-1966 và 1966-1967, bị dư luận trong nước và quốc tế lên án nhưng giới cầm 

quyền Mỹ vẫn ngoan cố tiếp tục tăng quân, chuẩn bị kế hoạch mở cuộc phản công 

chiến lược lần thứ ba với 120 vạn quân, trong đó có 50 vạn quân Mỹ.  



Tình hình trên chiến trường lúc này rất phức tạp. Mỹ đã thua to nhưng vẫn 

chưa từ bỏ âm mưu tiếp tục chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ta đã thắng lớn 

nhưng chưa làm chuyển biến cơ bản cục diện chiến tranh có lợi cho ta. 

Trên cơ sở phân tích khách quan, khoa học tình hình địch-ta, tháng 12-1967, 

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp ra Nghị quyết về tổng tấn công và nổi dậy. 

Nghị quyết của Bộ Chính trị sau đó được Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng họp vào tháng 1-1968 thông qua và trở thành Nghị quyết Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị chủ trương mở cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân (1968) nhằm giáng một đòn quyết định 

vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.  

Yêu cầu hàng đầu của cuộc tổng tiến công lần này vẫn là tiêu diệt nhiều 

địch, nhưng có nhiều nội dung mới khác hẳn trước: 

 - Hướng tiến công chủ yếu không phải là rừng núi và nông thôn, mà là đô 

thị, trọng điểm là Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế. 

 - Mục tiêu tiến công chủ yếu không phải là các tập đoàn quân chủ lực địch, 

mà nhằm vào các cơ quan đầu não chiến tranh của Mỹ-nguỵ, các trung tâm chỉ 

huy, các hậu cứ, vừa tiêu diệt sinh lực địch vừa phá huỷ phương tiện chiến tranh. 

Đây là chỗ hiểm yếu, dễ chấn động nhất. 

 - Không gian tiến công không phải một vài vùng, mà là toàn miền Nam, tiến 

hành trên quy mô rộng lớn nhất từ trước đến nay. 

 - Thời gian tiến công, không phải vào các thời điểm thông thường mà đúng 

vào giữa đêm giao thừa Tết Nguyên đán, lúc bất ngờ nhất. 

 - Phương châm đánh địch, vẫn là kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của 

quần chúng nhưng trên diện rộng ở cả ba vùng chiến lược trong toàn miền, thực 

hiện kết hợp tổng tấn công với nổi dậy… 

 Tất cả các mặt trên đây đều nhằm một mục tiêu: giáng cho địch một đoàn 

thật mạnh và hiểm, bất ngờ và đồng loạt, làm cho Mỹ phải lung lay ý chí xâm lược, 

tạo nên sự thay đổi cơ bản cục diện chiến tranh có lợi cho ta… 

Tháng 12-1967, Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị bàn kế hoạch tiến 

công và nổi dậy trong toàn tỉnh. Hội nghị quyết định lấy thị xã Pleiku làm trọng 

điểm của cuộc tổng tiến công, nổi dậy và phân công cán bộ phụ trách. Đồng chí 

Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng Lê)-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện 4 được chỉ 

định vào Ban chỉ huy mặt trận thị xã Pleiku. Bên cạnh những mục tiêu ở địa 

phương, các huyện 4, 5 còn được tỉnh giao nhiệm vụ cùng các huyện 3, 6 huy động 

20.000 quần chúng vào hỗ trợ cho nhân dân thị xã nổi dậy. Cụ thể, ở huyện 4 

nhiệm vụ chính được giao là huy động 400 tấn lương thực; 300 dân công, tổ chức 

2.000 quần chúng nhập thị theo đường hợp pháp cùng lực lượng của các huyện 3, 

5, 6 để hỗ trợ cho quần chúng trong thị xã nổi dậy khi lực lượng vũ trang tổng tiến 

công quân sự vào Pleiku. Trong số này có 50 du kích và cốt cán sẽ được cài trước 

vào thị xã. Theo kế hoạch, quần chúng huyện 4 sẽ nhập thị bằng 3 hướng: đường 

14; đường 5A (B15), đường 5B (từ Ia O Sơr ra đồi 37 pháo binh); và đường 7 ra 

làng Nhao, xã Ia Kênh. Lực lượng ở đường 7 sẽ nhập vào cánh đường 5 trước khi 

vào thị xã.  

Triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy, các huyện ủy 4, 5 đã tổ chức quán triệt chủ 



trương tổng công kích và nổi dậy, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phân 

công nhiệm vụ, bố trí cán bộ, đảng viên phụ trách... Các xã trên địa bàn đã nhanh 

chóng tổ chức “đội quân tóc dài” để làm công tác đấu tranh chính trị và binh vận; 

tăng cường và củng cố lực lượng du kích. Các đồng chí bí thư các xã, huyện ủy 

viên trực tiếp tham gia chỉ huy lực lượng du kích ở địa bàn mình phụ trách. Nhiệm 

vụ tuyên truyền, giải thích chủ trương tổng tiến công và nổi dậy, vận động nhân 

dân đào hầm trú ẩn, tranh thủ giáo dục tề, vận động lính ngụy đào rã ngũ và đặc 

biệt là chuẩn bị đội ngũ nhập thị đấu tranh chính trị được tiến hành rất khẩn trương. 

Nhiều lính bảo an được vận động cũng tham gia canh gác vòng ngoài cho các cuộc 

họp dân diễn ra dưới mọi hình thức: từ tụ tập uống rượu đến tổ chức lễ hội khác 

nhau như lễ Pơ thi (bỏ mả, cúng yàng...). Có khá nhiều tề được vận động đã đồng ý 

nuôi giấu cán bộ ta hoặc ủng hộ về vật chất cho cách mạng.  

Với khí thế sôi nổi chuẩn bị cho tổng công kích trong Tết Mậu Thân, việc 

huy động nhân lực, vật lực trên địa bàn được triển khai nhanh chóng và thuận lợi. 

Quần chúng trong các ấp chiến lược đã tích cực quyên góp ủng hộ lương thực và 

nhiều nhu yếu phẩm khác. Nhân dân ở vùng căn cứ và vùng giải phóng tích cực 

tăng gia sản xuất, giã gạo ủng hộ nuôi quân, tham gia vận chuyển vũ khí và lương 

thực phục vụ chiến dịch. Một bộ phận quần chúng được tổ chức thành đội ngũ chặt 

chẽ chuẩn bị kéo vào thị xã, các đồn bót gây áp lực với địch, đồng thời phối hợp 

với các lực lượng vũ trang, các đội công tác phá ấp giành chính quyền… 

Đêm 30 Tết, tất cả các lực lượng, các mũi tiến công của ta đã tiếp cận vào vị 

trí tập kết. Đúng 0 giờ (giờ G) toàn miền Nam đồng loạt nổ súng. Các lực lượng vũ 

trang của các huyện 4, 5 phối hợp chặt chẽ với các đội công tác đồng loạt tấn công 

vào các mục tiêu theo kế hoạch, phát động quần chúng nổi dậy phá rã các khu dồn, 

ấp chiến lược của địch. Các lực lượng quần chúng được tổ chức tham gia các đoàn 

biểu tình nhập thị nhằm hướng Pleiku thẳng tiến, giương cao biểu ngữ, vừa đi vừa 

hô vang các khẩu hiệu đòi địch giao chính quyền cho nhân dân. Cụ thể: 

Lực lượng chính trị huyện 5 được tổ chức thành 2 cánh lớn:  

- Cánh phía đông nam có 3.000 người do đồng chí Puih Phâk, Phó Bí thư và 

đồng chí Lý Kỳ Lơ, Rơmah Gơn, Kpă Djur và chị Mar hướng dẫn. Khi vào đến 

làng Nhao, đoàn bị xe tăng, máy bay địch bắn dữ dội làm cho hàng trăm người chết 

và bị thương. Đến tối ngày mùng 1 Tết, cán bộ lãnh đạo quần chúng phân tán về 

làng. Một bộ phận gần 200 người cùng đồng bào Thăng Hưng kéo lên tới quận lỵ 

Thanh An. Địch dùng trung liên bắn vào đoàn người, 81 người trong đoàn biểu 

tình đã hy sinh, nhưng lực lượng ta vẫn kiên quyết chống trả. Một cụ già người Jrai 

ở làng Bò đã rút dao đâm bị thương 1 tên lính để cõng một du kích bị thương thoát 

ra ngoài trong lúc địch dùng máy bay, xe tăng tàn sát dữ dội. Chị H’Phin ở làng Bò 

(E5) mặc địch bắn xối xả vào đoàn người vẫn giương cao cờ Tổ quốc, đi đầu đoàn 

biểu tình xông về quận lỵ. Khi cuộc biểu tình kết thúc, chị H’Phin vẫn mang được 

lá cờ bị xuyên thủng bởi nhiều vết đạn về căn cứ.  

- Cánh phía Tây do đồng chí Nguyễn Thành (Ui), quyền Bí thư Huyện  uỷ, 

đồng chí Siu Tám, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường cùng các đồng chí Nay 

Tháo, Vũ Đình Hồng hướng dẫn chia làm hai mũi vào Thanh Giáo, hai lần vào Tân 

Lạc nhưng bị địch bắn dữ dội làm một số người hy sinh.  



 Lực lượng quần chúng huyện 4 tổ chức nhập thị theo 3 hướng: Hướng 1 

gồm khoảng 1.600 quần chúng và 32 du kích vũ trang ở các xã B7, B8 (Ia Krêl), 

B9  do các đồng chí Hiển, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Võ Thị Thúy 

Cải, Ủy viên Thường vụ Hội Phụ nữ giải phóng huyện 4 chỉ huy đi theo đường số 

5B từ B9 sang B8, B7 đi theo con đường tắt từ làng Jal sang Vườn Mít ra Chư Bè 

(nay là đường nghĩa trang thành phố Pleiku) để nhập với cánh từ đường 5A rồi 

cùng nhập thị. 6 giờ sáng mùng 1 Tết, hướng này bị xe tăng địch từ đồn La Sơn 

tràn ra chặn lại, rồi dùng máy bay quạt và thả lựu đạn cay để giải tán.   

Ở hai hướng khác, gồm 400 người do các đồng chí Đặng Minh Châu, Đặng 

Xuân Quang chỉ huy cũng bị địch phản kích quyết liệt nên không vào được trong 

nội thị...  

Như vậy, sáng mùng 1 Tết, lực lượng chính trị ở vùng ven và các khu 3, 4, 

5, 6 với hơn 10 ngàn quần chúng đội ngũ chỉnh tề, trương băng, cờ, khẩu hiệu có 

du kích yểm trợ đều bị địch chặn đánh và đàn áp trên các tuyến đường tiến vào nội 

thị, nên không thể phối hợp được với lực lượng ở thị xã... 

Trong đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, Đảng bộ các huyện 4, 5 

đã lãnh đạo nhân dân phối hợp kịp thời với chiến trường chung cả tỉnh mà trọng 

điểm là thị xã Pleiku và cả miền Nam, đánh địch bằng cả chính trị, quân sự, binh tề 

vận, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, gây cho địch nhiều thiệt hại. Riêng trên địa 

bàn huyện 5 ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.000 tên địch, trong đó có hơn 300 

tên Mỹ, phá hỏng hơn 100 xe quân sự, 12 khẩu pháo và nhiều phương tiện chiến 

tranh của địch. Phối hợp với đòn tấn công quân sự, hơn 6.000 quần chúng đã nổi 

dậy, phá thế kìm kẹp của địch, giải phóng hơn 4.000 dân, chủ yếu là các vùng 

trọng điểm ven quốc lộ 14, 19 và sát đồn địch, sát quận lỵ, vận động gần 100 binh 

lính địch bỏ, rã ngũ, lập thêm được nhiều chính quyền, thôn, xã mới
2
. 

Với cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Đảng bộ và 

nhân dân các huyện 4, 5 đã góp phần cùng nhân dân miền Nam giáng một đòn 

quyết định, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ; làm lung 

lay ý chí xâm lược của chúng, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào 

bàn đàm phán với ta về chấm dứt chiến tranh, mở đầu quá trình xuống dốc về 

chiến lược trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

Sau Tết Mậu Thân, địch tăng cường phòng thủ thị xã, thị trấn và trục giao 

thông chiến lược 14, đường 19, củng cố lại các cứ điểm, xây dựng lại hệ đồn bốt, 

đồng thời thường xuyên thiết quân luật, tăng cường xe bọc thép án ngữ các ngả 

đường; tăng cường củng cố lại bộ máy kìm kẹp, tăng mật vụ, chỉ điểm xuống các 

ấp, khu dồn hoạt động để phá vỡ các cơ sở cách mạng, khủng bố tinh thần quần 

chúng nhân dân. Chúng ra sức bắt lính, tăng quân và trang thiết bị, vũ khí chiến 

đấu cho các đơn vị, tổ chức nhiều cuộc hành quân hỗn hợp đánh phá các vùng căn 

cứ, vùng giải phóng, vùng giáp ranh, tăng cường dùng máy bay, xe tăng và pháo 

binh ném bom, rải chất độc hóa học hủy diệt và pháo kích với mức độ dày đặc, cày 

xới, chà đi xát lại hàng trăm nương rẫy, thôn làng, kết hợp với biệt kích nhỏ và 

chiến tranh tâm lý để lùa xúc dân các vùng giải phóng, tiến hành bình định nông 

thôn, lập lại các tề ấp và củng cố chính quyền cấp xã dọc đường giao thông... Việc 
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tăng cường lực lượng và hoạt động của Mỹ - Ngụy sau Tết Mậu Thân đã gây cho 

ta nhiều khó khăn mới. Trên địa bàn huyện, nhiều thôn làng, nhà cửa, mùa màng bị 

tàn phá, hàng trăm cán bộ, đảng viên và quần chúng bị sát hại. Riêng trên địa bàn 

huyện 5 có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân bị giết, bị thương, bị 

địch bắt tù đày, tra tấn... 

Trước tình hình chiến tranh ác liệt và nhận thấy tổng tiến công và nổi dậy của 

ta chưa giải quyết được các mục tiêu đề ra, lực lượng ta bị hao tổn nhiều, lương 

thực, đạn dược thiếu, ... một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân dao 

động, mất niềm tin, đánh giá không đúng ý nghĩa của đợt tổng công kích…Đảng 

bộ các huyện 4, 5 đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong 

cán bộ, đảng viên và nhân dân, trọng tâm là tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận 

thức về ý nghĩa thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 

1968, khắc phục những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về tình hình và nhiệm vụ của người đảng viên, động viên tinh thần quyết 

chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục 

phong phú, sinh động và liên tục, chỉ trong một thời gian ngắn ta đã cơ bản khắc 

phục được tư tưởng dao động, hoài nghi và nhận thức không đúng về ý nghĩa tầm 

quan trọng của đợt tổng công kích, đưa phong trào cách mạng trên địa bàn chuyển 

sang một bước phát triển mới, các phong trào đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính 

trị và binh tề vận tiếp tục được duy trì, lực lượng vũ trang và các đội công tác được 

củng cố và tăng cường. 

Cán bộ các huyện 4, 5 đi từng làng, vận động quần chúng đấu tranh đòi địch 

phải thả những người bị bắt; vận động binh lính, dân vệ đào rã ngũ về nhà làm ăn, 

sinh sống; chủ động đưa cơ sở của ta cài vào bộ máy chính quyền ngụy ở nhiều xã; 

giáo dục chính trị, tư tưởng và chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc do tổn thất của 

ta sau cuộc Tổng tiến công; biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên và 

nhân dân các xã đã đạt được; tổ chức lễ truy điệu cho những cán bộ, chiến sỹ hy 

sinh, khơi dậy ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.  

Các đội công tác đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nội tuyến tổ chức cho 

các gia đình binh sĩ vào các đồn địch đòi chồng con. Kết quả đã vận động đào, rã 

ngũ 1.106 lính bảo an, dân vệ, trong đó nhiều đơn vị đào rã ngũ tập thể bỏ về quê.  

Hỗ trợ cho đấu tranh chính trị và binh vận, quân và dân các huyện 4, 5 tiếp 

tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự. Trên các trục giao thông 14 và 19, phong trào 

diệt xe cơ giới địch diễn ra rất sôi động. Du kích các xã rất linh động trong việc 

biến những nơi có xe địch thành trận địa. Việc lấy bom không nổ, đạn lép của địch 

chế tạo thành mìn diệt xe cơ giới địch đã được phổ biến rộng rãi trong toàn huyện. 

Chị Rahlan Mek ở làng Mui và chị H’Yêr, làng Kluh Phun gặp 3 máy bay trực 

thăng đã dùng súng trường bắn cháy chiếc đầu, địch cho máy bay rà sát mặt đất 

truy tìm, nhưng hai chị đã nhanh nhẹn lẩn vào cây cối xách súng kịp chạy về hoạt 

động hợp pháp ở làng để che mắt địch. Chiếc máy bay do các chị bắn cháy đã rơi 

xuống làng Yit Tú, xã E3 (Ia Lang). Noi gương các chị, phong trào phụ nữ bắn 

máy bay, bắn xe cơ giới địch rộ lên khắp huyện. Trên đường 14 và 19, nhiều phụ 

nữ đã dũng cảm phục kích xe cơ giới địch làm cho hàng chục xe bị bắn cháy, quân 

địch vô cùng hoảng sợ mỗi khi phải hành quân qua tuyến đường này...  

Tháng 6-1968, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, các vùng giải phóng tổ chức 



bầu cử Hội đồng nhân dân giải phóng và Ủy ban nhân dân cách mạng xã, huyện. 

Nhân dân các vùng giải phóng rất phấn khởi thực hiện quyền làm chủ của mình để 

bầu ra các đại biểu ưu tú của nhân dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất đông, có xã số cử 

tri đi bầu đạt tới 99%. Mỗi xã, số đại biểu được bầu từ 7-15 người. Đến thời điểm 

này ta đã có bộ máy chính quyền hoàn chỉnh từ tỉnh đến huyện, xã, thôn. Đây là 

một sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng cách 

mạng, đồng thời động viên lòng tự hào của nhân dân trong vùng giải phóng và 

củng cố niềm tin vững chắc của đồng bào vào ngày toàn thắng. 

II- GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƢỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN 

TRANH” CỦA MỸ- NGỤY (1969-1972) 

1-Chống Mỹ-Ngụy bình định, lấn chiếm, giành và giữ dân 

Thắng lợi của đòn tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) đã làm chấn 

động dư luận nước Mỹ, làm giảm sút ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Phong trào 

nhân dân chống chiến tranh xâm lược Việt Nam và đòi rút quân về nước dấy lên 

khắp nước Mỹ. Năm 1969 có hàng triệu người Mỹ biểu tình ở các thành phố. Hạ 

nghị viện Mỹ cũng ra tuyên bố đòi rút tất cả quân Mỹ trên bộ ở Việt Nam về nước 

trong thời gian sớm nhất.  

Để cứu vãn tình thế, ngày 20-1-1969, Níchxơn thay Giônxơn làm Tổng 

thống nước Mỹ đã đề ra chiến lược toàn cầu mang tên "Học thuyết Níchxơn". Học 

thuyết này được vận dụng cụ thể trong những chiến lược chiến tranh ở từng nước. 

Đối với Việt Nam là chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh". Thực chất của chiến 

lược này là "dùng người Việt đánh người Việt" bằng tiền và vũ khí của Mỹ, do Mỹ 

chỉ huy, nhằm thông qua quân ngụy để kéo dài và giành thắng lợi cho cuộc chiến 

tranh xâm lược, nhưng giảm được nhiều chi phí và giảm chết chóc, thương vong 

binh lính Mỹ. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của 

Níchxơn là rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà vẫn giữ được chính 

quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu. Để đạt được mục tiêu chiến lược đó, Níchxơn đã 

sử dụng tối đa về quân sự của nước Mỹ kết hợp với những thủ đoạn chính trị và 

ngoại giao rất xảo quyệt hòng giành lại thế mạnh, cô lập và bóp nghẹt cuộc kháng 

chiến của nhân dân Việt Nam. Kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ được 

chia làm ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Tập trung đánh phá, bình định nông thôn, gấp rút bắt lính, tăng 

cường lực lượng cho quân ngụy. 

Giai đoạn 2: Rút dần quân chiến đấu trên bộ của Mỹ về nước, hỗ trợ tối đa 

về không quân, hải quân và pháo binh Mỹ cho quân ngụy đánh phá căn cứ của ta, 

cắt đứt hành lang chi viện của miền Bắc cho miền Nam. 

Giai đoạn 3: Chuyển giao vũ khí, phương tiện chiến tranh, giao nhiệm vụ chiến 

đấu cho ngụy quân, rút toàn bộ quân Mỹ và chư hầu về nước. 

Chính quyền Mỹ dự kiến kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" sẽ hoàn 

thành trong vòng ba năm rưỡi, nhằm phục vụ cho Níchxơn trong chiến dịch tái 

tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 vào tháng 11-1972. 

Biện pháp quan trọng nhất trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" là 

tăng cường lực lượng quân ngụy, xây dựng mọi lực lượng ngụy quân thành đội 

quân tay sai hiện đại, thiện chiến làm lực lượng chủ yếu tác chiến trên các chiến 



trường ở miền Nam, có thể thay thế quân Mỹ chiến đấu trên bộ. Thực hiện mục 

tiêu đó, Mỹ - ngụy tăng cường bắt lính, đôn quân, phát triển các loại quân địa 

phương đủ sức làm công việc bình định, kìm kẹp dân, phòng thủ vũ trang, thay cho 

quân chủ lực ngụy rút ra làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu. Mỹ tập trung nỗ lực xây 

dựng quân ngụy thành một đội quân tay sai hiện đại, làm lực lượng chiến lược chủ 

yếu ở miền Nam, là đội quân xung kích ở Đông Dương, có thể thay thế được quân 

Mỹ trong chiến tranh cục bộ. Từ năm 1969 đến 1972, trong gần 4 năm, quân chủ 

lực và quân địa phương nguỵ đã từ 700.000 tăng lên 1 triệu 100 nghìn và lực lượng 

nửa vũ trang tăng từ 1 triệu 500 nghìn lên 2 triệu, trở thành đạo quân tay sai đông 

nhất trong các đạo quân tay sai của Mỹ. Cuối năm 1972, quân ngụy đã có 1.100 

máy bay chiến đấu và gần 2.000 xe tăng, xe thiết giáp. Cùng với việc xây dựng 

quân nguỵ, Mỹ tăng cường củng cố bộ máy nguỵ quyền nhằm phát huy hiệu lực 

kìm kẹp nhân dân. Mỹ chủ trương tăng cường viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn để 

xây dựng “nền kinh tế ổn định”, có khả năng đảm đương gánh nặng của kế hoạch 

“Việt Nam hoá chiến tranh”.  

Đòn chính của "Việt Nam hóa chiến tranh" là tập trung vào việc "bình định 

nông thôn" để kiểm soát đại bộ phận nhân dân, từng bước làm mất chỗ đứng chân 

của cách mạng và giành lại vùng nông thôn rộng lớn mà ta đã giải phóng. Mỹ - 

ngụy sử dụng tối đa sức mạnh quân sự ở miền Nam, tiến hành cùng một lúc ba loại 

chiến tranh: chiến tranh giành dân, chiến tranh bóp nghẹt và chiến tranh hủy diệt. 

Chúng dùng nhiều biện pháp để bao vây, triệt phá, bóp nghẹt kinh tế, đánh phá 

hành lang vận chuyển nhằm cắt đứt chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho miền 

Nam; bóp nghẹt cuộc kháng chiến ở miền Nam, làm cạn kiệt sức chiến đấu của 

quân và dân ta. Chúng lập kế hoạch trước khi rút dần quân Mỹ và chư hầu ra khỏi 

miền Nam, tập trung lực lượng, phương tiện chiến tranh để tiến hành "bình định 

cấp tốc", "bình định và xây dựng", "bình định đặc biệt", nhằm đẩy lực lượng giải 

phóng ra xa các đô thị, ra khỏi miền Nam, chiếm đóng lại toàn bộ vùng giải 

phóng; từng bước tiêu diệt cuộc kháng chiến của quân và dân miền Nam, giữ 

quyền thống trị của Mỹ - ngụy. 

Ở Gia Lai, chúng khẩn trương tăng quân số, đưa lính dân vệ lên bảo an, đưa 

lính bảo an lên lính cộng hòa và bắt lính ồ ạt, phát triển phòng vệ dân sự. Hai tháng 

đầu năm 1969, chúng đã bắt hơn 4.000 lính, trong đó có 1.500 lính là người dân 

tộc thiểu số Bahnar, Jrai đưa đi đào tạo, huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện 

biệt kích Plei Hmơnông, Chư Ngeh, Plei Me và Plei Rơngol. Lực lượng quân ngụy 

ở Gia Lai tăng thêm hai tiểu đoàn biệt kích, một chi đoàn thiết giáp, 600 cảnh sát, 

14 trung đội dân vệ, đưa tổng số trung đội dân vệ toàn tỉnh lên 102; tăng thêm 12 

đoàn bình định, tổ chức 700 phòng vệ dân sự, trang bị vũ khí ở các ấp chiến lược. 

Chúng ráo riết bắt lính, đôn quân, tổ chức dân vệ, phát triển phòng vệ dân sự vừa 

nhằm tăng cường lực lượng ngụy quân, đưa lực lượng ngụy trực tiếp làm nhiệm vụ 

bình định, vừa củng cố bộ máy ngụy quyền. Địch củng cố, xây dựng thế phòng 

thủ ở thị xã, thị trấn, khu căn cứ quân sự, bảo vệ các đường giao thông trọng 

yếu, ngăn chặn ta tấn công, bảo vệ và ổn định hậu phương của chúng. Cùng với 

việc tăng cường quân ngụy, lực lượng quân Mỹ từ đầu năm 1969 giảm dần. Lần 

lượt Lữ đoàn dù 173, Sư đoàn 4 bộ binh Mỹ, Sư đoàn không vận số 1 rút về nước. 

Trên địa bàn tỉnh còn lại khoảng 1.000 cố vấn và một số phân đội kỹ thuật đóng 



giữ sân bay Cù Hanh, Arêa. Để thay quân Mỹ rút đi, chúng đưa hai tiểu đoàn Đại 

Hàn vào chiến trường Gia Lai, đóng ở Mỹ Thạch và đèo An Khê. 

Trên địa bàn các huyện 4, 5, cùng với việc củng cố và phát triển ngụy quân, 

ngụy quyền, địch huy động mọi lực lượng thực hiện quyết liệt kế hoạch bình định 

nông thôn. Rút kinh nghiệm qua các lần thất bại trước, lần này địch thay đổi thủ 

đoạn, đánh phá từng bước từ “bình định cấp tốc” đến “bình định đặc biệt” rồi “bình 

định nước rút” và áp dụng ở từng nơi khác nhau.  

Ở những vùng định kiểm soát chặt như: xung quanh các căn cứ quân sự, các 

quận lỵ, cứ điểm, đồn bót và dọc trục đường giao thông, địch thực hiện bình định 

tại chỗ bằng cách truy quét, tìm diệt cơ sở cách mạng, củng cố bộ máy ngụy quyền, 

phát triển các đoàn thể, đảng phái phản động, xây dựng lực lượng nghĩa quân, 

phòng vệ dân sự, đóng các chốt bảo an kết hợp với các đoàn bình định để kìm kẹp 

nhân dân. Để củng cố các ấp, địch sử dụng bọn tay sai sẵn có từ trước và các đối 

tượng chiêu hồi, phản bội để lập bộ máy ngụy quyền ở ấp. Chúng lập ban đại diện 

ấp, thôn, liên gia do bọn tay sai đứng đầu. Ngoài bộ máy tề công khai, địch còn tổ 

chức lực lượng gián điệp ngầm để khống chế quần chúng. Sau khi lập bộ máy kìm 

kẹp, địch tiến hành “thanh lọc” quần chúng, bắt quần chúng học tập, tố giác, phát 

hiện cơ sở cốt cán, gia đình có liên quan đến cách mạng để theo dõi, khống chế 

nhằm đánh bật cơ sở của ta ra ngoài quần chúng. Chúng bắt một số người, trong đó 

có cả du kích, cán bộ, đảng viên phản bội chiêu hồi đưa đi đào tạo để về làm đại 

diện xã, thôn. Chúng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, gián điệp, chiêu hồi và tổ chức 

phát triển “đảng dân chủ” của Nguyễn Văn Thiệu. Thủ đoạn của chúng là bắt mọi 

người phải ghi tên vào đảng, ai không chịu cũng ghi. Giao việc cho từng người, ai 

không nhận cũng giao, nhằm bôi lem, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ nhân dân. 

Chúng tìm mọi cách khai thác và lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của cán bộ ta 

trong thực hiện các hoạt động diệt ác, động viên phục vụ kháng chiến... để xuyên 

tạc, bóp méo và bôi nhọ cán bộ, đảng viên; tìm mọi cách vô hiệu hóa các tổ chức 

của ta, chia rẽ, ly gián cán bộ, đảng viên với quần chúng; khoét sâu mẫu thuẫn 

trong nội bộ ta, dùng mọi thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, dọa dẫm và lũng đoạn tư tưởng 

cán bộ, đảng viên và quần chúng, gây tâm lý cầu an, chờ đợi, sống an nhàn, hưởng 

lợi, từ đó dần dần thủ tiêu tinh thần cách mạng, phá hoại phong trào từ bên trong. 

Ở những nơi phong trào cách mạng mạnh, vùng ta giải phóng, kể cả những 

buôn làng không xa quận lỵ, thấy không thực hiện bình định tại chỗ được thì chúng 

tiến hành dồn dân, đưa xe tới lùa xúc dân, hoặc dùng mọi thủ đoạn về kinh tế, 

chính trị, chiến tranh tâm lý để hù dọa, ép buộc dân vào vùng địch, lập các khu dồn 

lớn. Chúng cố tạo ra những vùng trắng dân, ngăn cách giữa căn cứ của ta và vùng 

địch kiểm soát, gây khó khăn cho việc đi lại hoạt động của lực lượng ta. Đối với 

các vùng căn cứ, địch tăng cường đánh phá rất ác liệt, tổ chức các cuộc hành quân 

càn quét với quy mô lớn, liên tục dùng phi pháo, máy bay B52 bắn phá, ném bom 

napan, rải chất độc hóa học phát quang rừng núi, phá hoại mùa màng, nương rẫy... 

nhằm triệt hạ đời sống của quân và dân ta… Đầu năm 1969, địch liên tiếp mở 

những cuộc hành quân ồ ạt, đánh phá các vùng của huyện 4, 5. Ngày 10-1-1969, 

liên đoàn 2 biệt động quân và trung đoàn 42 ngụy được sự chi viện tối đa của máy 

bay và pháo binh Mỹ, mở cuộc hành quân “Bình Tây 48”, tiếp đó là cuộc hành 

quân “Bình Tây 49”, “Bình Tây 50” vào huyện 4 nhưng đều bị quân và dân ta đánh 



thất bại nặng nề
1
. Thất bại ở huyện 4, địch chuyển sang đánh phá các xã phía tây 

huyện 5.  

Sau các cuộc càn quét ồ ạt, địch chuyển sang đánh phá thường xuyên, liên 

tục, gom xúc dân, kết hợp với các thủ đoạn chiến tranh tâm lý, gián điệp, chiêu hồi, 

chiêu hàng, mua chuộc, dụ dỗ. Trên địa bàn huyện 4, năm 1968 chúng gom được 

4.209 dân của 18 làng thuộc 6 xã (trong đó B9 có 471 dân của 2 làng; B10 có 

1.350 dân của 4 làng; B11 có 695 dân của 4 làng…). Năm 1969 chúng gom 826 

dân của 5 làng xã B9; 950 dân của 5 làng xã B10 và trên 2000 dân của các xã B1, 

B2, B3, B4. Trên địa bàn huyện 5 chúng cho một tiểu đoàn bộ binh của lữ đoàn 1, 

thuộc sư đoàn 4 Mỹ; một tiểu đoàn thuộc liên đoàn biệt động số 2, có phi pháo 

yểm trợ, đánh kéo dài hàng tháng nhưng cũng chỉ xúc được 1.000 dân lẻ tẻ ở các 

xã phía tây huyện đưa dồn vào ấp Ring De (xã Gào), ba tháng sau dân đã bỏ chạy 

hết về làng cũ. Năm 1970, địch tiếp tục xúc 420 dân ở hai làng Yit vào khu dồn.  

Với những thủ đoạn trên, địch đã đánh phá và bình định trên diện rộng, gây 

cho ta nhiều khó khăn và tổn thất, nhân dân bị dồn nhiều vào các khu tập trung, lực 

lượng của ta nhất là cán bộ và cơ sở bị tổn thất nhiều, đời sống của nhân dân khó 

khăn, công tác động viên phục vụ kháng chiến bị hạn chế, tư tưởng của quần 

chúng, cán bộ đảng viên có những diễn biến phức tạp, một số nơi trên địa bàn trở 

thành vùng trắng dân và nửa dân, địa bàn hoạt động và hành lang đi lại của ta khó 

khăn hơn trước. 

Trước tình hình Mỹ - ngụy triển khai chiến lược chiến tranh mới tàn bạo và 

thâm độc, quân và dân ta bước vào một giai đoạn đấu tranh đầy thử thách gay go, 

quyết liệt và phức tạp, ngày 1-1-1969, trong thư Chúc mừng năm mới, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã khái quát tài tình một phương hướng chiến lược cực kỳ quan trọng, 

cũng là bước đi rất đúng đắn và đầy sáng tạo để giành thắng lợi cuối cùng trong sự 

nghiệp kháng chiến chống Mỹ là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. 

Tháng 4-1969, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp ra Nghị quyết “về tình 

hình và nhiệm vụ trước mắt” của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Bộ Chính trị 

chỉ đạo “tiếp tục đẩy mạnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa”, “phát triển chiến lược 

tiến công một cách toàn diện, liên tục và mạnh mẽ”, đánh bại âm mưu kết thúc 

chiến tranh trên thế mạnh và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ. Đánh 

cho Mỹ rút hết quân, đánh cho ngụy phải suy sụp, giành thắng lợi quyết định, tiến 

tới thống nhất nước nhà. 

Triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, cuối tháng 4-1969, Hội nghị Liên 

khu ủy V ra Nghị quyết khẳng định: Muốn đánh bại “Việt Nam hóa chiến tranh”, 

trước hết phải đánh bại biện pháp chiến lược chủ yếu của địch là “bình định nông 

thôn”. Hội nghị đề ra nhiệm vụ tập trung lực lượng toàn Đảng bộ, quân và dân 

chống “bình định”, phát động nhân dân giành quyền làm chủ, giải phóng nông thôn 

là vấn đề gốc, là cái trục của toàn bộ phong trào”. 

 Thực hiện Nghị quyết của Liên Khu ủy V, Tỉnh ủy xác định: "Đảng bộ quyết 

tâm giữ dân và giành dân, mở rộng và giữ vững vùng giải phóng là nhiệm vụ quan 

trọng bậc nhất, là cái gốc, cái trục của toàn bộ phong trào". Tỉnh ủy chỉ đạo ba thứ 

                                                           
1
. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp: Ký ức Tây Nguyên, Nxb QĐND, H, 2000, tr.281. 



quân bám chặt địa bàn chiến đấu, trọng điểm là thị xã Pleiku, vùng nông thôn ven 

thị, các trục đường giao thông chiến lược 19, 14 và số 7. Tăng cường liên tục tấn 

công tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhất là bọn kìm kẹp dân. Đồng thời đẩy 

mạnh phong trào đấu tranh chính trị, binh vận, giữ vững và phát triển thế hợp pháp. 

Bằng ba mũi giáp công làm thất bại kế hoạch bình định, lấn chiếm của địch. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy các huyện 4, 5 đã tổ chức học tập, 

tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Trung ương Đảng, Khu ủy V và Tỉnh ủy về 

các nhiệm vụ, phương pháp đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn mới của địch 

trong toàn Đảng bộ, trong các lực lượng vũ trang, các đội công tác và quần chúng 

nhân dân. Đồng thời tăng cường chỉnh huấn, động viên, kiểm điểm, uốn nắn khắc 

phục tư tưởng hoang mang, dao động, sợ địch, sợ gian khổ hy sinh và tư tưởng chủ 

quan, khinh địch; từng bước củng cố phát triển lực lượng cả về tư tưởng chính trị 

và tổ chức, nâng cao quyết tâm chiến đấu và chiến thắng địch. 

Cùng với đẩy mạnh công tác chỉnh huấn, giáo dục chính trị tư tưởng, các 

huyện tập trung củng cố và phát triển lực lượng quân sự trên địa bàn. Các trung đội 

bộ đội địa phương, du kích được bổ sung quân số, được trang bị vũ khí tương đối 

đầy đủ như AR15, tiểu liên AK, súng B40, B41 chống tăng, đánh lô cốt để phục vụ 

công tác diệt chốt, giành dân, phá ấp chiến lược. Cùng với củng cố tổ chức lực 

lượng vũ trang tập trung và vũ trang cơ sở, các huyện tăng cường củng cố, xây 

dựng các đội công tác để bám ấp, xây dựng cơ sở cách mạng, phát động quần 

chúng đấu tranh. 

Cùng với học tập chính trị, Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương kiện toàn, củng cố 

các lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiểu 

đoàn bộ binh 15 được biên chế lại, rút tất cả cán bộ, chiến sỹ người dân tộc Jrai của 

tiểu đoàn này cùng các đại đội huyện 4, huyện 5 thành lập tiểu đoàn 45 gồm 280 

đồng chí, do đồng chí YGir (Nghi) làm tiểu đoàn trưởng, đứng chân tại xã E7, hoạt 

động trên địa bàn huyện 4 và huyện 5. Để tăng cường khả năng chiến đấu trên các 

tuyến giao thông trọng yếu, chiến lược, Mặt trận Tây Nguyên chuyển giao tiểu 

đoàn 2 bộ binh thuộc trung đoàn 95 cho tỉnh Gia Lai. 

Sau khi được củng cố về chính trị, tư tưởng, tổ chức biên chế, huấn luyện 

chiến đấu, các lực lượng vũ trang của huyện đã đẩy mạnh đấu tranh đánh địch. 

Năm 1969, lực lượng vũ trang của huyện phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội tỉnh 

liên tiếp mở các đợt tiến công trong xuân-hè-thu nhằm tiêu diệt và làm tan rã lực 

lượng địch, chống bình định và gom xúc dân của chúng. 

Ngày 24-2-1969, bộ đội địa phương và du kích huyện 5 đã nổ súng bao vây 

trại lính thuộc lực lượng đặc biệt Đức Cơ trên đường 19. Ngay từ loạt đạn đầu tiên, 

ta đã phá hủy trung tâm thông tin trận địa pháo, 4 xe bọc thép, cùng nhiều nhà kho, 

trại lính.  

Phối hợp với lực lượng đánh trại, dân quân, du kích các xã luồn sâu vào đồn 

địch, diệt nhiều toán biệt kích và liên tiếp đánh bộ binh, cơ giới địch từ các nơi 

khác đến giải tỏa cho Đức Cơ. Ngày 25-2, một tổ du kích do Siu Năng, xã đội phó 

E 2 chỉ huy, chỉ với 6 quả mìn tự tạo đã diệt cả đoàn xe 6 chiếc từ Pleiku xuống 

giải vây cho đồn Đức Cơ. Với trận đánh xuất sắc này, đội du kích đã được tặng 

thưởng huân chương kháng chiến hạng II.  



Nhân lúc địch ở Đức Cơ hoang mang, rối loạn, dân quân, du kích các xã đã 

đột nhập vào một số ấp chiến lược diệt ác, rải truyền đơn, tuyên truyền binh vận. 

Phối hợp với hoạt động của lực lượng ta ở vùng núi (chư) Bah, tiểu đoàn 

631 cùng các đơn vị du kích huyện 5 tổ chức vây ép, pháo kích vào lữ đoàn 3 Mỹ ở 

Tân Lạc, đánh thiệt hại nặng một đại đội xe tăng và hai đại đội bộ binh. Đại đội 19 

công binh liên tục đánh xe, phá cầu đường trên đoạn Thanh An-Hdrung phá 39 xe 

quân sự. Ngày 10-6-1969, du kích xã E5 do đồng chí Rơlan Thôn chỉ huy đã tập 

kích vào bọn địch đang giữ chốt ấp làng Klah đánh tan trung đội dân vệ, diệt 12 

lính.  

Càng bị đánh bất ngờ, địch càng tăng cường o éo dân, nhưng chúng vẫn 

không thể ngăn cản được những cuộc nổi dậy phá ấp dọc đường 14 và vận động 18 

lính bảo an bỏ ngũ. Tiêu biểu trong phong trào binh vận là chị Kpă H’Ba, ở làng 

Yit, chị Siu Lun ở làng Gông với thành tích nổi bật là kêu gọi lính ở đồn Chư Phô, 

Ngol Le bỏ ngũ trở về quê hương. Nỗ lực của quân và dân, ta đã ngăn chặn được 

một bước “bình định lấn chiếm” của địch. 

Tháng 8-1969, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 5 lần thứ III đã diễn ra 

bên bờ suối Tơngai (Ia Tơngai) thuộc làng Tu, xã E 4 (Ia Mơr). Trên 50 đại biểu 

đại diện cho đảng viên toàn huyện  đã về dự. Sau khi kiểm điểm, đánh giá việc 

thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ II, Đại hội đã giành nhiều thời gian 

phân tích, nhận định tình hình địch trên chiến trường, tổng kết đánh giá những mặt 

mạnh, mặt yếu, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo để khắc phục. Đại 

hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ huyện  gồm 25 đồng chí, Đồng chí Đặng Ngọc 

Bân (Bo) được bầu làm Bí thư huyện ủy. Đồng chí Puih Phâk được bầu làm Phó Bí 

thư.  

Đại hội đã đề ra nghị quyết:  

-Tuyên truyền, vận động để quần chúng thấy rõ âm mưu Việt Nam hóa chiến 

tranh của đế quốc Mỹ và bản chất thâm độc của nó là dùng người Việt đánh người 

Việt.  

-Thành lập đội công tác vùng dân tộc thiểu số do đồng chí Jó làm bí thư chi 

bộ kiêm đội trưởng.  

-Thành lập các đội công tác ở các xã.  

-Xây dựng thực lực của ta trong vùng địch tạm chiếm, quyết phá hết ấp 

chiến lược, diệt hết ác, không cho kèm để hỗ trợ cho lực lượng quân sự tiêu diệt 

địch, xây dựng và mở rộng căn cứ cách mạng.  

-Đẩy mạnh sản xuất lương thực, chủ yếu là cây mì chiến lược.  

-Củng cố, xây dựng, phát triển đảng, đoàn thể trong tất cả các xã, đặc biệt là 

trong các ấp chiến lược. 

Sau đại hội, Đảng bộ huyện 5 triển khai nghị quyết đến các cơ sở đảng và 

từng đảng viên. 

Cuối năm 1969, Tiểu đoàn 45 do đồng chí YGir (Nghi) làm tiểu đoàn trưởng 

hoạt động trên địa bàn 2 huyện 4, 5 giải thể, quân số của đơn vị được chuyển về bổ 

sung cho 2 huyện 4 và 5, do đó mỗi huyện có 2 đại đội được trang bị vũ khí đầy 

đủ. Trên cơ sở đó các huyện tập trung củng cố bộ đội địa phương, du kích các làng 



xã, cử bộ đội, du kích tham gia các lớp huấn luyện đặc công do tỉnh tổ chức. Đồng 

thời đẩy mạnh hoạt động của các đội công tác bám ấp, khu dồn, xây dựng cơ sở, 

phát động quần chúng đấu tranh. Trong thời kỳ này các huyện 4, 5 được tỉnh tăng 

cường bổ sung cán bộ về biên chế trong các đội công tác của các huyện để tăng 

cường bám ấp, khu dồn, móc nối với cơ sở bên trong xây dựng phong trào.  

Liên tiếp trong những tháng cuối năm 1969, Đảng bộ các huyện 4, 5 đã lãnh 

đạo các lực lượng vũ trang, kết hợp ba mũi giáp công tiến đánh các khu dồn, phát 

động quần chúng trong các khu dồn nổi dậy đấu tranh phá ách kìm kẹp, trở về làng 

cũ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ lực B3, lực lượng của tỉnh tổ chức có hiệu 

quả các cuộc chiến đấu đánh địch càn quét, gom xúc dân, từng bước ngăn chặn kế 

hoạch bình định, lấn chiếm của địch.  

Giữa lúc quân và dân trên địa bàn đang chuẩn bị bước vào chiến dịch Đông - 

Xuân 1969-1970 thì nhận được tin Bác Hồ qua đời tại thủ đô Hà Nội. Mọi người 

vô cùng bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Người. Một không khí 

đau buồn bao trùm lên khắp các thôn làng trên địa bàn. 

Tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Căn cứ 

tỉnh (huyện 10). Ở huyện 4, 5, cán bộ, các đội công tác và cơ sở đã đến từng buôn 

làng vùng căn cứ để báo tin Bác mất và tổ chức lễ truy điệu dưới nhiều hình thức. 

Ngày 9-9-1969, tại căn cứ, huyện 5 tổ chức lễ truy điệu Bác. Dù trời mưa nhưng 

hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vẫn tập trung về dự lễ, nghe như nuốt từng 

lời trong Di chúc của Bác mà nước mắt tuôn trào. Toàn Đảng bộ nguyện biến đau 

thương thành hành động, phong trào thi đua “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt” 

được phát động ngay trong lúc này. 

Ngày 2-9-1969, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 4 lần thứ IV được tổ chức 

tại một làng của xã B6 (nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Grai), nhưng ngày chiều 

hôm đó, địch phát hiện được địa điểm Đại hội của ta nên đánh phá ác liệt. Trước 

tình hình trên, Huyện ủy đã quyết định chuyển địa điểm về làng Ia Kuen, phía tây 

bắc xã B14 (nay là xã Ia Tô, huyện Ia Grai) toàn huyện. Tham dự Đại hội có 64 

đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết thay mặt cho đảng viên toàn huyện. 

Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được trong 2 năm chống âm mưu bình định lấn 

chiếm của địch; triển khai Nghị quyết của Liên khu ủy V và Nghị quyết Tỉnh ủy; 

kêu gọi toàn quân, toàn dân thực hiện Di chúc của Bác Hồ, biến đau thương thành 

hành động cách mạng, đoàn kết một lòng, quyết chiến đấu chống Mỹ-ngụy, giành 

độc lập, tự do cho dân tộc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, đồng 

chí Đặng Xuân Quang (Ak) được bầu làm Bí thư. 

Chiều ngày 4-9-1969, khi Đại hội chuẩn bị kết thúc thì bị địch càn quét 

đánh phá, hai đồng chí Long và Sanh đã chiến đấu kiên cường để chống địch, bảo 

vệ Đại hội và anh dũng hy sinh. 

Sang năm 1970, tình hình địch trong tỉnh có sự biến động. Sư đoàn 4 bộ 

binh Mỹ đã rút khỏi chiến trường Gia Lai. Một lực lượng lớn quân Mỹ và quân 

ngụy nhảy sang xâm lược Campuchia đã bị sa lầy tại đây. Mưu đồ thâm hiểm của 

Mỹ nhằm đàn áp phong trào cách mạng Campuchia, lùng diệt cơ quan lãnh đạo 

kháng chiến, cắt đứt con đường vận chuyển từ cảng Xihanúcvin về biên giới nước 

ta không thực hiện được. 



Trước những diễn biến mới trên chiến trường miền Nam, tháng 1-1970, Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 18 được tổ chức để đánh giá cục 

diện chiến trường miền Nam từ sau Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968 

và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Trung ương nhấn mạnh phải vận dụng đúng 

phương châm tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược, lấy nông thôn là hướng 

tấn công chính, quán triệt phương châm đánh lâu dài, trên cơ sở đó tranh thủ giành 

thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn, đập tan chiến lược "Việt Nam 

hóa chiến tranh" của Mỹ. 

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Khu ủy Khu V, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy chỉ đạo phải thường xuyên bám sát tình hình địch để có chủ trương, biện pháp 

đối phó kịp thời và có hiệu quả. Giữ vững và phát triển thực lực chính trị và vũ 

trang ở cơ sở. Tiêu diệt lực lượng kìm kẹp tại chỗ của địch để giữ vững thế làm 

chủ của quần chúng. Đưa đảng viên và lực lượng vũ trang huyện, xã bị đánh bật 

khỏi địa phương trở về bám đất, bám dân hoạt động. Tiếp tục phát triển các đội vũ 

trang công tác để phái vào các vùng nông thôn địch còn kiểm soát gây dựng cơ sở, 

phát động quần chúng đấu tranh chống địch. 

Trong chiến dịch xuân - hè 1970, quân và dân Gia Lai đã đồng loạt tấn công 

nhiều mục tiêu trong thị xã, căn cứ, sân bay, đường giao thông, ấp chiến lược và 

các đợt đổ quân “bình định” của địch. Trên địa bàn huyện Đức Cơ, các lực lượng 

vũ trang của huyện đã tích cực phối hợp với các Trung đoàn 24, trung đoàn 95 và 

tiểu đoàn 394 đánh địch dọc theo đường 19 lên Xtungtreng theo kế hoạch phối 

hợp chiến đấu với cách mạng Lào và Campuchia của Mặt trận Tây Nguyên. Ngày 

15 ta tiến công địch ở Sê Kông, sau đó phát triển ra hướng Ratanakiri. Trước sức 

uy hiếp mạnh của ta, lực lượng ở đây phải tháo chạy vào ngày 27-6-1970. Sau hai 

tháng tiến công, các lực lượng của ta phối hợp với lực lượng vũ trang Lào, 

Campuchia đã giải phóng một khu vực rộng lớn gồm 4 tỉnh Atôpư, Ratanakiri, 

Xtungtreng, Prêchvihia, nối liền với vùng giải phóng Tây Nguyên, tạo thành một 

vùng căn cứ rộng ở khu vực chiến lược biên giới 3 nước Việt Nam-Lào-

Campuchia. 

Cùng với việc đẩy mạnh đấu tranh quân sự làm tiêu hao sinh lực địch, các 

cấp uỷ của hai huyện 4, 5 luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác diệt kẹp phá 

kìm ở các khu dồn, ấp chiến lược. Do đó, trong những năm 1969 - 1971, phong 

trào phá ấp diễn ra sôi nổi trên địa bàn. Hai huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền 

phát động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận rõ âm mưu "bình định cấp tốc", lập 

ấp chiến lược, dồn dân của địch. Đảng bộ huyện 4 đề ra khẩu hiệu "thà hy sinh chứ 

không để mất dân". Đảng bộ huyện 5 có khẩu hiệu "quyết bám làng, bám rẫy, 

không trở lại khu tập trung". Hai huyện hạ quyết tâm động viên mọi lực lượng 

trong mỗi Đảng bộ tập trung đánh bại âm mưu, thủ đoạn bình định dồn dân của 

địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các địa phương đã có nhiều sáng tạo 

cách đánh địch và các hình thức đấu tranh giữ quyền làm chủ. Nhờ vậy, trong gần 

nữa năm đầu thực hiện kế hoạch "bình định", địch chỉ gom được sáu làng ở những 

trọng điểm thuộc các xã B9, B14 (khu 4) với tổng số 1.182 dân. Ta vẫn giữ được 

32 làng ở vùng trọng điểm với gần 8.000 dân. Ở khu 5, địch cưỡng bức xúc 1.000 

dân ở một số làng phía tây huyện về khu dồn Ring De. Cán bộ và cốt cán của ta 

bám sát quần chúng, tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh. Chỉ sau một thời 



gian ngắn, dưới sức ép của dân, địch buộc phải để dân bỏ khu dồn về làng cũ. Do 

đó, các huyện 4, 5 đã giữ được 14.000 dân khỏi bị gom xúc và mở rộng vùng làm 

chủ thêm 17.000 dân. 

Tiêu biểu cho phong trào giành dân thời kỳ này là việc ta phá thành công 

khu dồn Chư Ngheh thuộc địa bàn huyện 4 vào năm 1970. Khu dồn này có 29 

làng, nằm sát Trung tâm huấn luyện biệt kích của địch, luôn có 4 đại đội, 6 tên cố 

vấn Mỹ và 15 tên ác ôn kìm kẹp. Trong thời gian chuẩn bị đánh đồn, ta đã bố trí 

chị Phiar, một đảng viên ở xã B13 vào làm y tá trong đồn địch. Sau khi vào được 

đồn, chị đã cung cấp thuốc men cho thương binh ta và có lúc ra ngoài chữa bệnh 

cho thương binh. Từ các cơ sở cài cắm trong lòng địch và một số cốt cán, cơ sở 

trong ấp, ta đã vận động đấu tranh buộc địch phải cho dân đi rẫy làm ăn hợp pháp. 

Lợi dụng sơ hở của địch, đồng bào bí mật chuyển những tài sản quý như ghè, 

chiêng... ra giấu ngoài rừng. Cơ sở của ta cũng đã tranh thủ giáo dục, cảm hóa 

được 26 lính dân vệ gác ấp đồng tình ủng hộ, che giấu bảo vệ dân đi lại tiếp xúc 

với cán bộ ta. Khi mọi việc đã chuẩn bị chu đáo, Đại đội huyện 4 đã đánh rã hai 

trung đội dân vệ gác ấp, hỗ trợ 4.048 đồng bào nổi dậy phá ấp trở về làng cũ. Việc 

phá khu dồn Chư Ngheh đã thành công tốt đẹp. 

Phát huy những thắng lợi, tháng 7-1970, Tỉnh ủy mở Hội nghị tổng kết rút 

kinh nghiệm về đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "bình định" của địch. Ba kinh 

nghiệm lớn được rút ra: Thứ nhất, thường xuyên bám sát tình hình địch để có chủ 

trương, biện pháp đối phó kịp thời và hiệu quả. Thứ hai, giữ vững và phát triển 

thực lực chính trị, vũ trang ở cơ sở. Thứ ba, tiêu diệt lực lượng kìm kẹp tại chỗ của 

địch để giữ vững thế làm chủ của quần chúng. Tỉnh ủy đã phát động phong trào 

"học tập Chư Ngeh, đuổi kịp và vượt Chư Ngeh" trong toàn tỉnh về phá ấp, diệt 

kẹp, giành dân. 

Song song với đấu tranh quân sự và vận động quần chúng đấu tranh chính 

trị, phá ấp, diệt kìm, công tác binh vận, địch vận được  xác định là một trong ba 

mũi giáp công trọng yếu nhằm đánh bại âm mưu, kế hoạch bình định, lấn chiếm 

của địch. Đảng bộ hai huyện 4, 5 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác giáo dục chính sách, chính trị, tư tưởng trong các đối tượng thân nhân binh 

lính, công chức ngụy và lực lượng dân vệ. Cụ thể, trong cuộc càn "Bình Tây 49, 

50" của địch vào vùng Tây khu 4, nhân dân liên tục đấu tranh buộc địch phải thả 

330 người bị chúng giam giữ, bồi thường cho dân 200.000 đồng và không cho lính 

bảo an, thám báo trà trộn vào trong dân. Trong cuộc hành quân "Bình Tây 49" của 

địch, nhân dân các xã Tây khu 4 đã tổ chức 5 cuộc vận động phản chiến trong hàng 

ngũ lính ngụy của Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 42 trong lúc hành quân ở vùng 

chân núi Chư Pah, binh lính địch đã không chấp hành lệnh đốt nhà dân của cấp 

trên. Số binh lính địch trên địa bàn huyện 4 đào ngũ trong năm 1969 là 335 lính và 

6 tháng đầu năm 1970 là 474 lính. Các tổ chức cơ sở nội tuyến của huyện 4 cũng 

đã tăng cường gặp mặt, vận động các gia đình binh sĩ, trong năm 1969 tổ chức gặp, 

vận động được 1.224 lượt gia đình, trong 6 tháng đầu năm 1970 là 1.725 lượt gia 

đình. Đi kèm với công tác binh vận, địch vận, ta đã xây dựng nhiều cơ sở nội tuyến 

trong vùng địch để tiến hành diệt những tên đầu sỏ ác ôn, có nợ máu với dân, nhằm 

hỗ trợ đắc lực cho công tác dân vận trong lòng địch.  

Đầu năm 1971, quân và dân ta đã giành thắng lợi quyết định ở mặt trận 



Đường 9 - Nam Lào, đập tan cuộc hành quân “ Lam Sơn 719” của Mỹ - ngụy. Ở mặt 

trận Tây Nguyên, quân đoàn II ngụy mở cuộc hành quân “Quang Trung 4” ra biên 

giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia cũng bị đánh bại thảm hại. Mưu đồ 

hành quân đánh phá hậu cứ và hành lang chiến lược của ta, nhằm bịt đường Hồ Chí 

Minh, cắt đứt chi viện của miền Bắc cho miền Nam đã hoàn toàn bị đập tan. 

Những thắng lợi trên đã đẩy địch lún sâu vào thế bị động, tạo sự thay đổi trên cục 

diện chiến trường theo hướng có lợi cho ta. 

Phát huy thắng lợi trên toàn chiến trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã 

chỉ đạo tập trung các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tây Nguyên mở 

chiến dịch B81 (chiến dịch Xuân - Hè) diệt địch, giải phóng dân. Phối hợp với các 

hoạt động tấn công của bộ đội, du kích, các đội công tác đã bám sát địa bàn, phát 

động quần chúng nhân dân phá kìm diệt ấp, huy động lương thực, thực phẩm và 

dân công phục vụ chiến dịch. Nhiều quần chúng nhân dân, nhất là thanh niên ở các 

xã biên giới đã hăng hái tham gia. 

Trong bối cảnh phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng đang lên 

cao, tháng 11-1971, Đảng bộ huyện 5 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV tại làng 

Gông Kreh, xã Ia Puch (E 6). Đại hội khẳng định, sau ba năm chống kế hoạch 

"Bình định" của địch, các cấp ủy Đảng đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong 

vận dụng phương châm, tổ chức tấn công địch đều khắp ba vùng, phá từng mảng 

ấp chiến lược. Các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện tiến bộ nhanh. 

Thực lực chính trị được xây dựng và củng cố. Đảng bộ đã vượt qua nhiều khó 

khăn, tổ chức lãnh đạo nhiều đợt hoạt động quân sự, chính trị nối tiếp nhau, đã góp 

phần quan trọng đẩy quân địch lún sâu vào thế bị động, tạo ra sự thay đổi về cục 

diện chiến trường có lợi cho ta. Đại hội đã nghiêm khắc kiểm điểm những thiếu 

sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp từ huyện đến cơ 

sở và những mặt hạn chế của phong trào, đồng thời phân tích chỗ mạnh tạm thời, 

chỗ yếu cơ bản của địch. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định quyết tâm phát huy 

những ưu điểm, khắc phục khó khăn, khuyết điểm, phấn đấu thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm: chống bình định, giành và giữ dân vùng nông thôn; củng cố và mở 

rộng vùng giải phóng; phát triển thực lực cách mạng nhằm đánh bại căn bản kế 

hoạch bình định của địch trên địa bàn huyện, góp phần làm thất bại chiến lược 

“Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ.  Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp 

hành, đồng chí Nguyễn Thứ được bầu làm Bí thư, đồng chí Puih Phâk được bầu 

làm phó Bí thư Huyện ủy.  

Trong 85 ngày đêm liên tục triển khai chiến dịch B81, quân và dân các 

huyện 4, 5 và các địa phương khác đã phối hợp chặt chẽ với chủ lực B3 và lực 

lượng vũ trang của tỉnh tiến công địch trên diện rộng, tiêu diệt và làm bị thương 

1.660 tên địch, trong đó có 75 cố vấn Mỹ; phá hủy, phá hỏng 362 xe quân sự; diệt 

gọn một trung đội bảo an, một đoàn bình định; bắn rơi 9 máy bay lên thẳng, thu 

158 súng...  

Với những thắng lợi giành được trong 3 năm (1969-1971) đấu tranh chống 

âm mưu bình định, lấn đất, giành dân được triển khai trong chiến lược “Việt Nam 

hóa chiến tranh” của Mỹ - Ngụy, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện 4, 

5 đã góp phần tiêu hao sinh lực địch; từng bước phá rã thế kìm kẹp của chúng, 

giành và giữ quyền làm chủ, thúc đẩy các phong trào đấu tranh ngày càng rộng rãi, 



sôi nổi và đi vào chiều sâu, tạo thế và lực cho phong trào cách mạng những năm 

đến. 

2. Phối hợp tiến công và nổi dậy 1972 

Bước sang năm 1972, cục diện chiến trường Gia Lai có những chuyển biến 

quan trọng theo hướng có lợi cho ta. Quân chiến đấu Mỹ đã rút khỏi chiến trường 

Gia Lai, chỉ còn gần 1.000 cố vấn và một số phân đội kỹ thuật.  

Để lấp đầy những chỗ trống do gần 3 vạn quân Mỹ rút đi, địch ra sức bắt 

lính. Quân số ngụy tuy còn đông, nhưng vẫn buộc phải chuyển hẳn sang thế phòng 

ngự bị động. Lực lượng cộng hòa thường trực trên toàn tỉnh còn chưa đầy 2 trung 

đoàn. 

Ngay từ tháng 5-1971, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đã quyết định: 

“Đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị và ngoại giao, phát triển thế chiến lược tiến 

công mới trên toàn chiến trường miền Nam và cả chiến trường Đông Dương, đánh 

bại một bước quan trọng kế hoạch xâm lược của chúng ở Campuchia và Lào, giành 

thắng lợi quyết định trong năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh 

bằng thương lượng trên thế thua...”. 

Tháng 9-1971, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu V quyết định 

chuẩn bị cho cao trào tiến công và nổi dậy năm 1972 với ba yêu cầu:  Diệt và làm tan 

rã phần lớn quân ngụy, phá vỡ từng mảng hệ thống phòng thủ cơ bản của địch; 

Đẩy mạnh tiến công và nổi dậy, giành làm chủ phần lớn nông thôn đồng bằng; Đẩy 

mạnh phong trào thành thị đấu tranh dân sinh, dân chủ, đòi Mỹ rút quân, đòi hòa 

bình. 

Chấp hành chỉ đạo của Khu ủy V và thực hiện kế hoạch phối hợp với Mặt 

trận Tây nguyên, Gia Lai có nhiệm vụ tổ chức đánh địch trên các tuyến giao thông 

trọng yếu, nhằm tạo thế chia cắt Pleiku với các tỉnh duyên hải miền Trung và 

Pleiku với Kon Tum, Đăk Lăk. Đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh lên cao, 

xây dựng và phát triển lực lượng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đánh sâu vào hậu 

cứ, thị xã, quận lỵ, phát động quần chúng nổi dậy giải phóng đại bộ phận nông 

thôn. Tỉnh chọn huyện 3, huyện 4 làm hướng trọng điểm giải phóng dân; huyện 5, 

6, 8 là điểm diện. 

Trên địa bàn huyện Đức Cơ, từ những tháng cuối năm 1971 đến tháng 4 -

1972, một mặt địch tăng cường củng cố quân sự, chính trị, hệ thống đồn bốt để bố 

phòng, phòng thủ; mặt khác, chúng ra sức nống ra càn quét, đánh phá lớn hòng tiêu 

diệt và đẩy lùi lực lượng ta ra xa vùng chúng còn tạm thời kiểm soát. Trên các trục 

giao thông chiến lược, chúng lập các đồn bốt dày đặc để bảo vệ:  

- Trên trục đường 19 kéo dài từ quận lỵ Lệ Thanh đến Đức Cơ, địch lập 

thành hệ thống đồn bốt rất kiên cố. Tại cứ điểm Đức Cơ, địch thường xuyên bố trí 

lực lượng đóng giữ từ 1 tiểu đoàn trở lên; trang bị từ 2-3 pháo 105 ly, các loại cối 

81, 60, đại liên, hệ thống thông tin liên lạc và hàng rào công sự đều được tăng 

cường. Đoạn từ Đức Cơ đến Thanh An, chúng bố trí một hệ thống đồn, bốt tạo 

thành chuỗi dọc trục đường 19 gồm: chốt Phước Thiện, Chư Ty, Chư Phô, Thanh 

Giáo, đồn 30, đồn dân vệ, đồn Tầm, ấp Thanh Giáo, khu dồn   làng Yit… Mỗi chốt 

và huyện  ấp, địch bố trí từ 1 trung đội đến 1 đại đội bảo an dân vệ, trang bị từ 1-5 

cối 81, 60; từ 1-3 đại liên, có hệ thống thông tin liên lạc bằng đài vô tuyến, hệ 



thống hàng rào, lô cốt được củng cố vững chắc. Riêng tại Thanh An, ngoài 2 tiểu 

đoàn bảo an, biệt động, còn có 9 trung đội dân vệ, 2 đại đội cảnh sát; hỏa lực có từ 

2-5 pháo 105, 7 xe tăng, trực thăng và máy bay L.19 luôn túc trực.  

- Trên trục đường 14 chúng tăng cường các lực lượng phòng thủ và xây 

dựng các chốt (mỗi chốt, có từ 1 trung đội bảo an, dân vệ trở lên)… 

Sau khi củng cố, tăng cường lực lượng, được máy bay, phi pháo hỗ trợ đắc 

lực, lực lượng địch từ các chốt, đồn bốt nống ra càn quét, đánh phá ác liệt vào các 

xã giáp ranh và trọng điểm xung quanh đường 14, 19 và các quận lỵ, cứ điểm. Các 

xã trên địa bàn huyện Đức Cơ bị đánh phá ác liệt trong thời kỳ này gồm: Ia Krêl, Ia 

Dơk, Ia Dom, Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Lang. Trên địa bàn huyện 4, trong năm 

địch tổ chức 5 cuộc càn cỡ trung đoàn có quy mô về quân số và phương tiện chủ 

yếu là những cuộc giải tỏa đường 19 kéo dài, đường 14, Đức Cơ, có 6 cuộc cỡ 

chiến đoàn, 13 cuộc cỡ tiểu đoàn, 2 cuộc cỡ liên đội bảo an, 52 cuộc cỡ đại đội và 

hàng trăm lần tuần tiểu lùng sục ven thị xã, khu ấp và giáp ranh vùng giải phóng. 

Các loại phi pháo, máy bay ném bom bừa bãi vào các làng xã tăng gấp 50 lần so 

với năm 1971. Riêng trên địa bàn 2 xã B8, B9  từ ngày 7 đến 30-11-1972 máy bay 

B52 có hơn 120 lượt đánh phá. 

 Còn trên địa bàn huyện 5, chỉ trong 3 tháng đầu năm 1972, địch đã thực 

hiện 207 trận càn quét, đánh phá vùng giải phóng huyện 5. Trong đó có 11 trận với 

lực lượng từ 1- 4 tiểu đoàn cộng hòa, có sự yểm trợ của phi pháo; 71 trận từ 1-3 đại 

đội, 125 trận từ 1 tiểu đội đến 1 trung đội hầu hết là bọn bảo an dân vệ. 

Thủ đoạn đánh phá của chúng là từ quy mô nhỏ, đến vừa, rồi lớn với tính 

chất rất dã man và tàn bạo. Chúng đánh thẳng vào quần chúng, bắn giết, hãm hiếp, 

cướp bóc, đốt phá… hòng uy hiếp về tinh thần, gây khó khăn về vật chất, gây 

hoang mang, giao động cho quần chúng nhằm dễ bề thực hiện âm mưu dồn dân lập 

ấp. Bên cạnh đó, việc địch đánh vào vùng giải phóng còn nhằm phát hiện hành 

lang, nơi trú quân của ta, bảo vệ đường chiến lược 14 và 19, kẹp chặt quần chúng 

trong các khu dồn và ấp chiến lược. Mặt khác, chúng đánh vào vùng giải phóng là 

đánh vào kinh tế của ta, nhằm làm cho dân vùng ta đói, lạt, khó khăn, không thể 

động viên nuôi quân, đánh giặc.  

Ngoài những hành động càn quét đánh phá cướp bóc nói trên, địch còn 

dùng thủ đoạn chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, chúng tung bọn biệt kích, 

gián điệp, tình báo, mật báo ngầm vào vùng giải phóng của ta, nhất là vùng ven để 

nắm tình hình, tuyên truyền xuyên tạc về đường lối chính sách và thắng lợi của ta, 

lung lay tư tưởng quần chúng, phao tin đồn nhảm và ra sức xây dựng cơ sở tề điệp 

ngầm ở vùng ta. Xảo quyệt hơn nữa là chúng dùng thủ đoạn bôi nhọ cán bộ đảng 

viên và quần chúng bằng cách: bắt cóc người đưa đi dụ dỗ học chiêu hồi một thời 

gian xong giao nhiệm vụ rồi thả về, dù có hoạt động hay không thì chúng không 

cần, mà chúng chỉ cần làm cho nội bộ cán bộ đảng viên và quần chúng ta nghi ngờ 

lẫn nhau, mất đoàn kết đi đến chia rẽ nội bộ, ly gián nhau rồi dần dần chúng mới đi 

đến thực hiện âm mưu của chúng. Nếu không được thì ít ra chúng cũng lũng đoạn 

được nội bộ quần chúng của vùng ta. 

Các hoạt động đánh phá của địch đã gây cho ta nhiều thiệt hại. Riêng trên 

địa bàn huyện 4 địch giết hại 244 người (trong đó có 32 cán bộ, 19 bộ đội, 20 du 



kích, 9 giao liên); làm bị thương hơn 200 người và bắt 525 người. Chúng đốt phá 

15 làng, 482 ngôi nhà, cướp và giết chết 216 con trâu bò, 228 heo, 400 gà, 95 dê, 

nhiều dụng cụ sản xuất và đồ dùng khác, phá hư không thu hoạch được hơn 162 

rẫy lúa chín khoảng 75 tấn lúa nhất là 2 xã B8, B9 dọc đường 19 kéo dài, khu vực 

Đức Cơ và B12. Cướp và đốt phá 120 tấn gạo trong đó có hơn 6 tấn của cách 

mạng, cướp giật dọc đường như gạo, muối hàng hóa khác của dân ở vùng giải 

phóng đi mua vùng địch về trị giá bằng tiền hơn 800 ngàn đồng… 

Thời điểm này, Mỹ - ngụy cũng đã đánh hơi thấy ta có sự chuẩn bị để mở 

các cuộc tấn công trên các chiến trường. Nhưng chúng cho rằng, ta chưa đủ khả 

năng mở cuộc tấn công lớn cùng lúc trên nhiều mặt trận. Địch nhận định, hướng 

hoạt động chủ yếu của ta có thể là Tây Nguyên, nhưng quy mô không lớn, thời 

điểm tấn công sẽ vào dịp Tết Nhâm Tý. Nhưng khi tết Nhâm Tý đi qua, mùa khô 

1971 - 1972 sắp kết thúc vẫn chưa thấy quân ta tấn công nên địch càng chủ quan, 

chúng huênh hoang “Việt Nam hóa chiến tranh thắng lợi”.  

Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, từ những ngày cuối tháng 3-1972, 

các lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với Mặt trận Tây Nguyên triển khai kế hoạch 

tác chiến.  

Ngày 26-3-1972, Đại đội 31, Đại đội 32 của huyện 4 và du kích địa phương 

phối hợp với lực lượng Trung đoàn 95, Tiểu đoàn 631 và Tiểu đoàn 6 thuộc Trung 

đoàn 24 đánh cắt giao thông trên đường 14, đoạn từ cầu Ia Tơve đến chân núi Chư 

Thoi, cách thị xã Kon Tum 9 km về phía nam. Thế chia cắt con đường huyết mạch 

giữa Pleiku và Kon Tum đã hình thành
3
. Thị xã Pleiku hoàn toàn bị cắt giao thông 

đường bộ với Kon Tum và các tỉnh duyên hải miền Trung. Cùng với đánh phá cắt 

các tuyến giao thông chiến lược, lực lượng vũ trang của tỉnh đã đồng loạt tấn công 

địch ở các khu dồn, ấp chiến lược.  

Ở huyện 5, đêm ngày 4, rạng ngày 5 tháng 8-1972, ta tấn công lần thứ ba 

vào khu dồn làng Yit. Sau vài giờ chiến đấu, bộ đội địa phương đã tập kích diệt 

trung đội dân vệ ở ấp làng Yit, thu 14 súng, bắt giáo dục 13 tề ấp, vận động 800 

dân nổi dậy trở về làng cũ. Địch từ Thanh An ra giải tỏa, bị bộ đội ta đánh trả 

quyết liệt, diệt 13 tên. Thừa thắng, ngày 7-8, bộ đội huyện phối hợp với Trung 

đoàn 48 thuộc Sư đoàn 320 đánh đồn Tầm, Chư Phôh, hỗ trợ đồng bào Thanh Giáo 

và 6 làng Klan nổi dậy đấu tranh phá lỏng thế kìm kẹp. Bộ đội khu 4 phối hợp với 

Tiểu đoàn 631 mở dân vùng Ia Bi, Plei Hmơrông, giải phóng 10.000 dân ở khu vực 

này. Ta phát động quần chúng truy tìm bọn dân vệ, phòng vệ dân sự, thu hết vũ 

khí. 

Sau chiến dịch Xuân - Hè 1972, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên mở Mặt 

trận đường 19 tây nam Gia Lai do Sư đoàn 320 cùng các lực lượng chủ lực khác và 

địa phương đảm nhiệm, hướng hoạt động chính ở khu dồn làng Yit-Thanh Giáo, 

hướng phụ ở Đức Cơ-Chư Bồ. Để phù hợp với tình hình mới của chiến dịch, cuối 

tháng 10-1972, ta chuyển hướng hoạt động chính về Đức Cơ-Chư Bồ với mục tiêu 

tiêu diệt cứ điểm Đức Cơ (được xây dựng từ năm 1965, trên điểm cao 376, phía 

đông nam đường 19 tây, nay thuộc xã Ia Nan. Đây là căn cứ tiền tiêu quan trọng 

của địch, có tác dụng khống chế khu vực và án ngữ biên giới Việt Nam-
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Campuchia, được xem là “lá chắn phía bắc Pleiku”, là “niềm tin cậy” của vùng 

nam Tây Nguyên. Đây là bàn đạp, là nơi xuất phát các cuộc hành quân của địch 

đánh phá vùng giải phóng dọc biên giới và đường hành lang chiến lược của ta, do 

một tiểu đoàn biệt kích và 10 cố vấn Mỹ đóng giữ...). Sau hơn 3 tháng vây ép, tiêu 

hao sinh lực địch (từ 10-8 đến 29-10) , Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên ra lệnh 

cho Cụm 2 (gồm Tiểu đoàn 631, Tiểu đoàn đặc công 3 Trung đoàn 400, Tiểu đoàn 

2 Đoàn 470, Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 64 và hoả lực tăng cường) chuyển sang tiến 

công đánh chiếm cứ điểm Đức Cơ.  

Từ ngày 30-10 đến ngày 02-11, các lực lượng Cụm 2 dưới sự chỉ huy của 

Cụm trưởng Hồng Sơn (Phó Tư lệnh Sư đoàn 320) và chính uỷ Cụm 2 Bùi Huy 

Bổng (Phó Chính uỷ Sư đoàn 320) đã tiến công đánh chiếm cứ điểm Đức Cơ, đập 

nát chiếc “lá chắn phía tây bắc Pleiku”, chọc thủng một mắt xích quan trọng trong 

tuyến phòng thủ của địch ở phía tây Gia Lai, đẩy địch ở khu vực đường 19 tây lún 

sâu vào thế bị động, lúng túng, mở ra những thuận lợi mới để ta đánh địch trên 

hướng tây bắc. Phát huy thắng lợi, ta phát động quần chúng nổi dậy, giải phóng 

trên 3.000 dân từ khu vực làng Mok Đeng đến giáp làng Yit, đưa dân lên làm chủ 

tại chỗ. Ta vận động cả trăm gia đình đồng bào người Kinh và một số gia đình lính 

ngụy vào sinh sống trong vùng giải phóng của khu 4. Bộ đội khu 4 đánh địch hỗ 

trợ cho 5.200 dân của 20 làng ở các xã B8, B9 và B10 lên thế làm chủ. 

Trước những thiệt hại hết sức nặng nề, nhằm cứu vãn tình thế nguy khốn, 

Mỹ - ngụy đã dùng máy bay B52 đánh phá hết sức ác liệt. Trong vòng 20 ngày, từ 

ngày 15-8 đến ngày 7-9, chúng đã đưa đến Thanh An 3 tiểu đoàn (1, 2, 3) của 

trung đoàn 45; 3 tiểu đoàn (1, 2, 3) của trung đoàn 53; 2 tiểu đoàn bảo an (số 2 và 

205); 2 tiểu đoàn biệt động (số 62 và 80)… hàng ngày, các loại máy bay liên tục 

đánh phá ác liệt vào vùng ven và vùng giải phóng của ta, trong đó có xã E3, gây 

tổn thất lớn về người và của đối với đồng bào ta. Từ ngày 25-8 đến ngày 25-9-

1972 địch đã có trên 50 trận B52 đánh vào vùng giải phóng, trong đó có xã E3 liên 

tục bị chà đi xát lại, cụ thể: Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1972, B52 đánh vào làng Yit 

Le thuộc E3, làm cho 12 người chết 4 người bị thương, 52 nóc nhà bị phá hủy, hơn 

150 người không có nhà ở. Ngày 10 tháng 9 năm 1972, B52 đánh gần làng Ngol 

Le thuộc E3 làm cho 5 người chết, bị thương 1 người… 

Trước sự tàn bạo của kẻ thù, Thường vụ huyện  ủy các huyện 4, 5 đã kịp 

thời chỉ đạo động viên chính trị tư tưởng, củng cố lực lượng từ huyện đến cơ sở, 

nhất là các đội công tác tăng cường bám ấp, bám làng. Lực lượng du kích các xã 

E3, B8, B9, B10, B11 thường xuyên huy động 90% ra phía trước. Lực lượng này 

được biên chế hỗn hợp vào các đơn vị bộ đội địa phương hoặc chủ lực nên tiến bộ 

rất nhanh. Đối với những xã cần tác chiến độc lập thì được bổ sung cán bộ trợ lý 

của huyện, của chủ lực tỉnh hoặc của mặt trận B3 giúp đỡ. Nhờ vậy mà hiệu suất 

chiến đấu, kỹ thuật tác chiến và phong trào du kích chiến tranh trong toàn huyện 

tiến bộ rất nhanh.  

Trên địa bàn huyện 4, trong năm 1972, các lực lượng bộ đội địa phương và 

du kích đã tổ chức đánh địch được 224 trận, diệt 247 tên; bắn rơi 8 máy bay, diệt 2 

tăng, 7 GMC; phá hủy 1 nhà kho, 4 đại liên, 4 lô cốt, 1 pháo 105 li, 1 cối 81, 3 nhà 

bạt; bắt 17 tù binh; bắn bị thương 140 tên; thu được nhiều vũ khí, quân trang của 

địch. Trong đó, du kích các xã B8, B9, B10, B11 đã liên tục bám đánh địch, cụ thể: 



- Du kích B8: đánh 25 trận diệt 6 tên, bị thương 3, thu 11 súng các loại và 

hàng ngàn viên đạn, bố phòng 17.390 cây chông, đào 30 hầm chữ A. 

- Du kích B9: đánh 3 trận, 2 đột ấp, 1 chống càn diệt 12 tên, thu 1 súng, 1 

máy BRC 25, 1 ba lô, bố phòng 868.575 cây chông, 812 hầm, 2.495 cọc chống 

phòng không, thu 1 xe đạp, 2500 đồng, 20 quả lựu đạn. 

- Du kích B10, B11: đánh 3 trận, phục kích giải tỏa 1 trận diệt 1 xe GMC, 1 

trận đột nhập phá ấp diệt gọn 1A bắt 8 tên tề… 

Đi đôi với tấn công quân sự, công tác đấu tranh chính trị được đẩy mạnh, 

có 100 ngàn quần chúng đã nổi dậy kéo nhau về làng cũ và vùng giải phóng. Trên 

địa bàn huyện 4, có gần 10.000 lượt quần chúng các khu ấp đấu tranh với địch đòi 

về làng cũ; 20 ngàn lượt quần chúng đấu tranh trực diện tại các cứ điểm, khu ấp 

đòi tự do đi lại, đòi mua gạo, muối và các thứ nhu yếu phẩm khác ở vùng địch, đòi 

chống cướp bóc, chống bắn phá, chống bắt lính, đôn quân, đòi bồi thường nhân 

mạng, đòi cứu chữa người bị thương, đòi chống bắn giết bắt bớ… 

 Trong năm 1972, công tác đấu tranh binh vận trên địa bàn hai huyện 4, 5 

cũng đặc biệt được chú trọng nên thu được nhiều kết quả. Xuân hè năm 1972 ta đã 

dùng lực lượng quần chúng tấn công vào khu dồn làng Yit kết hợp với vũ trang 

làm cho địch hoang mang bỏ chạy, phá thế kèm, quần chúng nổi dậy bung về làng 

cũ. Ta đã tạo ra khí thế sôi sục cách mạng của quần chúng trong các ấp, quần 

chúng xôn xao bàn tán khởi nghĩa vừa bí mật, vừa công khai làm cho bọn ngụy 

quân, ngụy quyền ở trong các ấp càng hoang mang giao động, cướp lấy thời cơ ta 

đẩy mạnh thâm nhập chính sách 10 điểm, tung truyền đơn, biểu ngữ, thư tay vào 

khu ấp. Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của ta, bọn tề ấp phải ra gặp ta học tập để 

tìm đường sống. Kết quả ta đã làm rã hàng chục các đơn vị dân vệ, phòng vệ dân 

sự, bảo an…  

Trong cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972, những thắng lợi của quân và dân 

các  huyện 4, 5 giành được dưới sự lãnh đạo của các Đảng bộ địa phương là rất to 

lớn và toàn diện, góp phần làm suy yếu lực lượng địch, phá vỡ từng mảng hệ thống 

đồn bốt, chốt gác và các ấp chiến lược của chúng, mở rộng vùng giải phóng phía 

tây tỉnh từ Tây đường 14 lên giáp biên giới tỉnh Ratanakiri (Campuchia), chạy dài 

từ sông Pô Kô sát tỉnh Kon Tum vào giáp ranh tỉnh Đăk Lăk, tạo ra thế và lực mới 

cho phong trào cách mạng trên địa bàn. 

Với những thắng lợi to lớn của cách mạng miền Nam trong những năm 

1969-1972, nhất là thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược năm 1972, ta đã làm 

thay đổi cục diện chiến trường ở miền Nam; cùng với việc đập tan cuộc tập kích 

đường không chiến lược bằng B52 của Mỹ ở miền Bắc, ta đã đạt mục tiêu giành 

thắng lợi quyết định, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hòa bình ở Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt Nam; rút hết quân Mỹ và quân các nước phụ thuộc Mỹ ra khỏi 

miền Nam Việt Nam; còn quân chủ lực ta vẫn ở nguyên tại chỗ, tạo nên so sánh 

lực lượng mới có lợi cho ta. 

3- Xây dựng và bảo vệ vùng ta làm chủ 

Cùng với tiến công tiêu diệt địch, Đảng bộ 2 huyện 4, 5 ra sức xây dựng 

thôn, xã vùng căn cứ, vùng mới giải phóng vững mạnh toàn diện để đảm bảo đáp 



ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài cho kháng chiến.  

Trước các cuộc càn quét đánh phá ác liệt của địch, các huyện đã tập trung 

xây dựng hệ thống bố phòng, củng cố hệ thống làng xã chiến đấu, vành đai chiến 

đấu. Xây dựng và củng cố lại các vọng gác và các trạm quan sát, hệ thống truyền 

tin từ xã lên huyện. Các địa phương đã tổ chức cắm thêm hàng triệu cây chông; 

củng cố lại các trận địa phòng không, đào thêm hàng ngàn hầm chông; củng cố lại 

hệ thống hầm hào chiến đấu... Để đảm bảo cho các cuộc tấn công và nổi dậy được 

liên tục và thắng lợi, bảo vệ tính mạng tài sản cho quần chúng, thường vụ cấp uỷ 

của hai huyện đã chỉ thị cho các ngành, các cấp từ huyện xuống các xã đều phải có 

hầm trú ẩn tốt bằng chữ A. Từ nơi làm việc, nhà ở, nơi trú quân, ruộng rẫy, đường 

đi v.v.. đâu đâu hễ có người là phải có hầm đủ và tốt. Mỗi đồng chí cán bộ xuống 1 

địa phương nào công tác cũng phải gương mẫu và lãnh đạo quần chúng chấp hành 

nghiêm chỉnh chỉ thị của thường vụ về công tác phòng tránh, đảm bảo an toàn cho 

quần chúng. Trên địa bàn huyện 4 năm 1972 đã đào được 4.000 hầm chống phi 

pháo. 

Để tăng cường lực lượng đánh địch, bảo vệ dân, hỗ trợ cho các phong trào 

đấu tranh chính trị, binh tề vận của quần chúng, các huyện, 4, 5 đã tập trung xây 

dựng phát triển lực lượng du kích các làng, xã, hầu hết là đảng viên và đoàn viên 

thanh niên (năm 1972, riêng trên địa bàn huyện 5 có 802 du kích xã, 474 du kích 

thôn). Các lực lượng du kích trên địa bàn thường xuyên phối hợp tác chiến với các 

lực lượng bộ đội địa phương và chủ lực nên không ngừng nâng cao về bản lĩnh 

chính trị, tác phong, kỹ thuật chiến đấu, ngày càng trở thành lực lượng quan trọng 

trong công tác chống càn, bảo vệ căn cứ. Tiêu biểu là du kích các xã E1, E3 (huyện 

5) và B9 (huyện 4).  

Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, xây dựng thực lực, hậu cần tại chỗ, 

cải thiện đời sống nhân dân vùng căn cứ, phục vụ kháng chiến do tỉnh phát động, 

hai huyện 4, 5 đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các tổ đổi công và tổ hợp tác tương 

trợ lao động. Năm 1972 trên địa bàn huyện 5 có 379 tổ đổi công và hợp tác với 

9.570 quần chúng (trong đó E1:20, E2: 10, E3: 32). Cùng với phát triển rẫy tại các 

hộ dân, phong trào làm “rẫy cách mạng”, “rẫy kháng chiến” được triển khai rộng 

rãi. Phương thức sản xuất chung trong vùng căn cứ và vùng tranh chấp được đề ra 

trong thời kỳ này là: sản xuất lương thực là chính, trong đó cây mì là cây chiến 

lược. Chú trọng phát triển cây màu, chuyển rẫy du canh sang định canh, tăng 

cường bảo vệ sản xuất. Nhờ nỗ lực của chính quyền và nhân dân toàn huyện nên 

dù bị bom đạn và chất độc hóa học rải thảm, phong trào sản xuất của ta ở vùng căn 

cứ vẫn tiếp tục phát triển. Ngoài diện tích sản xuất riêng của từng gia đình, mỗi 

nhà đều có 1 - 2 rẫy lúa cách mạng để đóng góp nuôi quân, nuôi du kích. Các lực 

lượng vũ trang, các đội công tác, du kích các xã ngoài nhiệm vụ chiến đấu còn tích 

cực tăng gia sản xuất, các đơn vị đều có rẫy lúa, mì, bắp và chăn nuôi gia súc, gia 

cầm để tự túc thực phẩm. Trong những năm địch đánh phá ác liệt vùng căn cứ, để 

giải quyết tình trạng đói, lạt, kéo dài, các huyện đã có nhiều biện pháp giải quyết 

như: phát động phong trào trồng ngô, khoai và các loại rau ngắn ngày, chăn nuôi 

heo gà để chống đói và cải thiện đời sống đồng thời phát động phong trào tiết 

kiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong quần chúng. Mặt khác các huyện đã tổ chức cứu 

đói, lạt nhiều lần. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đi vào các ấp mua gạo, muối 



v.v… nhờ vậy nên đã giải quyết được 1 phần khó khăn cho quần chúng. 

Mặc dù đời sống, sản xuất còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào trong các 

vùng căn cứ, kể cả đồng bào trong vùng địch kiểm soát luôn tích cực quyên góp 

ủng hộ lương thực, thực phẩm cho cách mạng. Trong 2 năm 1969 - 1970, các xã 

căn cứ, vùng ta làm chủ của huyện 5  đã đóng góp 124 tấn bắp hạt, 420 tấn mì 

(sắn) và 100 tấn lúa cho cách mạng. Trong đợt huy động đầu năm 1972, huyện 4 

đã đóng góp 1.200 tấn gạo cho Hội đồng chi viện tiền phương phục vụ chiến đấu. 

Huyện 5 đóng góp được 215 tấn gạo, 190 tấn sắn, 30 con trâu và nhiều tài sản khác 

trị giá 25.000 đồng. 

 Lượng lương thực do dân đóng góp khá, nên các huyện đều thành lập Ban 

lương thực gần 20 người, có nhiệm vụ bảo quản và phân phối tốt số lương thực 

của địa phương mình, đồng thời huy động dân làm kho chứa lương thực phân 

tán trong rừng. Mỗi kho chỉ chứa 1 tấn trở xuống để đề phòng cháy rừng hoặc 

địch đánh phá. Mỗi xã bố trí một thủ kho để nhận số lương thực do dân đóng 

góp xây dựng hành lang, đi dân công vận chuyển vũ khí, thuốc men, lương 

thực được nhân dân các huyện 4, 5 tham gia tích cực. Trên các tuyến hành 

lang, thường xuyên có hàng trăm thanh niên, phụ nữ vận chuyển hàng hóa từ 

binh trạm của Mặt trận Tây Nguyên (B3) ở phía tây xuống các huyện phía 

đông đường 14, 19 để phục vụ các chiến dịch. 

Song song với nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, vấn đề chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân trong vùng ta làm chủ cũng được quan tâm. Hệ thống y tế được quan 

tâm xây dựng từ huyện đến thôn, làng. Năm 1972, huyện 5 có 15 Ban y tế xã gồm 

60 cán bộ, 364 cán bộ y tế làng, trong đó có 32 y tá, 45 cứu thương, 29 hộ sinh. 

Toàn Huyện có 01 bệnh xá, 12 trạm xá xã, 28 túi thuốc ở 28 làng… 

Đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm củng cố nên các phong trào vệ sinh 

phòng bệnh, thực hiện 3 sạch luôn được tổ chức giáo dục, phát động. Phong trào 

“làng sạch” triển khai từ những năm trước được giữ vững, ngày càng mở rộng về 

quy mô và nâng cao về chất lượng. Để có nhiều “làng sạch”, đội lưu động và cán 

bộ phong trào dựa vào cấp ủy và mặt trận các cấp, sống với dân để có điều kiện 

gần gũi vận động nhân dân làm vệ sinh thường xuyên trong nhà và ngoài đường 

làng. Phong trào vận động nhân dân đào hố xí tự hoại, vận động thanh niên cắt tóc 

ngắn, tắm giặt thường xuyên, ăn chín uống sôi được phát động rộng rãi. Phong trào 

sản xuất thuốc nam trên địa bàn cũng được chú trọng nhằm khắc phục tình trạng 

thiếu thuốc... 

Mặc dù liên tục bị địch đánh phá, chà đi xát lại bằng phi pháo và B52 nhưng 

phong trào giáo dục ở các xã căn cứ của 2 huyện 4, 5 vẫn duy trì và phát triển. Các 

cấp uỷ đã tăng cường chỉ đạo tuyên truyền khắc phục tư tưởng  ngại khó, ngại khổ, 

thiếu tin vào sự tự học, tự cường; đẩy mạnh phong trào học văn hoá ở các thôn 

làng, người biết nhiều dạy người biết ít, người biết ít dạy người không biết…do đó 

phong trào học tập trong cán bộ, đảng viên, trong thanh, thiếu niên được đẩy mạnh 

khắp các thôn làng. Trên địa bàn huyện 5 năm 1972 có 50 lớp học tổ chức ở các 

làng với trên 690 người theo học.  

Xác định công tác thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ có vai trò quan 

trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tình cảm của các tầng lớp nhân 



dân với cách mạng và triển khai các phong trào đấu tranh nên đảng bộ 2 huyện 4, 5 

rất quan tâm xây dựng và phát triển. Do đó, các ban tuyên huấn và các đội văn 

nghệ tổ chức hoạt động rất hiệu quả. Đã kẻ vẽ, phát hành hàng ngàn truyền đơn, tờ 

tin các loại đề tuyên truyền xuống cơ sở, trong vùng ta làm chủ và cả vùng địch 

kiểm soát. 

 Trong xây dựng Đảng, các Đảng bộ rất chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở 

đảng trong các thôn làng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng theo nội dung  “ba xây”, “hai chống” theo chỉ đạo của Tỉnh 

uỷ
4
. Qua các đợt học tập, giáo dục chính trị tư tưởng, tính giai cấp, tính tiền phong 

gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo của chi bộ được nâng 

lên. Các chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên, phấn đấu 

rèn luyện thực hiện nhiệm vụ bám dân, bám cơ sở, bám phong trào. Cán bộ, đảng 

viên các chi bộ phía trước tích cực tham gia lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống 

địch càn quét, dồn dân lập ấp. Ở tuyến sau, lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ sản 

xuất, huy động sức người, sức của, đóng góp cho cách mạng. Từ trong phong trào, 

các chi bộ lựa chọn những thanh niên tích cực để phát triển đảng viên mới, tăng 

cường sức chiến đấu cho tổ chức Đảng. 

Đi đôi với việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng của 

đội ngũ đảng viên, công tác xây dựng các đoàn thể quần chúng được chú trọng. 

Các đoàn thể phụ nữ, thanh niên hoạt động ngày càng có hiệu quả, nhất là các 

phong trào “thanh niên 3 sẵn sàng”, “phụ nữ 4 đảm đang”. Tổ chức phụ nữ giải 

phóng tăng cường củng cố và phát triển các cấp hội. Đội ngũ cán bộ nữ, nhất là nữ 

cán bộ người dân tộc tại chỗ tăng cả về số lượng và chất lượng. Do đó, phong trào 

phụ nữ tham gia kháng chiến diễn ra sôi nổi khắp nơi, không chỉ trong vùng căn cứ 

mà cả vùng ấp chiến lược. Các cơ sở trong ấp, nhất là cơ sở binh vận của ta phần 

đông là chị em phụ nữ. 

Qua thực tiễn hoạt động trong phong trào quần chúng, tổ chức Đoàn thanh 

niên nhân dân cách mạng không ngừng được củng cố và phát triển. Tổ chức cơ sở 

đoàn phát triển tại nhiều địa phương. Số lượng đoàn viên tăng nhanh trong hai năm 

1969 - 1970. Toàn tỉnh đã phát triển được 3.279 đoàn viên, sinh hoạt trong 168 chi 

đoàn, trong đó có 95 chi đoàn ở xã và 73 chi đoàn ở các cơ quan. Trong phong trào 

thi đua làm theo Di chúc Bác Hồ, đã có 357 đoàn viên thanh niên tình nguyện nhập 

ngũ trong hè - thu năm 1970. Trên cơ sở củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức đoàn 

và Hội thanh niên giải phóng, phong trào “5 xung phong”
1
 của thanh niên được 

phát động sôi nổi. Qua hai năm phát động thi đua thanh niên làm theo Di chúc Bác 

Hồ, đoàn thanh niên đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng trên 1.000 đoàn viên ưu tú 

để bồi dưỡng phát triển đảng và đã có 844 đoàn viên được kết nạp vào Đảng 

                                                           
4Về “ba xây”: Thứ nhất, xây dựng lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, quán triệt đường lối, phương châm công tác 

của Đảng, nâng cao lòng tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, trung thành vô hạn, không dao động. Thứ hai, cán bộ, đảng 

viên xây dựng lập trường giai cấp vô sản, xây dựng ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng triệt để, đánh giá đúng tình hình 

địch, ta, sâu sát quần chúng. Thứ ba, xác định vinh dự, trách nhiệm của người đảng viên, xây dựng quyết tâm thực hiện Di 

chúc của Bác. “Hai chống” là chống tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực, co thủ, cầm chừng; chống biểu hiện cá nhân chủ 

nghĩa, sợ chết, sợ chiến đấu lâu dài. 
1
 Nội dung "5 xung phong" là:  Xung phong tòng quân và tham gia du kích. Xung phong diệt thật nhiều sinh lực 

địch. Xung phong đấu tranh chính trị và binh vận.  Xung phong vào các đội thanh niên xung kích phục vụ chiến 

trường. Xung phong sản xuất nông nghiệp và xây dựng vùng căn cứ cách mạng. 



III- LIÊN TỤC CHỐNG ĐỊCH LẤN CHIẾM, TẤN CÔNG VÀ NỔI 

DẬY GIẢI PHÓNG HUYỆN (1973-1975)  

1- Chống địch lấn chiếm đất, dồn dân, giữ vững và mở rộng vùng giải 

phóng  

Bị thất bại trên chiến trường Việt Nam và Campuchia, ngày 27/01/1973 đế 

quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 

Việt Nam. Hai tháng sau, ngày 29/3/1973, quân Mỹ tại Việt Nam đã làm lễ cuốn 

cờ, rút những tên lính cuối cùng ở Việt Nam về nước. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ vẫn 

chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam. Mỹ vẫn giữ hơn hai vạn cố vấn quân 

sự đội lốt dân sự, lập lại bộ chỉ huy quân sự trá hình, tiếp tục viện trợ tiền bạc và 

vũ khí cho chính quyền nguỵ Sài Gòn để tiến hành “Kế hoạch tràn ngập lãnh thổ”, 

phá hoại Hiệp định, chiếm đất, giành dân, xoá vùng giải phóng, tiêu diệt lực lượng 

và cơ sở cách mạng. Quân đội của Thiệu được nâng lên 1,1 triệu quân, tổ chức 

thành 4 quân đoàn với 1.850 máy bay các loại, 2.074 xe tăng, 1.601 tàu chiến, 

1.588 khẩu pháo và hàng triệu tấn vật tư, phương tiện chiến tranh khác. Được cố 

vấn Mỹ chỉ huy, ngụy quyền Sài Gòn ngang nhiên phá hoại Hiệp định Pari, huy 

động gần như toàn bộ lực lượng, tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, liên 

tiếp mở ra những cuộc hành quân lấn chiếm các vùng do ta kiểm soát. Mục đích 

của địch là chiếm đất giành dân, xóa bỏ hình thái “da báo”, mở rộng và củng cố 

vùng chúng kiểm soát, thu hẹp và tiến tới xóa bỏ vùng giải phóng. Ở các vùng tạm 

bị địch chiếm, đặc biệt là vùng đô thị lớn, chúng ráo riết tiến hành các chiến dịch 

“bình định”, “thanh lọc”, bắt lính, dồn dân, bắt bớ tù đày và giết hại cán bộ, cơ sở 

và quần chúng cách mạng. Thực chât chủ trương, hành động của ngụy quyền Sài 

Gòn từ khi có Hiệp định Pari là sự tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” 

của đế quốc Mỹ khi lực lượng quân đội Mỹ không còn trực tiếp chiến đấu ở Đông 

Dương. 

Về phía ta, Hiệp định Pari được ký kết đã chấm dứt sự có mặt của quân đội 

Mỹ trên đất nước ta, tạo nên sự thay đổi trong so sánh lực lượng giữa ta và địch, 

nghiêng hẳn về phía có lợi cho ta, tạo điều kiện cho nhân dân 2 miền Nam, Bắc 

đẩy mạnh đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn mới của Mỹ-Thiệu. Tuy nhiên, 

lúc này ta chưa đánh giá hết âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của địch, mất cảnh giác, 

buông lỏng bạo lực cách mạng và tư tưởng tiến công, thiếu phát huy sức mạnh 

tổng hợp của 3 thứ quân. Quân chủ lực của ta được lệnh rút về căn cứ. Lực lượng 

vũ trang địa phương phải chống đối với địch một cách bị động. Phong trào đấu 

tranh của quần chúng bị núng thế. Trong lúc đó, địch vừa có điều kiện ổn định 

vùng tạm chiếm, vừa tập trung lực lượng lần lượt đánh chiếm hết khu vực này đến 

khu vực khác. Vùng giải phóng bị thu hẹp. Nhiều cán bộ của ta bị bật ra khỏi địa 

bàn xung yếu. Công tác giành dân, giữ dân và củng cố phong trào đô thị gặp nhiều 

khó khăn. 

Trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, địch dùng lực lượng Quân đoàn II ngụy tiến 

hành kế hoạch "tràn ngập lãnh thổ" ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Từ 

sáng sớm ngày 28-1-1973, chúng đã mở các cuộc hành quân tấn công lấn chiếm 

quy mô từ trung đoàn đến sư đoàn kết hợp với yểm trợ của phi pháo đánh phá ác 

liệt nhằm giải tỏa các trục giao thông, chiếm lại một số vùng do ta làm chủ dọc các 

tuyến quốc lộ 14, 19. Đi đôi với các cuộc càn quét lấn chiếm vùng giải phóng, Mỹ 



- ngụy thi hành chính sách phát xít trong vùng chúng kiểm soát đối với nhân dân 

cũng như binh lính mong muốn hòa bình, hòa hợp dân tộc thực sự. Nguyễn Văn 

Thiệu tuyên bố giải tán các tổ chức chính trị, xã hội không thuộc phe cánh; ra lệnh 

bắn bỏ "những ai kêu gọi nhân dân biểu tình, những ai gây mất trật tự, những ai hô 

hào theo Việt cộng"; bắn không cần xét xử bất cứ binh lính nào đào bỏ ngũ; bắt 

giam những người trung lập, những ai rời bỏ vùng "quốc gia" kiểm soát, sang vùng 

giải phóng Việt cộng, những ai đòi thi hành Hiệp định Pari... Chúng bày trò lừa bịp 

nhân dân, lập ra các đoàn mang tên "dân vận tái thiết hậu chiến", thực chất là các 

đoàn bình định trá hình để theo dõi, kìm hẹp nhân dân. Chúng ráo riết tuyên truyền 

xuyên tạc và chống lại Hiệp định Pari như không thừa nhận có hai chính quyền, hai 

quân đội, ba lực lượng chính trị... Chúng cấp cho các tên tay sai ở ấp chiến lược 

một số tiền gọi là "bồi thường chiến tranh". Mặt khác, chúng ra sức phát triển các 

đảng phái phản động như Quốc dân Đảng của bọn tư sản địa chủ, Đảng dân chủ 

của Nguyễn Văn Thiệu. Dung túng bọn FULRO hoạt động chia rẽ phá hoại khối 

đoàn kết dân tộc. Bọn tay sai tề ấp ra sức vơ vét của cải, tài sản của nhân dân để 

cung cấp cho các cuộc hành quân càn quét của quân ngụy. Bọn này còn ngăn chặn, 

cấm đoán việc đi lại làm ăn của dân, không cho dân ra rừng làm rẫy, ăn ngủ tại rẫy 

nhằm ngăn cản sự tiếp xúc giữa dân với cán bộ cách mạng... 

Địa bàn hai huyện 4, 5 là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của 

địch trong âm mưu tràn ngập lãnh thổ nhằm tìm kiếm lực lượng B3. Do đó chúng 

tăng cường các lực lượng đánh phá và xiết chặt kìm kẹp, khủng bố nhân dân.  

Từ tháng 12-1972 đến trước ngày ký Hiệp định Pari, để cứu vãn thất bại 

nặng nề bị mất Đức Cơ và khu Thanh Giáo đến làng Yit, cứu vãn quận lỵ Thanh 

An và đường 14 khỏi nguy cơ bị mất, địch ra sức tập trung quân mở nhiều đợt 

phản kích với quy mô lớn, có cả xe bọc thép và máy bay B52 yểm trợ hòng chiếm 

lại vùng từ khu làng Yit đến Đức Cơ. Chúng liên tục cho trực thăng đổ quân đánh 

chiếm lại núi Phượng Hoàng, Phước Thiên, Chư Ty và khu làng Yit, nhưng đều bị 

ta đánh bại. Thực hiện kế hoạch lấn đất, giành dân, chúng tăng cường cho bọn bảo 

an, dân vệ nống ra, kết hợp với biệt kích đổ bộ, phi pháo, B52 đánh phá ác liệt vào 

các vùng giáp ranh, các xã vùng ven nằm trên trục đường 14, 19, nhất là các xã E3 

(huyện 5), B8, B9 (huyện 4). Thời kỳ này lực lượng chủ lực ngụy tập trung vùng 

Thanh An đến 10 tiểu đoàn, cơ giới có tới 2 chiến đoàn xe bọc thép, tập trung trên 

30 khẩu pháo lớn từ 105 ly trở lên. 

Sau khi Hiệp định Pari được ký kết vào ngày 27-01-1973, bất chấp Hiệp 

định, từ ngày 28-01 đến hết tháng 9-1972, địch điên cuồng dùng phi pháo, xe tăng 

kể cả bộ binh liên tục vi phạm lấn chiếm các vùng ta chiếm lĩnh.  

Từ ngày 28-01 đến ngày 30-2-1973 ở phía tây Thanh An, từ cầu Ia Puch đến 

khu dồn làng Yit, địch thường xuyên cho bộ binh khiêu khích, lấn chiếm. Pháo từ 

Thanh An liên tục bắn vào phía nam đường 19, khu  vực Yit Prông, Yit Tu, Yit 

Phang, làng Bang, Kênh (E3). Nhiều lần, chúng cho máy bay khu  trục ném bom 

xuống khu vực đồn 30, trụ sở Ủy ban Quốc tế ở Đức Cơ, khu dồn làng Yit thuộc 

địa phận của ta chiếm giữ trước khi có lệnh ngừng bắn. Kết hợp với việc đánh phá, 

nống chiếm, hàng chục lần địch nống ra cắm cờ các khu  vực nam làng Bạk, nam 

Thanh An, khu  vực làng cũ của các làng Yit Prông, Yit Tu xã E 3, nhưng toàn bộ 

cờ của chúng đều bị ta thu hết.  



Nghiêm trọng hơn, ngày 3-3, chiến đoàn 22 phối hợp với xe tăng, có sự chi 

viện đắc lực của phi pháo tấn công chiếm lại khu dồn 30 thuộc khu dồn làng Yit 

nhưng bị ta đánh quyết liệt, thiệt hại nặng, phải rút chạy. 

Trên địa bàn huyện 4, địch thành lập tuyến phòng thủ từ xã B3 vào B4 và 

sang cả xã B7, tiến hành càn quét đánh phá, dồn dân các xã để lập ấp Ia Bi. Trước 

tình hình địch càn quét đánh phá ác liệt để dồn dân, đồng bào các xã của huyện 4 

phải lánh đến các vùng khác sinh sống, chạy cả lên huyện 67 (Sa Thầy-Kon Tum). 

Ở các làng, xã trong huyện chỉ còn một số cán bộ, du kích sống bất hợp pháp ngoài 

rừng. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

 Từ cuối tháng 3 đến tháng 6-1973, hoạt động nống chiếm, đánh phá của 

địch hầu như không còn. Nhưng sang quý 3 năm 1973, hoạt động đánh phá của 

địch lại tăng gấp nhiều lần. Chúng liên tục cho máy bay trinh sát, ném bom vào xã 

E3. Ngày nào cũng có từ 2 đến 3 chiếc, có ngày đến 4 chiếc. Ngày 11-9, 2 khu 

trục, 3 AĐ6 bắn phá làng Yit Phang. Trong 2 ngày 28 và 29-9, 8 chiếc máy bay 

AĐ6, 3 khu trục ném bom làng Kluh Phun, làng Phan phá huỷ hầu hết nhà dân, 

giết chết 3 phụ nữ, làm bị thương 3 người và làm chết nhiều gia súc, gia cầm. 

Cùng với máy bay, lực lượng bộ binh, biệt kích địch cũng liên tục đánh phá 

xã E3 và các xã khác. Mục đích của chúng nhằm thăm dò và ngăn chặn lực lượng 

ta đánh vào các cứ điểm, thăm dò đường xe của ta, sợ xe ta tiến sát vào vùng chúng 

kiểm soát. Mặt khác, hòng làm cho quần chúng vùng ta hoang mang để chúng dễ 

bề thực hiện âm mưu lấn chiếm, dồn dân vùng giải phóng. 

Song song với hoạt động quân sự, địch ra sức củng cố bộ máy ngụy quân, 

ngụy quyền cơ sở ở các ấp chúng kiểm soát. Tại các xã người Kinh, bộ máy hành 

chính từ quận đến liên gia được củng cố và tăng cường trở lại. Chúng cũng tăng 

cường lực lượng điệp báo, thám báo từ quận xuống ấp để quản lý, kẹp dân, phân 

loại từng đối tượng quần chúng. Cứ mỗi liên gia, chúng bố trí một mật báo, kẹp 

chặt dân không cho quan hệ với ta, hạn chế tối đa việc đi rừng, đốt than, kiếm củi 

của nhân dân. Từ tháng 3, chúng tăng cường phát triển cái gọi là “đảng viên đảng 

Dân chủ của Thiệu” ở cả vùng Kinh và vùng đồng bào dân tộc Jrai. Chúng tăng 

cường tung mạng lưới mật báo, tình báo, lính giả bỏ ngũ… vào vùng giải phóng 

nắm tình hình ta, xâu móc gây cơ sở tề điệp, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, 

chính sách của ta, lôi kéo dân vào vùng địch. Tung biệt kích, thám báo vào sâu 

trong vùng giải phóng, nhất là các xã E1, E2, E3, B8, B9 để đánh phá cơ sở, kho 

tàng và ám sát cán bộ ta. 

Về chính trị, địch tập trung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Hiệp định 

Pari. Công khai tuyên bố không có hòa bình, không có ngừng bắn, không có tổng 

tuyển cử, không có giải pháp chính trị; không thừa nhận có hai chính quyền, hai 

quân đội; bắt nhân dân đi học tập cái gọi là “hiện tình đất nước”; khống chế những 

người trung lập và những người chúng nghi ngờ có quan hệ với cách mạng phải ký 

giấy “tự thú”, bắt ép những quần chúng tốt vào Đảng Dân chủ của Nguyễn Văn 

Thiệu và tổ chức tôn giáo phản động... nhằm ly gián quần chúng với cách mạng, 

gây nghi ngờ trong nội bộ ta. Chúng triệt để lợi dụng những sơ hở của ta để thực 

hiện chính sách chia rẽ dân tộc, chia rẽ quần chúng nhân dân với cách mạng; tăng 

cường thực hiện các thủ đoạn mị dân như tái thiết hậu chiến, cấp tiền bồi thường 

chiến tranh cho một số gia đình để lừa bịp quần chúng. 



Về kinh tế, địch xúc tiến mạnh việc bao vây kinh tế vùng ta; kiểm soát, bắt 

bớ quần chúng đi lại mua bán muối, vải, thuốc men, lương thực,... ngăn chặn quần 

chúng đi lại giữa hai vùng, ngăn cấm quần chúng đi về làng cũ ở vùng giải phóng... 

Những luận điệu mà chúng tập trung tuyên truyền là: 

Trong vùng chúng kiểm soát: chúng cố tình bưng bít che dấu nội dung cơ 

bản hiệp định Pari, các nghị định thư và lệnh ngừng bắn. Quần chúng, binh lính, tề 

ấp hầu như không biết, chỉ biết địch tuyên truyền: 

- Quốc gia mạnh nên Mỹ mới rút quân. 

- Nếu quốc gia thua tại sao vẫn còn đồn bốt, còn đô thị, còn đường giao 

thông? 

- Kí kết hiệp định Pari chỉ Bắc Việt với Mỹ, còn Việt cộng với quốc gia cứ 

đánh tới không ký gì hết. 

- Việt cộng ở rừng lâu năm đói khổ, thiếu thốn không chịu nổi nữa nên phải 

năn nỉ kí kết Hiệp định để nghỉ ngơi, như vậy là Việt cộng thua đâu phải thắng. 

- Việt cộng ngoan cố vi phạm Hiệp định, quốc gia thì nghiêm chỉnh thi hành 

Hiệp định… 

Về chính sách hòa hợp dân tộc, địch tuyên truyền với quần chúng trong 

vùng địch, nói là “cộng sản nói hòa hợp dân chỉ giả tạo mà thôi”, bước đầu chúng 

lừa phỉnh sau họ nắm quyền thế và xử trí những ai có dính líu đến quốc gia”. Từ 

chỗ tuyên truyền xuyên tạc đó làm cho đại bộ phận binh lính và tề điệp đã gặp ta 

được học tập giáo dục nhiều lần nhưng chưa thực sự tin hẳn ở ta, còn nghi ngờ giữ 

thế. 

Trong vùng ta: lợi dụng quyền tự do dân chủ địch tuyên truyền bảo quần 

chúng đấu tranh với ta đòi ra vào vùng địch. Chúng nói “tại sao ta nói tự do đi lại 

làm ăn mà cách mạng không cho dân tự do ra vùng chúng kiểm soát”. Lợi dụng 

quần chúng vùng giải phóng bị đói kém, địch tuyên truyền “vùng quốc gia sướng 

lắm, ai ở vùng quốc gia được phát mỗi người 50kg gạo, 1 bộ quần áo, 10.000 đồng 

bạc”. Biết ta cấp gạo cứu đói cho dân, địch tuyên truyền “cộng sản cấp 1, quốc gia 

cấp gấp 10”. Ta phát động chiến tranh trồng mì, địch lại xuyên tạc tuyên truyền 

“cộng sản bắt dân trồng nhiều mì để sang năm bắt dân ăn mì, nó động viên hết 

lúa”… 

Việc đánh phá ác liệt của địch gây cho địa phương một số khó khăn về mặt 

tư tưởng, làm cho một số cán bộ, quần chúng hoài nghi về thắng lợi của Hiệp định 

Paris, sợ Mỹ lật lọng như trước, từ đó nảy sinh tư tưởng ngại chiến tranh lâu dài… 

Về phía ta, ngày 28-1-1973, ngay sau Hiệp định Pari ký kết, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (Khóa III) ra lời kêu gọi nhân dân cả nước, khẳng định cuộc 

kháng chiến chống Mỹ xâm lược của nhân dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang. 

Với tinh thần cảnh giác, phân tích sâu sắc thái độ và bản chất gây chiến tranh của 

đế quốc Mỹ và bọn tay sai, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân cả nước "tăng 

cường đoàn kết, đề cao cảnh giác, củng cố những thắng lợi đã đạt được, hoàn thành 

độc lập dân tộc, dân chủ ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà...".  

Ở tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 12-1972, Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch 

triển khai cho các huyện, thị và lực lượng vũ trang của địa phương tiếp tục đánh 



địch trên khắp các địa bàn.  

Tại các huyện 4, 5, từ tháng 12-1972 đến trước ngày ký Hiệp định, các lực 

lượng của ta đã lần lượt đánh bại các hoạt động phản kích tái chiếm các điểm bị 

mất của địch, giữ vững vùng ta làm chủ. Trong đó riêng du kích xã E3 đánh 23 

trận, diệt 27 tên, bắt 7 tù binh, thu 20 súng. 

Sau ngày Hiệp định Pari được ký kết, Huyện ủy chủ trương đẩy mạnh tuyên 

truyền giáo dục ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định, nghiêm chỉnh thực hiện các điều 

khoản của Hiệp định, giương cao khẩu hiệu “Hòa bình, đời sống, hòa giải, hòa 

hợp dân tộc”; đồng thời kiên quyết chống và đánh trả các cuộc phản kích, lấn 

chiếm của địch, giữ vững các địa bàn quan trọng và vùng căn cứ, vùng giải phóng; 

xây dựng và củng cố lực lượng, xây dựng và phát triển vùng ta ngày càng vững 

mạnh; đẩy mạnh tấn công binh vận, đấu tranh chính trị; tăng cường lãnh đạo và 

chuyển hướng công tác vùng địch kiểm soát cho phù hợp với tình hình mới...  

Để chỉ đạo việc chiếm lĩnh và nổi dậy của quần chúng khi Hiệp định Pari có 

hiệu lực, Thường vụ các Huyện  ủy phân công các đồng chí Thường vụ và Huyện 

ủy viên xuống lãnh đạo trực tiếp tại các địa bàn. Đêm 26, rạng ngày 27-1, toàn bộ 

các chốt trên địa bàn 2 huyện đã có lực lượng ta chiếm lĩnh theo đúng yêu cầu về 

con người và vũ khí. Trên địa bàn huyện 5 có 38 chốt. Lực lượng giữ chốt gồm: 

Du kích các xã 357 người (gồm 21 chỉ huy, 62 đảng viên, 146 đoàn viên); bộ đội 

địa phương huyện có 1 trung đội bộ binh và 1 trung đội hỏa lực. Hỏa lực giữ chốt 

có 307 súng các loại. Lực lượng dự trữ cơ động có 214 người với 102 vũ khí các 

loại. Các chốt đều có đầy đủ công sự vững chắc, với tổng số công sự chốt là 112 

cái; 64 khẩu hiệu và 64 cờ ở chốt.    

Từ ngày 28-1 đến hết tháng 3-1973, bộ đội các huyện 4, 5 phối hợp với du 

kích các xã đã anh dũng đánh địch lấn chiếm giành đất, cướp cờ ta, bảo vệ vững 

chắc các địa bàn ta đã chiếm lĩnh, điển hình như chốt E3. Lực lượng du kích các xã 

liên tục tổ chức tuần tra phát hiện và thu gom các cờ ba que của địch lén cắm vào 

vùng ta; kết hợp cùng với nhân dân xây dựng trận địa bố phòng vững chắc, nhân 

dân đã đào hàng ngàn hầm trú ẩn và cắm hàng triệu cây chông, hỗ trợ đắc lực cho 

lực lượng ta giữ chốt. 

Trước và sau ngày ký kết Hiệp định việc giao lưu giữa hai vùng hầu như bị 

bế tắc. Dân trong các ấp bị địch kìm kẹp chặt, không cho đi lại tự do, làm ăn sinh 

sống. Dân vùng ta vào vùng địch kiểm soát cũng không được vì địch đe dọa bắt bớ. 

Vì thế tạm thời ta có khó khăn về việc tấn công chính trị binh vận vào vùng địch. 

Để nối lại quan hệ giữa hai vùng, trên cơ sở đó làm tốt công tác tấn công 

chính trị, binh vận vào vùng địch, thường vụ huyện ủy của hai huyện đã có chủ 

trương, kế hoạch và biện pháp cho công tác phía trước. Thường vụ chỉ thị cho các 

xã gấp rút củng cố và tổ chức lại đội công tác các để tiếp tục bám dân, phát động 

chính trị tư tưởng, xây dựng thực lực. Sau khi được củng cố lại tổ chức, các đội 

công tác huyện, xã đã liên tục trụ bám, tìm mọi cách gặp dân để phát động tư 

tưởng, tuyên truyền về Hiệp định Pa ri, chính sách hòa hợp dân tộc, xây dựng cơ 

sở. Vai trò của chị em phụ nữ trong các cơ sở của ta được phát huy rất hiệu quả. 

Các chị em phụ nữ các thôn làng đã trực tiếp và gián tiếp vào vùng địch kiểm soát, 

lên đồn địch đấu tranh trực diện, gửi thư tay, khẩu hiệu tuyên truyền, truyền đơn, 



nội dung các văn bản Hiệp định cho tề ngụy và gia đình họ kêu gọi bỏ ngũ trở về, 

chống địch lấn chiếm. Qua tuyên truyền, phát động của cơ sở ta, nhiều lính bảo an, 

dân vệ, phòng vệ dân sự trong  các ấp đã có cảm tình với cách mạng. Nhiều người 

trong số họ đã ra tìm gặp cán bộ ta. Thái độ niềm nở, nhiệt tình của cán bộ ta đã 

gây ảnh hưởng tốt trong hàng ngũ binh lính địch. Bước đầu, công tác chính trị, 

binh vận giữa vùng ta và vùng địch đã có chuyển biến tốt, làm cho quần chúng 

trong vùng địch và binh lính địch hiểu rõ tinh thần Hiệp định và chính sách hòa 

hợp dân tộc của ta. Qua đó, họ thấy được sự ngoan cố của Mỹ - Thiệu, có tình cảm 

với cách mạng và chuyển hướng sang trung lập, thế kẹp ở các ấp vì vậy mà lỏng 

nhiều, tình hình ở các ấp trên trục đường 14, 19 tây không còn căng thẳng như 

trước, tạo cho quần chúng một khí thế mới. 

Ngày 24-5-1973, Bộ Chính trị họp Hội nghị mở rộng nhất trí đánh giá tình 

hình miền Nam chưa có hòa bình và xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam 

là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Trên cơ sở đó, cuối tháng 5-1973, Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ thị cho 

các đảng bộ phải đẩy mạnh hơn nữa lãnh đạo phong trào tiến công quân sự, đấu 

tranh chính trị và binh vận, buộc địch phải thi hành Hiệp định. Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy chỉ thị cho các huyện phải phân công từ 1/3 đến 1/2 số cấp ủy viên trực 

tiếp xuống cơ sở bám sát công tác vùng địch.  

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới, các huyện 4, 5 đã phát 

triển nhanh chóng lực lượng du kích và bộ đội địa phương. Đầu năm 1973, lực 

lượng bộ đội huyện 5 có 136 cán bộ, chiến sĩ; trong đó có 42 đảng viên, 34 đoàn 

viên và 15 nữ. Lực lượng du kích xã có tổng số 802 người, du kích thôn có 474 

người. Trong lực lượng du kích đã có 84 đảng viên, 308 đoàn viên. Nhưng đến 

cuối tháng 3, số lượng du kích huyện 5 đã lên tới 1.509 du kích xã, 2.850 du kích 

thôn làng. Phong trào du kích phát triển khá ở các xã: E 1, 2, 3,... 

Từ thực tế của cách mạng miền Nam, tháng 7-1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đã ra bản Nghị quyết lịch sử “Thắng lợi vĩ 

đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miền 

Nam Việt Nam trong giai đoạn mới”. Nghị quyết xác định, trong bất kể tình huống 

nào, cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực cách mạng, chiến lược của 

cách mạng miền Nam vẫn là chiến lược tiến công. Nhiệm vụ trước mắt là đấu tranh 

trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, tuỳ theo từng lúc, từng nơi mà 

kết hợp các mặt trận đó cho thích hợp, buộc địch thi hành Hiệp định Pari, giữ vững 

lực lượng cách mạng về mọi mặt, thắng địch từng bước, đưa cách mạng miền Nam 

tiến lên. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng, Hội 

nghị Khu ủy V tháng 7-1973 đã chỉ rõ: nhiệm vụ trung tâm lúc này là ra sức đánh 

bại “bình định lấn chiếm” của địch, giành dân, giữ dân, mở rộng quyền làm chủ, 

phát triển thực lực và hướng tiến công chủ yếu của ta là vùng địch tạm chiếm. 

Thực hiện Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng và chỉ đạo của Khu uỷ V, 

Trong tháng 7 và tháng 8-1973, Trung đoàn 95 Mặt trận Tây Nguyên (B3) cùng bộ 

đội tỉnh và dân quân, du kích tổ chức đánh địch liên tục trên đường 14 và vùng ven 

thị xã Pleiku. Ngày 22-9-1973, Đại đội 32 của khu 4 phối hợp với lực lượng bộ đội 



chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên tiến công tiêu diệt cứ điểm Chư Ngheh cách thị 

xã Pleiku 40km về phía tây, diệt gọn Tiểu đoàn biệt động biên phòng số 80 của 

quân ngụy, bắt 192 tên cùng toàn bộ cơ quan chỉ huy của tiểu đoàn. Trận tiêu diệt 

này là một đòn trừng phạt thích đáng và cảnh cáo những hành động lấn chiếm, phá 

hoại Hiệp định đình chiến của Mỹ - ngụy. Trận thắng Chư Ngheh đạt hiệu quả cao 

về phối hợp tác chiến tiêu diệt gọn đơn vị lớn và chốt điểm quan trọng của địch, 

mở rộng vùng giải phóng về phía tây Nam Pleiku và nối thông với vùng đường 

hành lang tiếp vận chiến lược lương thực, hàng hóa, vũ khí của chiến trường Tây 

Nguyên do Mặt trận Tây Nguyên phụ trách, tạo khí thế mới cho quân và dân trong 

tỉnh. Trận thắng đó là kết quả của việc thực hiện chủ trương của Trung ương, 

chuyển biến tư tưởng tiến công trong sự lãnh đạo của Đảng bộ và hành động cách 

mạng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. 

Tháng 8-1973, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 5 lần thứ V đã được tiến 

hành tại làng Bong Sơr, xã Ia Bòng (E7)
5
. Đại hội đã giành nhiều thời gian kiểm 

điểm, đánh giá những thành tựu cũng như ưu khuyết điểm về sự lãnh đạo của Đảng 

bộ nhiệm kỳ qua. Đại hội đã đề ra Nghị quyết:  

- Kiên quyết phá tất cả các ấp chiến lược, phá vỡ kế hoạch mị dân xây dựng 

“ấp dân sinh” của địch và tổ chức các đơn vị du kích vũ trang chống "đội lính 

Trường Sơn" chuyên đi xây dựng ấp, kìm kẹp khủng bố nhân dân; 

- Phối hợp chặt chẽ, hợp đồng tác chiến với lực lượng bộ đội chủ lực, các 

đoàn, các đội công tác để đánh địch, làm cho chúng co cụm lại, tiến tới tiêu diệt 

hoàn toàn; 

- Tăng cường xây dựng, củng cố các cơ sở Đảng và phát triển đảng viên, xây 

dựng và kiện toàn các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, bổ 

sung lực lượng cho các đơn vị du kích có vũ trang. Kết hợp đánh địch, gọi hàng 

bằng tất cả các hình thức vũ trang, tuyên truyền, vận động. 

- Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tự túc lương thực, thực phẩm, không để cho 

dân bị đói, làm cơ sở vững chắc cho việc tiếp tế lương thực cho lực lượng vũ trang 

đánh địch.  

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 

25 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Thứ làm Bí thư huyện ủy, 

đồng chí Puih Phâk làm phó bí thư.  

Sau Đại hội, Đảng bộ kiện toàn củng cố 25 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ cơ 

quan, 2 chi bộ lực lượng vũ trang, 3 cho bộ đội công tác và 13 chi bộ xã. Trong  

công tác xây dựng đảng, việc phát triển lực lượng cán bộ, đảng viên nữ cũng được 

quan tâm: trong số 150 cán bộ chi ủy trong toàn huyện có 22 đồng chí nữ; trong 

tổng số 654 đảng viên toàn huyện, số đảng viên nữ có 141 đồng chí.        

Tháng 9-1973, Đại hội đại biểu huyện 4 lần thứ V tổ chức tại làng De Lung, 

xã B14 (nay thuộc xã Ia Pêch, huyện Ia Grai). Hơn 70 đại biểu thay mặt cho gần 

500 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự. Riêng số đại biểu của 4 xã B1, B2, B3, 

B4 do địch càn mạnh trên tuyến hành lang nên không về dự được. Đại hội đã đánh 

giá những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh 
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chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ - ngụy; kêu gọi quân dân 

trong huyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đấu 

tranh chống địch lấn chiếm, giành và giữ đất, giữ dân, tăng cường xây dựng và bảo 

vệ vùng căn cứ, vùng ta làm chủ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 24 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Hùng (Lê Tam) được bầu làm Bí thư. Các đồng chí Đặng Minh 

Châu (Xiêng), Đặng Xuân Quang (Ak) tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư huyện ủy. 

Sau Đại hội, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo quần chúng đẩy mạnh 

phong trào đấu tranh chống địch “tràn ngập lãnh thổ”, chống dồn dân, lập ấp. 

Để tăng cường lực lượng cho địa phương, cuối năm 1973, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quyết định điều động một số cán bộ ở cơ quan tỉnh và một số huyện khác 

tăng cường cho huyện 4, củng cố lại Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tổ chức các 

đội công tác bám dân ở những xã bị địch lấn chiếm. Mỗi đội công tác có từ 5 đến 

7 người, gồm một cán bộ huyện tăng cường, một xã ủy viên và một du kích xã có 

trang bị vũ khí. Các đội công tác có nhiệm vụ bám khu dồn, ấp chiến lược, lãnh 

đạo nhân dân đấu tranh đòi trở về làng cũ, được tự do đi lại giữa các vùng và ra 

ngoài sản xuất, lực lượng du kích bám đánh dân vệ kìm kẹp ở các ấp. 

Các đội công tác nhanh chóng bám các ấp chiến lược, khu dồn để vận động 

quần chúng xây dựng cơ sở, bám sát các vị trí địch đóng quân để làm công tác 

binh vận. Nhờ thực hiện tốt chủ trương tăng cường cán bộ xuống cho huyện và 

tăng cường các tổ công tác xuống bám dân những tháng cuối năm 1973, lực lượng 

du kích các làng, xã đã nhanh chóng được khôi phục; công tác phát triển đảng 

viên, đoàn viên và xây dựng cơ sở được chú trọng. Ở các xã huyện 4, trong tháng 

5 và 6-1973, đã phát triển được 268 cơ sở, 9 “Ban cán sự quần chúng” trong khu 

dồn. Số nòng cốt này đã hăng hái hoạt động, khôi phục lại một số cơ sở đã bị mất, 

hỗ trợ quần chúng đứng lên đấu tranh chống địch. 

Bước sang năm 1974, địch tăng cường hoạt động nống chiếm, đánh phá 

vùng giải phóng của ta bằng nhiều hình thức: Đối với các xã vùng ven như: E3, 

B8, B9 chúng bắn phi pháo, tổ chức bộ binh, biệt kích thám báo thành lực lượng 

nhỏ càn vào. Đối với vùng giải phóng, chúng tăng cường phi pháo đánh phá, tung 

từng tốp thám báo vào để điều tra nắm tình hình, tuyên truyền chiến tranh tâm lý, 

tuyên truyền dồn dân, móc nối tề cũ, cấy tề, điệp ngầm hoạt động trong vùng ta... 

Đồng thời, trong vùng địch kiểm soát, chúng củng cố và tăng cường bọn ngụy 

quyền ở thôn, xã; tăng cường kìm kẹp chặt dân, không cho nhân dân vùng ta quan 

hệ, mua bán với vùng chúng kiểm soát… 

Các hoạt động đánh phá của địch gây cho ta nhiều khó khăn, một bộ phận 

đồng bào bị dao động, thiếu tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng, trước tình hình 

đó, cấp uỷ hai huyện 4, 5 đã tập trung cán bộ, đảng viên tăng cường bám ấp, bám 

cơ sở, bám dân để tuyên truyền làm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng; phân 

tích tình hình địch, ta; làm rõ bản chất ngoan cố; sự thất bại, suy yếu và khó khăn 

không thể khắc phục được của Mỹ - Thiệu về mặt quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại 

giao; cũng như làm rõ bước trưởng thành và lớn mạnh của cách mạng…Qua đó đã 

khắc phục được tư tưởng hoài nghi, dao động trong một bộ phận quần chúng, góp 

phần củng cố niềm tin và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ cách 

mạng. 



Song song với việc tuyên truyền, Đảng bộ các huyện 4, 5 đã lãnh đạo nhân 

nhân kiên quyết chống lấn chiếm, tăng cường công tác vùng địch. Các lực lượng 

vũ trang huyện đội, du kích các thôn làng, du kích mật phối hợp chia làm nhiều tốp 

nhỏ tăng cường đột nhập vào các ấp chiến lược, khu dồn đánh các đoàn bình định 

chốt trong các ấp; tập kích bọn dân vệ chốt giữ những tuyến đường quan 

trọng...Kết quả ta đã đánh rã nhiều trung đội dân vệ, đoàn bình định, vận động làm 

rã ngũ hàng trăm lính, giữ thế làm chủ hợp pháp một số ấp, mở ra quan hệ trao đổi 

giữa 2 vùng, phá thế bao vây kinh tế của địch.  

Đầu năm 1974, Sư đoàn 320 chuyển quân về đứng chân trên địa bàn huyện 4 

và huyện 5. Tháng 3-1974, Sư đoàn 320 tiêu diệt hàng loạt cứ điểm của địch như: 

Lệ Ngọc, điểm chốt đồi 711 và đồi 601 trên đường tỉnh lộ 21, diệt gọn tiểu đoàn 

biệt động số 22 ngụy, một số chi đoàn xe bọc thép, thu hai pháo 155 mm, một súng 

cối 106,7 mm. Nhân dân trên địa bàn vô cùng phấn khởi. 

Bị thất bại liên tiếp, địch cho nhiều chuyến trực thăng vũ trang loại HU1A 

chở từng toán biệt kích đổ sâu vào các xã căn cứ hòng phát hiện chủ lực của ta, 

đánh phá các cơ quan, kho tàng. Nhưng dân quân du kích các xã đã đề cao cảnh 

giác, địch vừa đổ quân xuống đã bị đánh ngay. Từ ngày 15-6 đến ngày 14-7-1974, 

du kích các xã căn cứ đã bắn rơi tại chỗ hai trực thăng vũ trang đang đổ quân, tiêu 

diệt gọn bảy toán biệt kích chưa kịp triển khai đội hình hoạt động, diệt 45 tên, bắt 

hai tên, thu 27 súng, bảo vệ an toàn cơ quan, kho tàng, hành lang vận chuyển. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và đúng đắn của đảng bộ huyện 4 và huyện 

5, phong trào đấu tranh cách mạng trên địa bàn được giữ vững và từng bước phát 

triển. Các lực lượng vũ trang của huyện liên tục tổ chức bám địa bàn đánh địch lấn 

chiếm, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giữ vững vùng giải phóng, mở rộng 

vùng làm chủ, đẩy địch co về phòng thủ. Các lực lượng của ta càng đánh càng 

trưởng thành và phát triển. Các đội công tác và du kích phát triển mạnh, được quan 

tâm đào tạo huấn luyện nên hoạt động rất hiệu quả. Kết hợp với các hoạt động bố 

phòng, nhân dân ở vùng giải phóng và vùng tranh chấp liên tục đấu tranh chống 

địch càn quét lấn chiếm, chống cướp bóc hoa màu, tài sản, chống gom xúc dân... 

Nhân dân ở các vùng địch kiểm soát, trong các khu dồn, ấp chiến lược đấu tranh 

đòi tự do dân chủ, buôn bán, làm ăn; tự do đi lại giữa hai vùng; đòi trở về làng cũ; 

chống bắt lính… Ở một số nơi địch đóng chốt, quần chúng đấu tranh chống địch 

thành lập bộ máy kìm kẹp, giành quyền làm chủ ... 

Công tác binh tề vận được quan tâm đẩy mạnh và đã thu được nhiều kết quả 

quan trọng. Ta đã tổ chức phát hàng trăm bản Hiệp định và hàng ngàn tờ rơi trích 

một số điều khoản chủ yếu, thông báo chung, thông báo cuối cùng của Hội nghị 

vào vùng địch. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi chủ trương hòa bình, hòa hợp dân 

tộc của ta trong binh lính ngụy; tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc với nhiều đơn vị bảo 

an, dân vệ và tề ấp... Kết quả, nhiều binh lính ngụy, nhất là dân vệ và tề ấp đã tỏ 

thái độ hoan nghênh và đồng tình với chính sách của ta, tán thành hòa bình, hòa 

hợp dân tộc; một bộ phận binh lính bỏ ngũ về với gia đình; một số binh sĩ làm theo 

sự hướng dẫn của cán bộ ta, không chấp hành mệnh lệnh kìm kẹp nhân dân của 

bọn ác ôn, để dân đi lại làm ăn, quan hệ buôn bán giữa hai vùng, để dân đi lại tiếp 

xúc với cán bộ ta, có nơi một số tề và dân vệ đã đồng tình và giúp đỡ nhân dân bỏ 

khu dồn trốn về làng cũ làm ăn sinh sống ... Các cơ sở của ta ở vùng địch ngày 



càng được mở rộng, việc nắm lính, nắm tề, nắm dân thuận lợi hơn. Các phong trào 

diệt ác, phá kìm, giành quyền làm chủ phát triển trên diện rộng. 

Ở vùng căn cứ, vùng giải phóng, bên cạnh việc tổ chức chống địch càn quét 

đánh phá, ta tập trung lực lượng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cứu đói, cứu đau, mở 

rộng thông thương buôn bán giữa hai vùng, xây dựng và củng cố tuyến hành lang 

chiến lược của tỉnh. Bước đầu ta đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu lương 

thực, thiếu muối kéo dài; đời sống của nhân dân dần dần được ổn định. Các phong 

trào văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi ở các thôn làng. Hệ thống chính quyền cách 

mạng từ huyện đến xã được củng cố một bước, tạo điều kiện quan trọng cho việc 

xây dựng và củng cố vùng căn cứ của ta ngày càng vững mạnh, góp phần huy động 

nhân lực, vật lực ngày càng nhiều cho cách mạng. 

2- Tiến công và nổi dậy giải phóng quê hƣơng 

Sau những thắng lợi vang dội của quân và dân ta trên chiến trường miền 

Nam vào cuối năm 1974 và đầu năm 1975, đặc biệt là chiến thắng giải phóng phía 

bắc tỉnh Kon Tum và tỉnh Phước Long ... đã làm thay đổi cơ bản về so sánh lực 

lượng giữa ta và địch, thế và lực ta ngày càng chủ động và mạnh lên, địch ngày 

càng bị động, hoang mang và suy yếu. Những điều kiện cho việc giải phóng hoàn 

toàn miền Nam đang chín muồi. Lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân đã 

lớn mạnh không ngừng về số lượng và chất lượng. Những binh đoàn cơ động gồm 

nhiều binh chủng hợp thành ra đời, đã tạo nên những quả đấm mạnh và những mũi 

nhọn sắc trên các địa bàn chiến lược quan trọng. Những tuyến đường vận tải chiến 

lược và chiến dịch dài hơn 2 vạn ki lô mét, chạy dọc dải Trường Sơn đến tận vùng 

Đông Nam Bộ và các chiến trường, những khối lượng rất lớn lương thực, vũ khí, 

xăng dầu, trang bị được vận chuyển vào chiến trường bảo đảm nhiệm vụ hậu cần 

cho cuộc chiến tranh giải phóng cuối cùng… 

Trước tình hình mới, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp 

tháng 10-1974 và tháng 1-1975 quyết định mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền 

Nam trong hai năm 1975-1976. Tuy nhiên, Bộ Chính trị nhấn mạnh "cả năm 1975 

là thời cơ" và chỉ rõ "nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải 

phóng miền Nam trong năm 1975". Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh sự cần thiết 

tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, 

giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa… giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. 

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, cả ta và địch đều cố 

nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch chốt giữ ở đây 

một lực lượng mỏng, phòng bị có nhiều sơ hở. Căn cứ vào đó, Bộ Chính trị Trung 

ương Đảng quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 

1975, hướng chính là nam Tây Nguyên, mục tiêu chính là đánh chiếm thị xã Buôn 

Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đăk Lăk. Bắc Tây Nguyên là chiến trường phối hợp. 

Trong quá trình chiến dịch, nếu có thời cơ sẽ phát triển giải phóng Pleiku - Kon 

Tum. 

 Để tạo thế nghi binh, bất ngờ tiến công đánh chiếm Buôn Ma Thuột, Bộ Tư 

lệnh chiến dịch Tây Nguyên giao cho tỉnh Gia Lai nhiệm vụ hoạt động kéo nhử 

địch về giữ Bắc Tây Nguyên; huy động toàn bộ lực lượng của tỉnh phối hợp với 

quân chủ lực cắt đường số 19, thực hiện chia cắt chiến lược Tây Nguyên với các 



tỉnh miền Trung; cắt đường số 14, thực hiện chia cắt chiến dịch giữa cụm phòng 

ngự Pleiku - Kon Tum; tranh thủ thời cơ phát động quần chúng nổi dậy phá ấp 

chiến lược, giải phóng toàn bộ nông thôn. 

Ngày 13 và 18-2-1975, Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai họp hội nghị mở rộng, 

quán triệt nhiệm vụ mới và xác định chủ trương kế hoạch tiến công và nổi dậy năm 

1975. Sau khi nêu nhiệm vụ chung, Hội nghị xác định một số yêu cầu trước mắt 

trong tiến công và nổi dậy là: Các lực lượng vũ trang liên tục tiến công mạnh mẽ, 

tiêu diệt nhiều sinh lực địch, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy giành chính quyền; 

phát động cao trào đồng khởi nông thôn, quét sạch bộ máy kìm kẹp của địch, giành 

chính quyền về tay nhân dân; ở thị xã, thị trấn đấu tranh lật đổ chính quyền 

Nguyễn Văn Thiệu, lập chính quyền cách mạng thi hành Hiệp định Paris, có kế 

hoạch bảo vệ tài sản nhân dân, quản lý tài sản công cộng, chuẩn bị đón dân, xây 

dựng và quản lý vùng mới giải phóng. Về tư tưởng, xây dựng quyết tâm cao dám 

xả thân để giành thắng lợi, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh 

triệt để, thực hiện tốt phương châm chỉ đạo: Táo bạo, vững chắc, chủ động, linh 

hoạt, kiên quyết và kịp thời, nỗ lực phi thường về tư tưởng và tổ chức để đón thời 

cơ mới. Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo chung của tỉnh, phân công cán 

bộ chỉ đạo các hướng, hình thành Ban chỉ đạo, chỉ huy các khu  vực.  

Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy khả năng có thể giải phóng một số huyện, nên 

chọn An Khê làm điểm để giải phóng trước. Các huyện 4, 5 là diện hoạt động phối 

hợp. 

Lúc này, lực lượng địch trên địa bàn quân khu II ngụy phải phân tán dàn 

mỏng, nhưng do vị trí quan trọng của Tây Nguyên nên chúng bố trí ở đây phần lớn 

các đơn vị chủ lực cơ động là sư đoàn 22 và sư đoàn 23, tập trung phòng thủ Tây 

Nguyên. 

Tại huyện 5, địch điều trung đoàn 44 ngụy lên giữ khu vực Thanh An, Bàu 

Cạn, La Sơn dọc đường 19 (tây) để thay cho trung đoàn 45 ngụy về lùng sục 

hướng bắc Buôn Ma Thuột. Liên đoàn biệt động số 25 có một chi đoàn xe cơ giới 

yểm trợ lên chốt giữ Đồn Tầm, dọc tỉnh lộ 21 khu  vực Lệ Ngọc - Phú Mỹ. Tại 

huyện 4, địch sử dụng từ một trung đội đến đại đội bảo an hoặc biệt kích ở các khu 

dồn, ấp chiến lược nống ra nằm phục ngoại vi nhằm theo dõi, phát hiện các hoạt 

động của ta. Chúng còn cho biệt kích và lực lượng cảnh sát, thám báo rải ra các ấp 

vùng ven để thu thập tin tức của ta. 

Trong tháng 2 và những ngày đầu tháng 3, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư 

lệnh chiến dịch giao, các lực lượng vũ trang Gia Lai triển khai áp sát quanh, ven thị 

xã Pleiku, các quận lỵ và trên các trục giao thông chiến lược. Trung tuần tháng 2-

1975, Sư đoàn 10 bộ binh và Sư đoàn bộ binh 320 của Mặt trận Tây Nguyên bí mật 

di chuyển vào Nam Tây Nguyên. Sư đoàn bộ binh 968 vào thay vị trí và tiếp tục 

duy trì các công việc của hai sư đoàn đã di chuyển, hàng ngày tổ chức nghi binh 

bằng phát điện đài, báo cáo "giả" làm cho địch đinh ninh rằng hai sư đoàn vẫn còn 

ở vị trí cũ. 

Thực hiện kế hoạch nổi dậy của tỉnh, Đảng bộ các huyện 4, 5 đã thành lập 

các ban chỉ đạo, phân công các lực lượng khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để phối 

hợp với bộ đội tỉnh và quân chủ lực đánh địch, phát động nhân dân nổi dậy giành 



quyền làm chủ. Công tác chuẩn bị của huyện trong những ngày này hết sức khẩn 

trương và sôi nổi. Các lực lượng vũ trang tăng cường bổ sung quân số và vũ khí, 

bám sát chiến trường. Các đội công tác, du kích mật, cán bộ, cơ sở của ta trong 

vùng địch và vùng tiếp giáp được giao trọng trách ngày đêm bám địa bàn, đẩy 

mạnh ba mũi giáp công, kìm chân, tiêu hao, tiêu diệt địch, ngăn cách địch, giữ gìn 

bí mật an toàn cho các lực lượng triển khai kế hoạch tiến công; đồng thời ra sức 

củng cố thực lực cách mạng bên trong, tạo thế cho quần chúng trong vùng địch sẵn 

sàng nổi dậy phá ấp, phá kìm, giành quyền làm chủ... Ở vùng căn cứ, vùng giải 

phóng, ta khẩn trương thu hoạch vụ mùa, chuẩn bị hậu cần tại chỗ, xây dựng kho 

tàng, bến bãi, trạm cứu thương, hầm trú ẩn cho nhân dân, huy động dân công mở 

đường, thồ tải lương thực, đạn dược, thuốc men phục vụ yêu cầu của chiến 

trường... Công tác huy động đóng góp lương thực, thực phẩm, nhân công cho chiến 

dịch được đẩy mạnh; các hành lang được củng cố phục vụ chiến trường. Hàng 

ngàn bộ đội, dân công huyện 4, huyện 5 được huy động đi làm đường hướng về hai 

thị xã Pleiku và Kon Tum, tổ chức các trận địa pháo nghi binh hướng về thị xã và 

phao tin ta chuẩn bị đánh chiếm Pleiku. 

Từ ngày 1-3-1975, Sư đoàn 968 tổ chức bao vây tiêu diệt các cứ điểm ngoại 

vi quận lỵ Thanh An, bức rút Đồn Tầm, chiếm dãy chốt của địch ở núi Tăn Kra, 

điểm cao Chư Gôi, mỏm 605, uy hiếp mạnh khu dồn dân Thanh Bình, Thanh An. 

Trước khi chiến dịch nổ ra, lực lượng bộ đội địa phương cùng du kích các 

làng xã hai huyện 4, 5 đã liên tục tổ chức các trận đánh địch ở các vùng ven thị xã, 

trên các trục đường giao thông và phối hợp với các đội công tác tấn công các khu 

dồn, ấp chiến lược, giải phóng nhiều vùng nông thôn. Song song với hoạt động 

quân sự, các huyện đẩy mạnh đấu tranh chính trị và binh vận, thường xuyên phát 

động quần chúng học tập ở cả vùng giải phóng và vùng địch kiểm soát, tấn công tề, 

binh lính ngụy làm cho bộ máy tề, binh lính đã hoang mang dao động càng hoang 

mang dao động hơn, một số tề, ngụy và dân ở vùng địch đã chạy về vùng ta. 

Các hoạt động chuẩn bị, nghi binh, đánh lừa địch rầm rộ của ta trên các 

hướng tây thị xã Pleiku, khiến địch vội vã điều trung đoàn 45 ngụy đang lùng sục ở 

Cẩm Ga, Thuần Mẫn gấp rút trở lại tăng cường phòng giữ cho quận Thanh An thay 

trung đoàn 44 ngụy lúc này bị tổn thất nặng khi chạm trán với Sư đoàn 968 của ta, 

buộc phải lui về Plei Kli để củng cố lực lượng. 

Ngày 4-3-1975, Chiến dịch Tây Nguyên mở màn. Đêm ngày 3 rạng sáng 

ngày 4 - 3, ta bắt đầu thực hiện đòn tiến công chia cắt chiến lược trên đường 19. 

Bộ đội huyện 5 cùng Đại đội công binh 19 và một bộ phận nhỏ của Sư đoàn 968 

phối hợp đánh diệt hai chốt địch giữ ấp làng Yit, giải tán khu dồn. Tiểu đoàn đặc 

công 408 cùng các Đại đội hỏa lực ĐKB tức C231, Đại đội cối 82 tập kích vào căn 

cứ quân đoàn II ngụy, bắn thủng dàn rađa vô tuyến viễn thông, phá hủy và phá 

hỏng một số máy bay ở sân bay Cù Hanh, làm cháy một số kho nhiên liệu trong 

căn cứ địch. Bộ đội và các đội công tác các huyện 4, 5 phối hợp với Tiểu đoàn 67, 

tiểu đoàn 12 đột nhập các khu dồn, ấp chiến lược, vây các chốt bảo an, dân vệ, phát 

động quần chúng nổi dậy phá ấp… 

Việc ta đánh sâu vào căn cứ hậu cần địch, khống chế hoạt động ở sân bay đã 

làm giảm tác dụng đi đến triệt phá, vây cắt vận chuyển tiếp tế bằng đường không 

của địch phối hợp với bao vây chia cắt đường bộ làm cho địch lâm vào tình thế 



khốn đốn. 

Các hoạt động của lực lượng ta những ngày đầu tháng 3 nhằm tạo thế chia 

cắt chiến dịch, cơ bản được thực hiện. Các con đường huyết mạch từ các tỉnh 

duyên hải miền Trung lên Tây Nguyên bị cắt nhiều đoạn, cộng với đường quốc lộ 

14, 21 ở phía nam cũng bị ta chia cắt. Các lực lượng địch ở Tây Nguyên và cơ 

quan tư lệnh quân đoàn II ngụy bị hãm vào thế cô lập. Ta đã kìm giữ quân chủ lực 

ngụy, thu hút chúng dồn về phòng thủ Pleiku và Kon Tum, tạo thuận lợi cho hướng 

trọng điểm chủ yếu của chiến dịch phía nam Tây Nguyên.  

Trên chiến trường chính, đúng 2 giờ 30 phút ngày 10-3-1975, các lực lượng 

ta đồng loạt tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột. Đến 10 giờ 30 phút ngày 11-3-

1975, quân ta đã làm chủ nhiều mục tiêu trong thị xã Buôn Ma Thuột. Ngày 12 và 

13-3-1975, địch đưa trung đoàn 45, liên đoàn biệt động 21, trung đoàn 44 và một 

số đơn vị khác đến đường 21 và Phước An với mưu đồ lập phòng tuyến trên đường 

21 để phản kích đánh chiếm lại Buôn Ma Thuột. Nhưng tất cả các lực lượng ngụy 

đưa đi cứu viện, giải toả đều bị ta đánh tan tác. 

Phối hợp với mặt trận Buôn Ma Thuột, các lực lượng vũ trang tỉnh đồng loạt 

tiến công vào các khu dồn, ấp chiến lược. Bộ đội và du kích huyện 5 tiến công tiêu 

diệt chốt bảo an ở Chư Dôn, đột nhập vào các ấp chiến lược Plei Sur, Plei Tai, 

Pleime bắt giáo dục tề, giải tán dân vệ, thu toàn bộ vũ khí, giải phóng dân trong 

vùng. Bộ đội và du kích khu 4 tiến công tiêu diệt các toán địch ở làng Nú, làng Dốt 

xã B5, đánh địch trên Ken Chơp, làng Yàng, vây ép địch ở làng Wơn, đột nhập khu 

dồn Ia Bi, đánh sập hai trụ sở tề, phá dứt điểm các khu dồn, giải phóng hoàn toàn 

khu vực Hmơrông Ngó, Hmơrông Yố và Ken Chơp. 

Sau thất bại chiến lược ở Buôn Ma Thuột, các đường chiến lược quân sự 14, 

19, 21 bị cắt đứt, thị xã Pleiku và Kon Tum bị uy hiếp nghiêm trọng. Để tránh bị 

tiêu diệt, ngày 14-3-1975, Tổng thống nguỵ quyền Nguyễn Văn Thiệu quyết định 

rút bỏ Tây Nguyên, co về giữ đồng bằng. Ý định của địch là tháo chạy theo các 

đường 21, 19, 14, nhưng vì ta chiếm giữ, địch buộc phải rút xuống theo đường số 7 

đi Cheo Reo xuống Tuy Hòa. Sáng chủ nhật ngày 16-3, lực lượng của địch rút 

chạy theo đường 7 gồm 27 đầu mối đơn vị cùng tàn quân của các nơi dồn về
1
. 

Cuộc rút chạy của địch không ngoài dự kiến của ta. 19 giờ ngày 16-3, đồng 

chí Văn Tiến Dũng chỉ thị cho Bộ Tư lệnh chiến dịch: "Địch đã rút chạy theo 

đường số 7, tổ chức truy kích ngay". Bộ Tư lệnh chiến dịch nhanh chóng điều động 

Sư đoàn 320, Trung đoàn 95, 1 tiểu đoàn xe tăng, 1 trung đoàn cao xạ, một trung 

đoàn pháo binh, toàn bộ lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích các huyện 

dọc đường số 7 của Nam Gia Lai vào trận truy kích địch.  

Cùng thời gian địch rút chạy, ngày 16-3, Sư đoàn 968 từ phía tây đã quét 

sạch địch ở quận lỵ Thanh An. Sáng ngày 17-3, bộ đội, du kích, các đội công tác 

và ban tiếp quản tiến vào tiếp quản Thanh An. Nhân dân khu vực hai bên đường 19 

(Tây) từ Bàu Cạn trở lên vui mừng được giải phóng. Cờ cách mạng - cờ đỏ sao 

vàng và cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phấp phới bay 

                                                           
1. Lực lượng rút chạy gồm 6 liên đoàn biệt động, lữ đoàn kỵ binh số 2 gồm 3 thiết đoàn 9, 3, 21; 6 tiểu đoàn pháo 

(trong đó có một tiểu đoàn pháo 175mm), một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 44 bộ binh, tiểu đoàn 89 thuộc liên đoàn 

21, cơ quan Quân đoàn II, 2 liên đoàn bảo an, một bộ phận của sư đoàn 6 không quân. 



dọc đường 19, xung quanh quận lỵ Thanh An.  

Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ, quân dân huyện Đức Cơ (ngày nay) 

dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi hy sinh, thử thách, 

kiên trì đấu tranh anh dũng, lần lượt đánh bại các chiến lược ''chiến tranh đặc biệt'' 

(1961-1965), chiến lược ''chiến tranh cục bộ'' (1965-1968) và chiến lược ''Việt 

Nam hóa chiến tranh'' (1969-1975) của Mỹ - Nguỵ, góp phần cùng quân dân cả 

nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


